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Lied 643: 1 en 5  

                                                                             
   
       
        1. Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,   5. Zing nu de Heer! Hij is getrouw. 
                   maakte de nacht tot morgen.               Ook als wij niet meer hopen, 
                   Hij die ons riep in ‘s Vaders naam,                    bloeien aan dorens van de rouw 
                    Heeft ons bevrijd van zorgen.                    lachend de rozen open. 
 

    Ik zat laatst in het Liedboek te bladeren en las de Paasliederen door. Mijn oog viel op lied 643 en de woorden raakten mij.  
    Het is een lied dat wij eigenlijk nooit in de kerk zingen, hoewel de melodie niet moeilijk is. Wat mij vooral trof was couplet 5:    
    Ook als wij niet meer hopen, bloeien aan dorens van de rouw lachend de rozen open. Wat is het soms moeilijk om de    
    hoop levend te houden. Er is zoveel in deze wereld dat Pasen lijkt tegen te spreken. Op het moment dat ik dit schrijf, is er op    
    vele plekken op deze aarde oorlog en moeten mensen door diepe dalen gaan. Maar ook persoonlijk kunnen mensen  
    wanhoop ervaren: door het verlies van een naaste, door het verlies van gezondheid. Door alle zorgen is het moeilijk om  
                                                                        hoopvol te blijven en zin te zien en zin te hebben in het leven. Ik las laatst een  
                                                                        verhaal dat mij trof. Een moeder was met haar  

         zoontje aan het strand. De jongen had een opblaas 
         beest en ging de zee in. Maar wat bleek: de stroming       
         was aflandig. Toen de moeder even niet oplette,  
         dreef de jongen steeds verder van de kust af.  
         Verschrikt keek de moeder op. Ze sprong op en  

                                                                        ging het water in. Ze zwom alsof haar leven ervan  
                                                                        afhing om haar zoontje te bereiken, maar het lukte   

          niet.  
 
          Op een bepaald moment moest zij weer terug-  
          zwemmen naar de kust. Doorzwemmen was zinloos  
          en gevaarlijk. Ze zag haar zoontje voor haar ogen     
          verder de zee op drijven. Ze moest omkeren, weg 
          van haar zoontje. Tegen alle gevoel in moest ze   
          terug. Wat moet dat een zware tocht zijn geweest:  
          terug naar het strand dat nog leger leek dan anders. 
 
          Veel mensen zullen dit gevoel herkennen: dat je een naaste moet loslaten. Je kunt            
          een heel eind met iemand meegaan als iemand ziek is, maar op een bepaald 
          moment kun je niet meer mee. Dan moet je loslaten. Dan moet je omkeren, je                             
          naaste achterlaten op de begraafplaats of bij het crematorium, en terug gaan naar  
          het leven dat leeg en zinloos lijkt. Achterlaten, loslaten. Daar is geen troost voor.  
          Toch zegt dit lied dat bij de dorens van de rouw rozen bloeien. Laat niemand ooit de  
          dorens van gemis en rouw ontkennen. Dat gaat  diep en doet pijn. En toch bloeien  
          er rozen. Rozen zijn een teken van liefde, een liefde die altijd blijft. Een liefde die  
          nooit, maar dan ook nooit verloren gaat. 
 
          Pasen is geloven dat ook al drijft iemand van je af, hij of zij elders wordt vast- 
          gehouden. Dat God ons mensen bewaart op de golven van de tijd en de diepte. 
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   Een teken van liefde 

PASEN!  -  HOOP!   

 “Hoopvol te blijven in de zin van het leven” 



Pasen is aan het lege strand blijven geloven dat het kind nooit alleen gelaten zal worden. Dat lijkt soms dwaas om dat vol te 
houden, want ten diepste is Pasen onbegrijpelijk. Ook als wij los moeten laten, laat de Eeuwige ons nooit los. Ik hoop dat die 
paasboodschap ons kracht en moed geeft om, ondanks alle dorens in het leven, te blijven geloven in de rozen van liefde.  
 
Ik wens u gezegende Paasdagen toe, 

                                                                                                                                  Ds. Anne Henk Boschma 

 

                                   

       BIJEENKOMST GROENE KERKEN 

                       Woensdag 25 maart 2026 - 19.30 uur 

 

          

          

 

 
        

                 

                  

                 Op woensdagavond 25 maart 2026 vindt vanaf 19.30 uur de eerstvolgende halfjaarlijkse bijeenkomst van de  

                 Groene Kerken Leeuwarden plaats. Dit keer is het in de Oase, Weideflora 142. 

                 Belangrijkste onderwerp is een inleiding door:                                                      

                                                                  

            
           over de “Tien geboden voor het milieu”. Hierbij wordt ook extra aandacht gegeven aan het aspect ‘water’. 

                 Dit in verband met het feit dat ‘water’ ook het thema is voor de vastentijd 2026. 

         Iedereen is op 25 maart van harte welkom. 
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“Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbijgaan; 

                  maar niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.” 

Marjolein Tiemens-Hulscher 

Marjolein Tiemens-Hulscher 

Aspect ‘Water’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Tijdens de wijkavond van afgelopen november is de vraag gesteld of er ideeën waren voor eventuele uitstapjes 
              vanuit de Oase. Daaruit is het volgende gekomen voor zaterdag 18 april a.s.: 
 
              Vanuit de Taakgroep Vorming & Toerusting organiseren wij het bezoek aan de voormalige sjoel (synagoge) te 
              Elburg. We willen om 12.00 uur vanaf de Oase vertrekken en rijden via Kampen over de N-50. 
               
              Begin in de sjoel: 13.30 uur. Eventueel bezoek aan de zandsculpturen kan dan vooraf plaatsvinden en is voor  
              eigen rekening. We willen na het bezoek aan de sjoel, rond 15.30 uur, afsluiten met gezamenlijk koffie/thee te  
              drinken in een restaurant in het centrum van Elburg. Die kosten neemt Vorming & Toerusting voor haar rekening. 
 
      _______________________________________________________________________________________________           
 
 

                  
               
 
     Geopend 10.00—17.00 uur 
               Entree € 18,50 p.p. met 10 personen of meer 
               korting: € 16,50 p.p. 
 
               Indien er 10 deelnemers of meer zijn, dan moet dit 
               vooraf telefonisch worden aangemeld. 
         
               Afrekenen kan dan gezamenlijk bij aankomst bij de 
       kassa. Museumkaart is NIET van toepassing. 
                 
               Deze kosten zijn voor eigen rekening.  
               Vertrek vanaf de Oase nog nader af te stemmen. 

 

       ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                 
                  
                 
                   
                   
 
       Geopend 10.00—17.00 uur. 
               Entree € 10,— p.p. (museumkaart is van toepassing, dan dus gratis). Deze kosten zijn voor rekening van de 
               Taakgroep Vorming & Toerusting. In het museum is er op zich geen rondleiding. 
 

               Verdere informatie en opgave bij Kees de Dreu, Tel. 280 13 87, E-mail: dreudec@gmail.com. 

 BEZOEK AAN ELBURG - 18 APRIL 

Bezoek aan Bijbelse Zandsculpturen - Elburg 

 Bezoek aan Museum Sjoel Elburg 
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 JEANNETTE AALDERS 

 Gemeentelid - vrijwilliger  Huizum Wijkgemeente - Oost 

Op deze gure avond in februari rijden we in de warme auto het parkeerterrein op bij de flat aan de Malus. Nog even de 
koude wind trotseren die hier tussen de gebouwen doorwaait, en dan snel het warme huis van Jeannette Aalders in.  
Hier woont ze in een mooi appartement dat uitkijkt op het Drachtsterplein. Bij de koffie en thee krijgen we een heerlijk 
taartje. Nadat deze zijn geconsumeerd, beginnen we met het interview. 
 
Jeannette is geboren op een zaterdag in 1938 in Leimuiden. De zondag er op werd ze al gedoopt door haar grootvader die 
predikant was. In de oorlogsjaren verhuisde het gezin naar Katwijk. Daar heeft ze de Lagere School gedaan, hoewel ze meer 
thuis zat, want de Duitsers hadden het schoolgebouw opgeëist. Heel soms werd er ook onderwijs gegeven in de kerk. Dit was 
een moeilijke tijd, vooral tijdens de hongerwinter. Na de oorlog werd haar vader beroepen in Leeuwarden. 
 
Samen met vader, moeder en haar 3 zussen verhuisde Jeannette naar het noorden. Haar ouders gingen in de Bildtsestraat  
wonen en de kinderen werden bij verschillende gezinnen ondergebracht, want er was door de woningnood geen geschikt huis  
beschikbaar voor het domineesgezin. Om een einde te maken aan deze ongelukkige situatie, nam dominee Van der Woude  
het gezin op in zijn huis, aan het Groningerplein. Jeannette herinnert zich nog de strenge winter van 46/47. Je kocht toen melk in 
brokken, zo hard vroor het en na de zwemles aan het Catsplein, bevroren je haren tijdens de wandeling terug naar het 
Groningerplein. Na een half jaar kon het gezin gelukkig terecht in een woning aan het Engelseplein, hier werd een broertje 
geboren. Jeannette ging naar de Wilhelminaschool en later de Karel Doormanschool, de ULO. Ze wilde heel graag het  
onderwijs in en ging naar de kweekschool in Sneek. Samen met enkele anderen met de trein om de basisakte en hoofdakte  
te halen. Het leek haar handig om een school in een plaats te kiezen die makkelijk met de trein te bereiken was. De keus viel  
op Zwaagwesteinde. Daar stond ze voor een klas met 54 leerlingen. Naast dat dit een hele volle klas was, voelde ze zich daar 
niet op haar plek.  
 
Ze ging werken in de stad Groningen en heeft daar 10 jaar voor de klas gestaan.  
Ze woonde daar op kamers en genoot van de mogelijkheden om met het verdiende  
salaris de bioscoop of schouwburg te bezoeken. Mensen om haar heen kregen een  
relatie, gingen trouwen en kregen kinderen. Toen is ze naar Deventer gegaan om les   
te geven op een zwak-sociale school en dat lag haar wel. Er was zoveel armoede op  
school dat sommige kinderen 1 keer per maand niet op school kwamen, omdat die  
dag hun kleren werden gewassen. Na 2 jaar werd ze gevraagd om leiding te geven  
op een school in de nieuwbouwwijk Colmschate. Jeannette mocht alle boeken en  
meubilair zelf uitkiezen, er was veel mogelijk. De school werd geopend en de start  
was eerst met 2 leerlingen. Ze was directrice, schoonmaker en lerares tegelijk.  
Er kwamen steeds meer kinderen bij en het werd meer en meer een administratieve 
baan, terwijl ze liever voor de klas wilde staan. Ze is toen weer gewoon onderwijs  
gaan geven en heeft dat nog 30 jaar met plezier gedaan. In die tijd was ze zeer    
actief in de kerk als ouderling en bezoekster en volgde ze een studie  
orthopedagogiek er nog naast. 
 
De pensioendatum kwam heel dichtbij en ze kreeg een mooi afscheid op de  
school. Jeannette wilde zich inzetten voor kinderen die heel goed konden leren.  
Ze kreeg echter tongkanker en kon niet meer goed praten. Ze moest vaak voor een  
behandeling naar een ziekenhuis in Utrecht. Het vele reizen en rijden in het drukke  
verkeer rond Utrecht brak haar op. Haar oncoloog zag dat en vertelde dat er in  
Leeuwarden ook een goede arts zat die haar kon behandelen. Haar zus in  
Leeuwarden kwam in actie en maakte foto’s van een appartement in Leeuwarden  
met onder elke foto: ‘Doen!’. En dat heeft Jeannette gedaan, ze trok in het  
appartement in de Malus en kon vanuit hier makkelijk naar het MCL. 
 
Hier in Leeuwarden vereenzaamde ze. Ze had hier geen vrienden. Ze ging naar de Oase omdat er goede verhalen over  
rondgingen, maar contact leggen lukte niet goed. Later volgde ze alleen de diensten via Internet en dronk ondertussen een  
kopje koffie of deed een wasje. Het contact met de kerk verwaterde. Tot op een keer de bel ging en ze de deur via de  
intercom opendeed omdat ze dacht dat het familie was die op bezoek kwam. Maar toen ging de liftdeur open en stond er  
ineens een vreemde man voor de deur. De man stelde zich voor als de wijkpredikant Anne Henk Boschma. Ze kenden  
elkaar niet, maar voor 2 vreemden van elkaar was het een heel goed en mooi gesprek. Ze gaat weer naar de kerk en maakt 
lichtjes die ze uitdeelt. Jeannette leert meer mensen kennen en wordt zelfs op straat herkend als de vrouw die de mooie  
lichtjes maakt. Ze maakt ze ook voor de bezoekers van de speciale diensten in Erasmus en Abbingahiem en heeft er inmiddels  
al 500 gemaakt. Ook is er een serie naar het Leger des Heils gegaan. “Mensen zijn er zo blij mee!” 
 
WAT WIL JE GRAAG NOG EEN KEER DOEN IN JE LEVEN? 
“Ik zou graag nog een keer op vakantie willen naar het strand.” 
 
IS ER IETS IN HET NIEUWS DAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT? 
“Het Kerkasiel in Kampen, zo veel mensen die daar belangeloos heen gaan en die zich dag en nacht ervoor inzetten, uit heel 
Nederland. Er wordt wel goed voor ze gezorgd, maar de kinderen raken wel beschadigd. 
                    (vervolg pagina 5) 

Jeannette Aalders 
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   Ik heb er dan moeite mee dat er mensen zijn die zeggen dat die mensen maar terug moeten naar hun land.  

   Zonder zich te verdiepen in de achtergrond van de mensen.” 

 

   HEB JE EEN LEVENSMOTTO? 

   “Het zijn de kleine dingen die belangrijk zijn. Positief en negatief. Het hoeft allemaal niet zo groot te zijn.” 

 

   ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN, WELKE ZOU DAT ZIJN? 

   “Niet omkomen in eenzaamheid. In de kabinetsplannen wordt thuiszorg wegbezuinigd.  

   Kinderen heb ik niet en buren kunnen het niet. Ik heb nu wel huishoudelijke hulp.” 

 

   Jeannette bedankt dat we je mochten interviewen! 

 

                                                                                              

                                                                                       Janny Fokkema en Edwin van der Wal 

 

       _____________________________________________________________________ 

 

De Heer is waarlijk opgestaan 
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   Doe’t Jezus lei te bidden, te bidden, bang en drôf, 

 doe leine trije learlingen te sliepen yn it hôf,  

 te sliepen yn it hôf.          

       Hja soene mei him wekje, mar har befoel de lea; 

      hja hiene yn Getsémané gjin weet fan Jezus bea, 

      gjin weet fan Jezus bea. 

 

 Hja soene by Him bluiwe, dat wie har djoere plicht; 

 mar och har eagen waarden swier en foelen samar ticht, 

 en foelen sa mar ticht.      

       En Jezus gong wat fierder en bidde op’e nij; 

      Kin dizze beker, Abba, Heit, my wierlik net foarby, 

      my wierlik net foarby? 

 

 Wy wolle Jezus folgje en hawwe ‘t faak besocht, 

 mar sykje om in stjerrebyld yn ‘t feale moanneljocht, 

 yn’ t feale moanneljocht 

         Sa wolle wy no bidde: as aanst ús oere slacht, 

      dat Kristus ús ferskine mei, de Sinne yn folle pracht, 

        de Sinne yn folle pracht. 
 

 
   Tekst: : Joke Ribbers ‘Getsémané, by Markus 14: 32-42 

  Oersetting : Atze Bosch 

  Meldij : Bernard Smilde. 

 

 DOE’T JEZUS LEI TE BIDDEN 
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     Koffie/thee-inloopochtenden de komende weken. 

     Ondertussen is het weer aanzienlijk verbeterd. Het zonnetje schijnt en heerlijke temperaturen. Dat is ook te merken  

     aan de natuur. Na de winter is het echt genieten. De bingo-ochtend van februari moest door de gladheid worden 

     uitgesteld, maar die hebben wij inmiddels gehad. Veel mensen gingen met een leuk prijsje opgetogen naar huis.  

    

           Voor de komende tijd staan er weer een aantal koffie/thee-inloopmorgens op het programma, waarvan ik er even 

   één uit wil lichten. Op 1 april (geen grap) komt Kees de Dreu en neemt ons mee op reis door Scandinavië. Pietie  

  heeft ons al meegenomen op een mooie trip door Zweden en op 1 april hopen wij onze reis te vervolgen. Van harte 

  welkom en als u nog niet bekend bent met de koffiemorgens kom gerust een keertje langs om de sfeer te proeven. 

  Hieronder vindt u de data:     

    

   

            

 

 

             De koffiemorgens zijn vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 

       

           Contact : Janny de Dreu, Tel. 280 13 87  

                                                                                                                            

 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

 Oase 

 *  Dinsdagmorgen         17-03-2026                     *  Dinsdagmorgen        19-05-2026   

 *  Woensdagmorgen    01-04-2026  (Foto’s Scandinavië)      *  Woensdagmorgen   03-06-2026 

 *  Dinsdagmorgen         14-04-2026                    *  Dinsdagmorgen        16-06-2026    

     *  Woensdagmorgen    06-05-2026              

         

 

 

 

 

 

         Wij hebben ondertussen in het nieuwe jaar twee gespreksgroepmiddagen gehad, wij stonden stil bij ouder worden  

         en of je geloofsbeleving in al die jaren ook was veranderd. Dit leverde boeiende verhalen op. Mooi dat wij dit op deze 

         manier met elkaar konden delen. 

 

         Op 25 maart a.s. is de eerstvolgende bijeenkomst. Wij gaan dan nadenken over de Stille Week en Pasen.  

         Iedereen is van harte welkom. Er is wel min of meer een vaste kern, maar het is ook mogelijk om af en toe aan te haken. 

 

         Er is ook alvast een extra zomerbijeenkomst vastgelegd op woensdagmiddag 10 juni a.s. 

 

         De bijeenkomsten worden geleid door ds. Anne Henk Boschma en vinden plaats 

         in de Vijverzaal van de Oase. Tijd : 14.00 uur tot 15.30 uur. 

 

           

     THEMAGESPREKSGROEP 2026      
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Kerkdiensten Oase 
        Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum   

   

 Zondag      29-03-2026        9.30 uur Ds. A.H. Boschma        * Palmzondag 

  Donderdag   02-04-2026      19.30 uur Ds. A.H. Boschma         * Witte Donderdag 

  Vrijdag     03-04-2026      19.30 uur Ds. A.H. Boschma           * Goede Vrijdag 

  Zaterdag      04-04-2026      19.30 uur Ds. A.H. Boschma            * Stille Zaterdag 

   Zondag      05-04-2026        9.30 uur Ds. A.H. Boschma            * 1e Paasdag 

  Maandag      06-04-2026      10.00 uur Ds. A. Velema              * 2e Paasdag / Zangdienst 

  Zondag      12-04-2026        9.30 uur Ds. A de Vries, Ureterp    

          Zondag    19-04-2026        9.30 uur  Ds. A.H. Boschma 

          Zondag    26-04-2026        9.30 uur  Ds. T. Menting, Bolsward 

          Zondag          03-05-2026        9.30 uur  Ds. A. Buizer, Leeuwarden 

          Zondag    10-05-2026        9.30 uur  Ds. A.H. Boschma 

          Donderdag    14-05-2026        9.30 uur  Ds. A.H. Boschma        * Hemelvaart / Kurioskerk 

          Zondag           17-05-2026        9.30 uur       Ds. M. Roepers, Achlum 

          Zondag        24-05-2026        9.30 uur     Ds. A.H. Boschma                 * Pinksteren        

          Zondag   31-05-2026        9.30 uur   Ds. V. Top, Sneek         

          

 

 

 

 

 

 

              

 

 

    REDACTIE ‘RUIMTE’ :  redactie.huizumoost@gmail.com 

 

ILLUSTRATIE & VORMGEVING : Jan & Janny Elzinga  -  Stinzenflora 98  -  8935 NM  Leeuwarden. 

  Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 
 

24 APRIL 2026  

 

PREDIKANT : DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55  -  9203 XR  Drachten  -  Tel : 06 - 42 38 14 09  -  ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD : DHR. ATE K. DAMSTRA 
Kwelderstraat 28  -  8931 AZ  Leeuwarden  -  Telefoon : 058 - 288 44 34  -  ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT : MW. SISKA VELLINGA - KUPERUS 

Telefoon : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar 

Voor actuele berichten verwijzen wij u naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website www.kerkhuizumoost.nl 
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