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Op 18 februari begint de veertigdagentijd met Aswoensdag. Het is de woensdag na carnaval. In de Rooms-Katholieke Kerk  
kunnen mensen op deze dag een askruisje halen in de kerk. Het markeert het begin van een tijd van soberheid en inkeer. 
De veertigdagentijd duurt tot Pasen, maar de zondagen tellen niet mee. Op zondag is het immers elke week ook een klein  
beetje Pasen. In de kerk volgen wij meestal het leesrooster van Kind op Zondag.   
 
Dit jaar hebben zij als thema: De weg van Hoop. Als alles goed en perfect zou zijn, zou hoop geen functie meer hebben.  
Maar als er niets goed meer zou zijn, dan zou hopen ook weinig zin hebben. Hoop is een kracht die blijft geloven in de  
mogelijkheid dat het goed zal komen. Het is een motor op weg naar verandering, ook naar een verandering die iets van jezelf 
vraagt. Ooit was het projectlied in de veertigdagentijd: 
                                                                       
                                                                      “Ik ga op reis langs een weg van 
                                                                       verlangen. Ga met ons mee langs 
                                                                       de beelden van hoop.”  
 
                                                                       In de veertigdagentijd gaan wij als  
                                                                       mensen op reis met verlangen.  
                                                                       Een verlangen dat de wereld eerlijker 
                                                                       wordt, dat er een einde komt aan het 
                                                                       onrecht en aan het verdriet.  
                                                         Soms heb je het gevoel dat die reis  
                                                                       van verlangen doodloopt. Zeker op  
                                                                       dit moment, nu er veel speelt in de  
                                                                       wereld. Elke dag weer staan de  
                                                                       kranten vol van de zorgen die er   
                                                                       zijn in de wereldpolitiek.  
 
                                                                       En dan is het in ons land relatief 
                                                                       rustig en veilig, maar niet eens zo  
                                                                       heel ver weg leven mensen in  
          oorlog en zijn zij hun leven en hun  
                                                                       vrijheid niet zeker. Hoop is kwetsbaar.  
                                                                       Het kan je zomaar uit handen worden 
                                                                       geslagen. En toch … hoop hoort principieel bij de kerk en bij het geloven.  
                                                                       Geloof, hoop en liefde: dat zijn de drie kernpunten die de Bijbel noemt en die ook in  
                                                                       de Protestantse Kerk belangrijk zijn. 
                                                                         
                                                                       Om die hoop vast te houden, reizen wij in de veertigdagentijd langs de beelden van      
                                                                       hoop. Soms moet je het weer even zien: dat er meer is dan alleen het journaal en   
                                                                       de krant. Die beelden van hoop lezen wij in de Bijbel, waar Jezus laat zien dat het  
                                                                       anders kan en zal worden. Hij laat ons zien hoe wij mogen leven en hoe wij de hoop  
                                                                       levend kunnen houden. En dan loopt die weg niet dood. Zo lijkt het soms wel, maar  
                                                                       die weg loopt uit op Pasen, op een nieuw begin. Mag zo het anker van de hoop  
                                                                       vaste grond vinden in die verhalen, om het vol te houden en te leven in geloof, hoop  
                                                                       en liefde. 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Ds. Anne Henk Boschma 

DE WEG VAN DE HOOP 
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                                                                             DATA ACTIVITEITEN  

                 TAAKGROEP VORMING & TOERUSTING 

                        EN GELOVEN IN LEEUWARDEN 

 

     ZONDAG 15 FEBRUARI :  15.00 - 17.00 UUR. 
      Iona zangmiddag met als thema ‘Water’  -  Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18.  Opgave : tj.hiemstra@hetnet.nl 

 

      ZONDAG 15 FEBRUARI :  15.00 - 16.00 UUR. 
      Vertelvoorstelling ‘De kleine goedheid’ - naar Levinas.  De Schakel, Havingastate 7. 

      Inloop vanaf 14.30 uur. Aanmelden niet noodzakelijk, wél prettig voor de organisatie via leren@kerkincamminghaburen.nl 

 

      DONDERDAG 26 FEBRUARI :  19.30 UUR. 
      Lezing door Cees Buisman van ‘Wetsus’ rond het thema ’Waterwijs vasten’. Refter Grote Kerk.     

 

      WOENSDAG 11 MAART :  14.30 - 16.30 UUR. 
      Muziekmiddag ’Sporen door de tijd’. Kerkmusicus Rianne Meinardi neemt u mee op een reis door de rijke geschiedenis 

      van de kerkmuziek. Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21. Aanmelden via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl   

 

      WOENSDAG 18 MAART :  18.00 - 20.00 UUR. 
      Sobere maaltijd en lezing over stoomgemaal Lemmer.  Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18. 

      Opgave : tj.hiemstra@hetnet.nl 

 

     WOENSDAG 25 MAART :  19.30 UUR. 
      Lezing ‘De Tien geboden voor het milieu’ door Marjolein Tiemens-Hulscher.  

      Halfjaarlijkse bijeenkomst van de Groene Kerken in Leeuwarden, De Oase, Weideflora 142. 

 

      

      

       Namens de taakgroep Vorming & Toerusting, Kees de Dreu. 

        

       Voor nadere informatie mail : dreudec@gmail.com 

 

 

                              THEMAGESPREKSGROEP - MIDDAGEN 
                              WINTER / VOORJAAR 2026 

 
  In de herfst hebben wij een drietal gespreksgroep-middagen gehad op de woensdagmiddagen. Het waren mooie  

 middagen met verschillende onderwerpen. De belangstelling is altijd groot. Iedereen is ook van harte welkom. 

 

 Er is wel min of meer een vaste kern, maar het is ook mogelijk om af en toe aan te haken. De onderwerpen  

           variëren: actuele onderwerpen, soms iets uit de Bijbel, het Onze Vader, de betekenis van de christelijke feesten,  

           enz. Onderwerpen kunnen ook aangedragen worden door de deelnemers. De eerstvolgende drie bijeenkomsten  

           staan gepland op 28 januari, 11 februari (gewijzigde datum) en 25 maart 2026. De bijeenkomsten worden geleid  

           door ds. Anne Henk Boschma en vinden plaats in de vijverzaal van de Oase. Tijd : 14.00 uur tot 15.30 uur. 
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              IK FIEL: GODS WINEN WAAIE HJOED     

 

 

         Ik fiel: Gods winen waaie hjoed 

     dat hjoed hys ik it seil. 

     Al is’t finaal oan flarden skuord. 

     Ik hys’t en hoopje op heil. 

     Want Kristus sels as stille gast 

    stiet nêst my oan it roer. 

    Op syn befel doar’k út te gean: 

    Hy bringt my feilich oer.   

 

            De triennen fan it âlde sear 

    binn’drûge yn Gods wyn. 

    Ik tink net mear oan wat alear 

    Mislearre, lang ferlyn. 

    Mar mei fernijde libbensmoed 

    nim ik in fêst beslút. 

    Ik fiel: Gods winen waaie hjoed 

      en’k far de haven út. 

  

     Bring my jo wûnen yn it sin, 

      Hear, bring my foar’t ferstân 

     hoe’t ik foar altyd feilich bin 

      yn jo trochboarre hân. 

 

               
      Krúspuntbundel 

    Ut de bundel Lieten fan leauwe en langsme! 
 

 

 Gods winen waaie hjoed. 

  

        Kerkelijke berichtgeving ‘Jubelt God ter Eer’ 
             Uitzendingen lokale omroep, internet, geestelijke muziek, overdenking,  

                                 radioprogramma “Jubelt God ter Eer” en kerkelijke berichten. 

 
        U vindt de uitzendingen van uw lokale omroep op 106.1 & 105.3 FM. Ook kunt u ons vinden bij KPN op  

                kanaalnummer 1029 of 1329 en bij ZIGGO op kanaal 42 of 915. Bij ODIDO vindt u ons op kanaal 796 of 2089.  

                     Zo u ziet, er zijn vele mogelijkheden om ons te ontvangen. En ook via internet kunt u ons beluisteren op           

                                                                          www.omroepleeuwarden.nl 
 

                         Het programma ‘Jubelt God ter Eer’ is te beluisteren van 21.00 tot 22.00 uur op de woensdagavond.   

             U hoort dan mooie geestelijke muziek, een overdenking en kerkelijke berichten uit de hele Gemeente Leeuwarden. 



 TJEERD & ALY KRAMER 

 Gemeenteleden / Vrijwilligers -  Huizum Wijkgemeente - Oost 
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Sanne aan het melken 

Op deze koude avond lopen we naar het huis van Tjeerd en Aly Kramer aan het Raaigras. Gelukkig hangt er een  

touwtje uit de brievenbus en kunnen we snel naar binnen. Op het gas staat een pan snert te pruttelen en in de kamer 

is de speksteenkachel al opgestookt. Na het nuttigen van thee, koffie en zelfgebakken cake met appel en kaneel  

starten we met het interview. 

 

Tjeerd, of op syn Frysk Tseard, is geboren op een boerderij op Draaisterhuizen, een buurtschap bij IJlst. Hij werd als derde 

kind geboren in een gezin van uiteindelijk 11 kinderen. De moedermelk deelde hij met een baby waarvan de moeder niet  

genoeg melk had. Dit kindje werd later zijn klasgenoot. Elke keer als moeder moest bevallen, werd Tjeerd ondergebracht bij 

familie. Moeder was dan ‘út fan hûs’; ze verbleef 14 dagen in een kraamhuis in Sneek. Terug op de boerderij was Tjeerd een 

broertje of een zusje rijker. Moeder kon makkelijk met iedereen omgaan, maar vader was een man van weinig woorden.  

Vader had een vrij grote boerderij met 45 koeien en 40 schapen. Het melken gebeurde ‘s zomers op het land met de koeien 

vast aan een mobiele melkinstallatie. In weer en wind werd er gemolken. Het melken zit trouwens wel in de genen, want  

dochter Sanne heeft afgelopen jaar haar melkdiploma gehaald en melkt bij 2 boerderijen zo’n 120 koeien. Er is daarbij ook  

een koe, die elke keer graag geknuffeld wil worden.  

 

Vroeger het melken in het land tijdens het onweer erg  

gevaarlijk zijn en vader vroeg zijn kinderen dan hem te volgen  

om te gaan ‘schuilen’ in de onderwal. De boerderij zelf had  

2 bliksemgeleiders die met stalen kabels aan de grond  

verbonden waren. Tjeerd klom vaak aan deze draden het  

dak op. Er zijn gelukkig nooit ongelukken gebeurd. “Ik vond  

het leven op de boerderij heel boeiend, rijk aan gezonde  

prikkels. Je bent in de natuur en bezig met landwerk.  

Met zo’n groot gezin werd je soms wel aan je lot overgelaten.” 

Bij een buurjongen luisterde hij vaak naar Radio Veronica  

(Top 100), maar hij ging ook graag het land in om te genieten van de kleuren en geluiden. 

 

Thuis speelde moeder op het traporgel en daarbij werd veel gezongen. In IJlst kreeg Tjeerd orgelles. Het plaatselijke korps  

had behoefte aan nieuwe leden en een bezoek aan de boerderij van de voorzitter leverde 3 nieuwe leden op: Tjeerd op de 

bugel en 2 andere Kramertjes op de trombone. Letterlijk aan de hand van de dirigent werden maat en ritme aangeleerd.  

Naast het korps zong Tjeerd ook bij het jeugdzangkoor onder leiding van Gerben van der Veen in Oosthem. Bij optredens  

werden veel Fedde Schurer liederen gezongen, net als tijdens de Fryske tsjinst in januari in de Oase. 

 

          Via de LTS en de MTS koos Tjeerd voor de muziek Pedagogische Academie (MPA) in 

           Leeuwarden. Daar zat ook Henk Visser, één van onze organisten, op de opleiding.  

           In deze tijd ontmoette hij Aly Tolman. Zij is geboren in Wijnjewoude in een meisjesgezin; 

                                                             ze heeft 3 zussen. Haar ouders hadden een slachterij en slagerij aan huis. Nu erop 

           terugkijkend heeft Aly veel respect voor het vakmanschap van haar vader. Hij had veel 

           respect voor de dieren. De slagerij vormde een belangrijke schakel in het dorp en gaf 

                                                             wel aan 5 gezinnen een bestaan. Er werd wekelijks geholpen met het slachten van  

                                                             dieren. Ze denkt vaak met warmte terug aan deze tijd.  

 

          Pake en beppe woonden ernaast en ook een zus van haar andere beppe (tante Janke)  

             woonde in de buurt. Omdat haar ouders het druk hadden met de slagerij waren pake,    

         beppe en tante heel belangrijk in haar leven. Aly fietste over de heide naar de  

                                                         middelbare school in Waskemeer. Toen Aly jong was, vond ze het dorpse leven wel    

           beklemmend en om daar zo snel mogelijk uit weg te komen, koos ze voor de verpleging, 

                                                             zodat ze uit huis kon. Op 17 jarige leeftijd werd ze aspirant-leerling-verpleegkundige,  

maar vanwege haar leeftijd moest ze eerst afwassen in het ziekenhuis in Drachten. Alles moest met de hand worden  

afgewassen, maar het was heel gezellig. Op de leeftijd van 17 jaar en 9 maanden mocht je naar de vooropleiding, werken en 

leren tegelijk. Als jaargroep hadden ze als naam bedacht ‘shag-shag-en de vloeitjes; maar dat mocht niet. Ze hebben daarna 

een serieuzere naam gekozen. Ze hebben nog veel contact en zien elkaar nog bij reünies. Later volgde ze de B-opleiding   
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psychiatrie in Assen en leerde ze Tjeerd kennen. Hij was nog niet klaar met zijn studie in Leeuwarden en Aly wilde daar wel  
werken. Ze stapte de afdeling personeelszaken binnen bij Triotel om te vragen of ze een baan in de verpleging voor haar hadden. 
Er was wel een vacature voor een leidinggevende in Bornia Herne, het verpleeghuis. Die baan heeft ze genomen en daarna niet 
meer aan het bed gestaan. Ze trouwde met Tjeerd en ze kregen 2 kinderen: Wiebe en Sanne. Inmiddels is de familie 5 klein-  
kinderen rijker. In Bornia Herne kon ze een duobaan krijgen, 3 dagen per week, wat goed te combineren was met kleine kinderen. 
 
Tjeerd werd muziekleraar in het basisonderwijs en op de muziekschool “de Rinkelbom”, bedacht door Hindrik van der Meer.  
In de avonduren was hij druk met het leiden van koren en een korps. Na een dag werken op de muziekschool in Heerenveen, 
werd Tjeerd ernstig gewond bij een frontale botsing bij Akkrum. Daarvan heeft hij 1 jaar moeten herstellen. Dit was een  
spannende tijd met ook nog kinderen in groep 8 en groep 5 van de basisschool. 
 
In 2010 is bij Tjeerd uitgezaaide kanker geconstateerd. Toen is hij uit het werk geraakt. Hij heeft toen trekzak leren spelen en   
dat had een therapeutische werking. Gelukkig heeft hij de ziekte overleefd. In die tijd is Aly ook gestopt met werken.  
Er kwamen kleinkinderen, en hun beide ouders leefden ook nog. Dus toen hebben ze veel waardevolle tijd doorgebracht met  
ouders en kleinkinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEB JE OOK HOBBY’S? 
Tjeerd houdt van muziek maken en knutselen met hout. Naast piano en altblokfluit heeft hij inmiddels ook djembe, trekzak/ 
trekharmonica leren spelen. Samen met Aly zingt hij in 3 koren en hij houdt verder van fietsen, wandelen en sporten.  
Bij Blauw-Wit zit hij op Walking voetbal (OS, Old Stars), waarbij je niet mag rennen, maar waarbij naast het positiespel ook het 
geheugen wordt aangesproken middels trainingspatronen. Aly houdt ook van lezen en zit op een aantal leesclubs en op  
bridgeles. 
 
ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN? 
Tjeerd: “Ik zou wel wat creatiever met de handen willen zijn. Iets timmeren, maar ik zou geen ander beroep kiezen.  
Of breder oriënteren en muziekles op therapeutische basis geven.” Aly: “Ik zou wel verloskundige of eigenlijk arts willen worden. 
Ik had vroeger die ambitie niet. Ik kon naar de HBS, maar ging liever naar de ULO, omdat dat minder ver fietsen was. 
Het menselijk lichaam is boeiend, zowel anatomisch als psychologisch.” 
 
WELKE ROL SPEELT GELOOF IN JE LEVEN?  WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST? 
“Van oorsprong zijn we Gereformeerd. Dat krijg je mee. Er zitten veel positieve aspecten in de opvoeding. We zijn niet altijd naar 
de kerk geweest en hebben de kinderen niet laten dopen. Tegenwoordig gaan we wel weer naar de kerk. De diensten zijn mooi. 
Het sociale aspect is ook heel belangrijk. De dominee kan heel goed uitleggen hoe je positief met het geloof om kunt gaan. Hoe 
hij de Bijbel uitlegt, krijg je meer belangstelling voor het geloof. De symboliek van verhalen en dat vertalen naar de huidige tijd en 
welke bedoeling heeft de schrijver gehad met het verhaal.” Tjeerd en Aly draaien mee in het rooster als koster en zorgen dan 
zondags dat de kerk klaar is voor de dienst en dat op tijd de koffie klaar is. 
 
IS ER IETS IN HET NIEUWS WAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT? 
“De toestanden in de wereld daar kun je niet omheen. Het is angstig. De uitdaging is ‘Hoe gaan we er mee om?’  
Je probeert je soms af te sluiten van bepaald nieuws.” 
 
BEN JE OOK ERGENS BANG VOOR? 
In ieder geval niet voor muizen, want op dit moment komt er een zwart, schattig muisje door de kamer lopen. Klaarblijkelijk ook 
niet bang voor ons.” Waar ze wel bang voor zijn: “Het gaat niet om onze generatie, maar wat gebeurt er met de generaties na 
ons. Waar gaat het heen in de wereld. Je krijgt nooit echt stabiliteit. Het is net als dat er nooit overal dezelfde luchtdruk is.  
Je krijgt altijd ergens een storm. Dat is ook in een mensenleven, maar ook in de wereld.” 
 
HOE ZIET JE FAVORIETE VAKANTIE ERUIT? 
Het liefste gaan ze met de camper er op uit. Eind april gaan Tjeerd en Aly naar midden Spanje, een onbekend gebied verkennen 
en contact zoeken met de locals door lange fietstochten te maken. Vroeger ging de tent mee op de fiets, maar nu het comfort van 
de camper met de fietsen in de garage van de camper. Vorig jaar hebben ze een groepsreis door de Balkan gemaakt en dan zie 
je ook meer doordat je excursies doet. “Je komt ook in gebieden waar je normaal niet zou komen, zoals Noord-Macedonië en 
Albanië.” 
 
ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN, WELKE ZOU DAT ZIJN? 
Tjeerd wil graag nog meer ontdekken in bredere zin. Aly wil nog wel eens naar de Noordkaap. 
 
IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT? 
“Nelson Mandela. Zijn positieve levenshouding, respect en wijsheid.” 
 

                                                                                                            Janny Fokkema en Edwin van der Wal      
Bedankt Aly en Tjeerd voor jullie verhalen.      
Het was gezellig!                                                                                                                                                    
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                                   GEWELD IN HET OUDE TESTAMENT 

 
   Het is in onze gemeente gewoonte geworden om elk seizoen twee studie– en bezinningsochtenden te houden over de  

       Bijbel. Meestal is er één ochtend over het Nieuwe Testament en één over het Oude Testament. 

 

       Ik krijg regelmatig vragen over het vele geweld dat in de Bijbel voorkomt, en met name in het Oude Testament.  

       Hoe moeten wij dat lezen? 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Op donderdag 5 maart wil ik hier aandacht aan schenken. Wij komen samen in de Vijverzaal.  

       Wij beginnen om 10.00 uur en sluiten de ochtend uiterlijk 11.30 uur af. 

       Koffie en thee staan voor u klaar. 

 

       Wij zullen samen een aantal zogenoemde geweldsteksten lezen en op zoek gaan naar hun betekenis.  

 

       U bent van harte welkom. 

                                                                                                                     Ds. Anne Henk Boschma 

 

 

 

 

               KERKDIENST OASE OP MIDDAG 

 
    Op vrijdagmiddag 13 maart hopen wij onze eerstvolgende kerkdienst op middag weer te houden. 

 

         De dienst begint om 15.00 uur en na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en nog wat na te praten. 

          

         Iedereen is uiteraard welkom in deze dienst, maar het is in ieder geval een mooie gelegenheid  

         voor de mensen die het niet lukt om op zondagmorgen te komen, om deze dienst op middag  

         bij te wonen.  

 

         En er kan ook voor vervoer gezorgd worden als dit nodig mocht zijn.  

         Dan kunt u even contact opnemen met :   

         Janny de Dreu : Tel. 058 - 280 13 87 of E-mail : dreudec@gmail.com.    



 

 

 

         

           Koffie/thee-inloopochtenden de komende maanden. 

           Ondertussen is het jaar 2026 van start gegaan. De eerste keer in januari werden wij al geconfronteerd met barre 

           winterse omstandigheden. Toch waren er nog een paar mensen gekomen. Voor de komende weken hopen wij dat 

           het weer dusdanig is, dat wij niet al teveel overlast ondervinden, want de koffiemorgen missen is wel erg jammer. 

            

           Even gezellig praten onder het genot van een kopje koffie/thee is toch wel belangrijk. Wij hebben elkaar nodig, juist 

           in de winterperiode, als wij veel binnen zitten is het fijn om elkaar op deze manier te kunnen ontmoeten en onze  

           verhalen te kunnen delen. Er staan weer twee bijzondere activiteiten op het programma. Van harte welkom en als u nog  

           niet bekend bent met de koffiemorgens, kom gerust een keertje langs om de sfeer te proeven. Hieronder vindt u de data:     

    

   

           De koffiemorgens zijn vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 

        
             
                

 

 

 

            

           Contact : JANNY DE DREU, Tel. 280 13 87  

                                                                                                                            

Oase 

 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

 *  Woensdagmorgen    04-02-2026  (bingo)           *  Woensdagmorgen    01-04-2026  (Foto’s Scandinavië)  
 *  Dinsdagmorgen         17-02-2026                    *  Dinsdagmorgen         14-04-2026 
 *  Woensdagmorgen    04-03-2026      *  Woensdagmorgen    06-05-2026    
 *  Dinsdagmorgen         17-03-2026           *  Dinsdagmorgen         19-05-2026   
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                           PALMZONDAG - 29 MAART 

 
   Op zondag 29 maart a.s. vieren wij Palmzondag. In deze dienst staan we als gemeente stil bij de intocht van Jezus  

        in Jeruzalem, aan het begin van de Goede Week. 

 

           Voor de kinderen is er een speciaal moment: zij mogen tijdens de dienst  

           een palmpasen-stok maken en luisteren naar een bijzonder verhaal dat 

     speciaal voor hen wordt verteld.  

 

          Aan het einde van de dienst trekken de kinderen in een feestelijke 

  optocht met hun palmpasen-stokken door de kerk. 

 

  Van harte welkom bij deze bijzondere en vrolijke dienst, waarin jong 

  en oud samen het begin van de Goede Week vieren. 

 

  Ds. Anne Henk Boschma 



 

 

 

 

 

 

              

 

 

    REDACTIE ‘RUIMTE’ :  redactie.huizumoost@gmail.com 

 

ILLUSTRATIE & VORMGEVING : Jan & Janny Elzinga  -  Stinzenflora 98  -  8935 NM  Leeuwarden. 

  Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 
 

6 MAART 2026  

 

PREDIKANT : DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55  -  9203 XR  Drachten  -  Tel : 06 - 42 38 14 09  -  ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD : DHR. ATE K. DAMSTRA 
Kwelderstraat 28  -  8931 AZ  Leeuwarden  -  Telefoon : 058 - 288 44 34  -  ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT : MW. SISKA VELLINGA - KUPERUS 

Telefoon : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar 

Voor actuele berichten verwijzen wij u naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website www.kerkhuizumoost.nl 

 

 

Kerkdiensten Oase 
        Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum   

   

 Zondag      08-02-2026        9.30 uur Ds. A.H. Boschma        * Heilig Avondmaal 

     Zondag      15-02-2026        9.30 uur Ds. A.H. Boschma  

  Zondag      22-02-2026        9.30 uur Ds. E.P. v.d. Veen, Oldemarkt      * 1e zondag 40 dagentijd 

   Zondag      01-03-2026        9.30 uur Ds. J. Hilverda, Winsum  

   Zondag      08-03-2026        9.30 uur Ds. A.H. Boschma  

 Woensdag    11-03-2026      19.30 uur Ds. A.H. Boschma         * Biddag  

   Zondag          15-03-2026        9.30 uur Ds. A. Westra, Sneek 

  Zondag      22-03-2026        9.30 uur Ds. A.H. Boschma 

  Zondag      29-03-2026        9.30 uur Ds. A.H. Boschma        * Palmzondag 

  Donderdag   02-04-2026      19.30 uur Ds. A.H. Boschma         * Witte Donderdag 

  Vrijdag     03-04-2026      19.30 uur Ds. A.H. Boschma           * Goede Vrijdag 

  Zaterdag      04-04-2026      19.30 uur Ds. A.H. Boschma            * Stille Zaterdag 

   Zondag      05-04-2026        9.30 uur Ds. A.H. Boschma            * 1e Paasdag 

  Maandag      06-04-2026      10.00 uur Ds. ………………..         * 2e Paasdag / Zangdienst 

  Zondag      12-04-2026        9.30 uur Ds. A de Vries, Ureterp           
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