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  Inhoudsopgave 
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Jesaja zegt het zo mooi: “Hoe welkom zijn de voeten van de   

vreugdebode, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt.” Advent is  

die periode van verwachten en uitkijken. We hangen lichtjes op, zetten  

de boom neer en tellen de dagen af. Maar het echte geschenk is niet  

in papier verpakt. Het is verpakt in liefde en betrokkenheid van God  

bij deze wereld. Hij wil ons en onze wereld niet loslaten. 

 

Zoals een pakketje bij de buren wordt afgegeven als je zelf niet thuis  

bent, zo gaat Gods boodschap soms ook langs verrassende 

wegen. Hij zal er alles aan doen om present te zijn met het   

goede nieuws. Dat zien wij ook in het kwetsbare kindje   

Jezus die in een stal kwam, bereikbaar voor iedereen. 

Zo kwam God zelf in ons bestaan. 

 

De komende weken van Advent en Kerst komt 

de pakketbezorger als een vreugdebode, 

een geluksbezorger langs in de kerk om 

zijn Pakket van liefde en betrokkenheid  

af te leveren. Met nieuwsgierigheid  

gaan wij dat pakje uitpakken.  

Het pakje dat wij met liefde ontvangen, 

zal laten zien dat wijzelf altijd in  

liefde ontvangen zullen worden. 

                                    

                           (vervolg pagina 2)   

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, 

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 

die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 

‘Je God is koning!’                                                  Jesaja 52: 7 

    Laatst ging bij ons de bel. Ik deed open en daar stond een pakketbezorger aan de 

    deur. Het regende pijpenstelen, maar hij klemde zorgvuldig het pakketje onder zijn 

    jas. Hij bewaarde het als een kostbare schat. Hij glimlachte vriendelijk: “Een pakje  

    voor u meneer. Ik hoop dat er iets moois in zit”. Ik nam het pakje aan en bedankte 

    de man. Wat mooi dat iemand zo vol passie en overgave zijn werk doet, ondanks 

    het slechte weer was hij vrolijk en vriendelijk. 

 

    Ik was net met het project voor Advent en Kerst bezig en moest denken aan Jesaja. 

    Die spreekt over een vreugdebode, een Bijbelse Pakketbezorger die komt vertellen: 

    God is Koning, Hij heeft het laatste woord. In deze adventstijd, waarin we uitzien  

    naar Kerst, is het misschien wel bijzonder om stil te staan bij het beeld van de geluksbezorger. Net als de pakketbezorger  

                                                                    aan de deur, klopt ook God bij ons aan. Niet met een doos vol spullen van een of           

           ander internetmagazijn, maar iets veel diepers: vreugde, hoop, vrede, 

           gerechtigheid en geluk.     December 2025 

     JAARGANG 16 NUMMER 5 

   ‘De Gelukbezorger’ 
 ‘De Geluksbezorger’ 
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         En die liefde, die vrede, die hoop mogen wij ook handen en voeten geven in het leven van elke dag. Want Kerst is geen 
        moment en geen zeepbel, maar is heel praktisch en dichtbij. In gewone zaken kunnen wij dat licht ook doorgeven en 
        anderen in het Licht zetten. Ah, daar gaat de bel weer. Het is vast de GELUKSBEZORGER. 
 
           Ik open de deur. Hoe zal ik Hem ontvangen? 
           Gezegende adventstijd en Kerstdagen gewenst.                         

                                                                                                                                                          Ds. A.H. Boschma    
 
         
 
             
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
           Op 24 december is er weer een kinderkerstnachtdienst in de Oase. Wij beginnen om 19.00 uur.  
                                                          Alle kinderen mogen, als zij dat willen, weer meedoen. 
 
                De leiding van de kinderkerstnachtdienst organiseert de dienst en Ds. Anne Henk Boschma is de voorganger. 
                          Er is weer een koortje dat bij de deur zingend mensen welkom heet. U/jij bent van harte welkom.  

                                                                                    Graag tot ziens. 
 
                                                                 
            Mede namens de leiding van de kindernevendienst, 
                                                     Ds. Anne Henk Boschma 
 
 
 



3 

 

 

                                     O HILLIGE DEI, HY KOMT, O DIE DEI 

 

      
   O hillige dei, 

          O hillige dei, dy’t wy ynlik ferwachtsje, 

          as bliuwend oan’t ljocht komt it Ryk fan ús Heit, 

          en minsken, dy’t no yn har finzenskip smachtsje, 

          syn eigendom binne om ‘t Jezus it seit, 

          Oan kwea en oan dea wurdt de angel ûntnommen. 

          It heil fan ‘e wrâld, de Ferlosser is kommen. 

 

           Hy komt, dizze dei, en ús suchtsjen en kleien, 

           Ús roppen om help en ferlossing is oer. 

           Al hinget noch dize oer ierdske falleien, 

           de berchtoppen gleonje fan goud en fan fjoer. 

           Aanst sille de slaven de frijheid wer fine, 

           as hieljende hannen har wûnnen ferbinne. 

 

          Hy komt, o dy dei fan ús hoopjen en bidden, 

          dan komt mei de wolken út himelske sfear 

          de Rêder en Hear yn ús wachtsjend fermidden. 

          Wat iuwen foarsein is wurdt dúdlik en klear. 

          Syn kommende Ryk is domein fan frede, 

          troch hilligen sjoen en begroete út genede. 

 

            Hy komt, ja deis sill` de deaden feroarje 

           yn ivige ljochtskyn, de wale falt wei, 

           Dan sjogge de folken har Kening yn gloarje, 

           oanbidde syn namme en besjonge syn dei. 

           Hja sille innoarren gjin oarloch mear leare, 

           mar jubelje bliid oer it rjocht fan de Heare. 

 
            Tekst : Natanael Beskow 

            Oersetting : Atze Bosch 

            Meldij : Waldamar Rudin 

          

Hy komt, dizze dei op de wolken 

              út himelske sfear 

       In liet ùt “Lieten fan leauwe en langstme”  

 

 

            

 Er zijn weer Bijbelse Dagkalenders voor het nieuwe jaar beschikbaar. 

            De boekjes liggen achter in de Kerkzaal van de Oase en bij de uitgang. 

 

 Als u niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de Oase te bezoeken 

 en toch een boekje wilt hebben mag u contact opnemen met: 

            Fetze Elgersma - Telefoon : 058 - 288 13 80 of 06 - 44 99 86 12. 

 

 Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 6,00 per boekje.  

 (De gegevens vindt u in het boekje) 

 

 Van harte aanbevolen! 

BIJBELSE DAGKALENDER 2026 

It heil fan ‘e wrâld . . . . 



 JUUL EGGEN - SPOELMAN 

 Gemeenteleden / Vrijwilliger -  Huizum Wijkgemeente - Oost 
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   Op deze oktoberavond zijn we op bezoek bij Juul Eggen-Spoelman. 

   Haar initialen zijn J.A.C.L. en hebben allemaal te maken met Oranjes; 

   Juliana (van Stolberg), Anna (van Buren), Charlotte (de Bourbon) en Louise  

   (van Oranje). We zijn hier op de Verlengde Schrans om haar te interviewen, 

   maar beginnen eerst met een kopje thee en cake.   

 

   Juul is geboren in 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het gezin woonde in  

   Harlingen, maar haar moeder had een niervergiftiging en de bevalling moest plaatsvinden in een   

   ziekenhuis met een couveuse. Die waren er niet veel in de oorlog en daarom werd er uitgeweken naar  

   Groningen. Na de oorlogsjaren verhuisde het gezin Spoelman naar Delfzijl. Juul had een halfzus die 

   17 jaar ouder was en een 6 jaar oudere broer. Samen met haar broer hield Juultje wel van kattenkwaad.  

   Zo gingen zij tijdens de strenge winter van 1947 priksleeën op het Eemskanaal. Levensgevaarlijk natuurlijk. 

 

   Juultje kreeg last van bronchitis en op advies van de dokter verhuisden ze naar de zandgronden. In Emmen vond 

   haar vader een baan aan de HBS en in die plaats zijn ze gaan wonen. Haar vader herinnert ze vooral van achter zijn  

   bureau, want naast zijn baan wilde hij ook nog doctorandus worden en deed dit in zijn vrije tijd. Het was een muzikaal 

   gezin; ze hadden thuis een orgel waarop vader speelde en daarbij zongen ze allemaal mee. Ze hebben vroeger nooit tekort 

   gekregen. Aan het einde van de week hadden ze wel eens alleen oud brood, maar die konden ze dopen in chocolademelk. 

   Ze hadden al vroeg een telefoon thuis. Toen Juul een keer een sinaasappel meenam naar school was dat heel bijzonder in die 

   tijd. 

 

   Juultje werd Juul en ze ging naar de MULO. In 1958 startte ze de opleiding tot  

   kleuterleidster. Twee medeleerlingen van haar kwamen uit Curacao en Suriname.  

   In die tijd en in Emmen vielen zij erg op met hun donkere huidskleur. Dit werden  

   vriendinnen van haar. Juul is nog twee keer op bezoek geweest op Curacao.  

   Deze vriendin is ook minister president van het eiland geweest. Na haar studie  

   werd Juul kleuterleidster en later hoofd van de christelijke kleuterschool in  

   Klazienaveen. 

 

   In de kerk leerde ze Fré kennen. Er was sprake van dat ze de zaak van zijn vader  

   zouden overnemen. Die had in Wildervank een winkel, maar wilde graag een  

   2e vestiging. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Ze zijn wel naar Veendam  

   verhuisd en daar heeft ze ook weer voor de klas gestaan. In die tijd was het ook al  

   moeilijk een huis te vinden. Juul was 24 en Fré was 26, maar je moest samen 60  

   zijn om voor een flatje in aanmerking te komen. Toch hadden ze geluk en konden  

   een juweeltje krijgen: een huis met 4 slaapkamers en een zolder. Ze hebben  

   uiteindelijk 4 jaar in Veendam gewoond. Fré kreeg echter een baan bij een 

   scheepswerf in Wartena als directiesecretaris en in 1969 zijn ze in Leeuwarden  

   gaan wonen, in de Vincent van Goghstraat. Hier hebben ze een mooie tijd gehad. Fré heeft 30 jaar in diverse schoolbesturen  

   gezeten. Juul was gestopt met werken, wat toen zo hoorde. Wel is ze nog lang inval-kleuterleidster in Huizum geweest.  

   Tevens heeft ze zowel in de kerkenraad van de Kapel als die in de Kurioskerk gezeten. Ze is heel lang ouderling geweest en     

              later stapte ze over naar de kerkvoogdij. Ook is ze 56 jaar lid geweest van Pniëls Kerkkoor. 

 

                              Ze kregen drie dochters. Toen de kinderen wat groter werden heeft Juul heel wat jaartjes gewerkt in de  

                                     handwerkzaak ‘t Spinnewiel in Leeuwarden. Dit met veel plezier. Juul en Fré hebben samen veel reizen 

                                               gemaakt naar onder andere Rome, Parijs, Praag, Frankrijk, Toscane en altijd de caravan mee.  

                                   Toen Fré met pensioen was zijn ze zelfs naar Australië geweest. Helaas is Fré 15 jaar geleden overleden  

                                             na een kort ziekbed. Juul heeft daarna nog enkele jaren in de Vincent van Goghstraat gewoond en        

                                                   verhuisde toen naar het appartement op de Verlengde Schrans waar ze met veel plezier woont. 

                                                              Hier woont ook een vriendin van haar. Zij en Juul kennen elkaar al ruim 50 jaar. Samen 

                                                                 maken ze o.a. regelmatig uitstapjes met de WMO-taxi. Ondertussen heeft Juul 

                                                          7 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen gekregen. Een rijk bezit! 

 

                                                                                                                                                                   (vervolg pagina 5) 
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           Het einde van het jaar komt weer in zicht. 

           De dagen worden korter en wij zitten weer meer binnen. Nog even en dan zijn de feestdagen er weer. Ondertussen 

           gaan wij gewoon door met de koffie/thee-inloopochtenden. Het is altijd gezellig, soms is er veel tijd om met elkaar te 

           praten en een andere keer is er een prachtige fotopresentatie of wij doen gezellig een spelletje: bingo of sjoelen. 

           Iedereen is van harte welkom. Loop gerust eens even binnen om de sfeer te proeven. 

 

           In december zijn er nog twee koffiemorgens: 3 december en 16 december, de laatste keer voor kerst. Deze morgen  

           zal in het teken van kerst staan, wij hopen daar een extra gezellige kerstmorgen van te maken.      

       

  De koffiemorgens zijn vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 

        
             
                

      

                

 

 

           Wij willen iedereen alvast gezegende feestdagen wensen, 

           een goede jaarwisseling, vrede en alle goeds in 2026. 

           De gastvrouwen/heer van de koffie/thee-inloopochtenden. 

 

 

 

           Contact : JANNY DE DREU, Tel. 280 13 87  

                                                                                                                            

 *  Woensdagmorgen    07-01-2026                      *  Dinsdagmorgen         17-02-2026  

 *  Dinsdagmorgen         20-01-2026                  *  Woensdagmorgen    04-03-2026   

 *  Woensdagmorgen    04-02-2026  (bingo)      *  Dinsdagmorgen        17-03-2026    

               

 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oa-

“ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN?” 

“Ik zou dan leerkracht op de huishoudschool geworden zijn. Ik was toen te jong voor de lerarenopleiding en mensen om mij 

heen vonden dat ik zo goed met kinderen kon omgaan en daarom ben ik kleuterleidster geworden. Onderwijs heeft me altijd 

getrokken. Mijn vader zat ook in het onderwijs en ik mocht op een gegeven moment delen van de geschiedenis-proefwerken 

nakijken.” 

 

“HOE ZIE JE JE TOEKOMST?” 

“Dat vind ik een moeilijke vraag. Soms denk ik: ‘het komt wel goed, maar soms denk ik dat het nu het einde van de wereld is.’ 

Oorlogen, natuurrampen, gletsjers die zich terugtrekken. Hebben we het allemaal wel goed gedaan? In Nederland hebben we 

het heel goed. We kunnen onze handen dichtknijpen en toch zijn we veel aan het klagen. We hebben hier veel  

mogelijkheden, zelfs de mogelijkheid om na een opleiding een tussenjaar te nemen.” 

 

“WAT WIL JE GRAAG NOG EEN KEER DOEN IN JE LEVEN?” 

“Ik wil graag nog een poosje gezond blijven. Genieten van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ik woon hier ook 

erg prettig. Ik zou nog wel een keer graag op reis willen, maar dat zit er door mijn afnemende gezondheid niet meer in. 

Als het kan zou ik nog een keer naar de zee willen of naar de bergen.” 

 

“WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST?” 

“Sinds 15 jaar kerk ik in de Oase. Ik ben daar goed opgevangen. Na mijn hartoperatie in 2013 ook. Ik heb ook veel steun van 

Douwe Posthuma gehad. Ik kan helaas nu niet meer alle kerkdiensten bijwonen.” 

 

“WAAR KUN JE NIET TEGEN?” 

“Ik kan niet tegen liegen, oneerlijkheid, roddelen over elkaar en schijnheiligheid.” 

 

Juul, bedankt dat we je mochten interviewen! 

 

                                                                                                          JANNY FOKKEMA EN EDWIN VAN DER WAL 
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Vanuit de Oase zijn wij inmiddels al drie keer op weg gegaan naar 

Kampen om ons steentje bij te dragen aan de ononderbroken 

     kerkdienst, die al sinds vorig jaar 21 november in de ‘Open Hof’ in 

Kampen gehouden wordt. In deze kerk wordt asiel geboden aan 

 de familie Babayants. Zolang er een kerkdienst bezig is, mag de 

politie geen inval doen om de familie Babayants op te pakken. 

         Uit het hele land en door veel kerkelijke gemeentes wordt er  

meegeleefd met dit kerkasiel. Overal komen de mensen vandaan 

         en leveren een bijdrage om de kerkdienst gaande te houden. 

 

         Hoe het begon: dominee Kasper Jager van de wijkgemeente  

‘Open Hof’ uit Kampen kreeg een verzoek van de vertrouwens-

persoon van de familie Babayants bestaande uit vader, moeder 

   en vier kinderen in de leeftijd van 4, 11, 15 en 21 jaar oud om 

         kerkasiel te verlenen. Na verschillende mensen te hebben  

geraadpleegd werd er in korte tijd beslist om dit te 

                                      organiseren. Veel mensen melden zich aan als vrijwilliger om dit    

                                                                                                     mogelijk te maken. Een zaal in de ‘Open Hof’ werd ingericht voor  

                                                                                                     deze familie.  

 

         Waarom is dit kerkasiel gestart? Dan moeten wij even in de tijd teruggaan naar een eerdere periode, dat er kerkasiel  

         verleend is. Dit kerkasiel duurde 3 maanden. Toen kwam er een politiek akkoord. Meer dan 600 gewortelde kinderen  

         kregen destijds een verblijfsvergunning. Daarna was het de bedoeling dat de procedures rondom de aanvraag van asiel     

         sneller zouden verlopen. Dat was de belofte in 2019. Zo zouden kinderen zich niet meer kunnen wortelen in Nederland. 

         Gewortelde kinderen zijn asielkinderen die vijf jaar of langer  

         verblijven in Nederland. Kinderen die zo lang hebben geleefd 

         in asielzoekerscentra lopen ernstige schade op als zij weer 

         terug worden gestuurd. 

 

         Ondertussen zijn er alweer 400 gewortelde asielkinderen in  

         Nederland die wachten op een uitspraak aangaande hun asiel- 

         aanvraag. Zo ook de familie Babayants, die inmiddels 12 jaar in 

         Nederland verblijft en dreigt uitgezet te worden naar Oezbekistan. 

         Het kerkasiel wordt breed gesteund o.a. door de Protestantse 

         Kerk in Nederland en de Raad van Kerken en ook het 

         Humanistisch Verbond sluit zich aan. 

 

          

         Het vieren en waken biedt veiligheid aan de familie Babayants. Ondanks de beperking en hun vrijheid voelen zij zich  

         gesteund door de warmte en de liefde van de mensen om hun heen, zij voelen zich hier veilig en kunnen weer rustig  

         slapen. Dit was in het asielzoekerscentrum niet het geval. Laten wij hopen en bidden dat er uiteindelijk een goede  

         uitkomst zal zijn voor de familie Babayants en met hen voor alle gewortelde kinderen in Nederland. Misschien dat er met  

         een nieuw politiek klimaat weer een ander perspectief komt op deze situatie.  

 

         Wij vonden het indrukwekkend om deze dienst(en) mee te maken en waren onder de indruk van zoveel betrokkenheid  

         overal vandaan. Lichtpuntjes in een donkere wereld op weg naar kerst, dat geeft hoop en vertrouwen. Meer informatie is  

         ook te vinden onder www.kerkasielkampen.nl 

 

                                                                                                    Kees & Janny de Dreu 

 

           

Fam. Babayants 
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  BERICHT VANUIT HET PASTORAAT 

        TAAKGROEP PASTORAAT 
       Het is goed om af en toe weer even wat te laten horen vanuit het pastoraat. De taakgroep pastoraat is in september   
       weer bij elkaar geweest om verschillende pastorale activiteiten te bespreken en te evalueren. Meestal komen wij twee   
       keer in het jaar bij elkaar om te kijken hoe het gaat met het pastoraat: de individuele bezoeken, maar ook een aantal 
       andere activiteiten op pastoraal gebied worden weer even onder de loep genomen. 
 
       OPEN HOUDING EN EEN LUISTEREND OOR 
       In elke vergadering lassen wij tijd voor bezinning in over een inhoudelijk onderwerp, vaak iets wat je in de praktijk van 
       het dagelijks leven tegen kunt komen. Deze keer ging het over iemand, die zelf niet zoveel meer met de kerk en het  
       het geloof had, maar de kerk nog wel kon waarderen en ook met respect sprak over wat de kerk allemaal voor zijn  
       overleden moeder had gedaan. Hij wilde ook de kerk wel financieel blijven steunen. Hoe ga je het gesprek in met zo  
       iemand. Door daar eens met elkaar over na te denken en van gedachten te wisselen werkt heel inspirerend en  
       opbouwend. Kant en klare antwoorden zijn er in zo’n situatie niet, maar een open houding en een luisterend oor      
       kunnen vaak al veel doen. 
 
       PRAKTISCHE ZAKEN PASTORAAT 
       Verschillende praktische zaken worden ook weer even onder de aandacht gebracht: het organiseren van de pastorale- 
       /diaconale avond, de kerkdienst op middag, de kerkdiensten in tehuizen, gespreksgroepmiddagen en het jongeren- 
       pastoraat. Sinds dit jaar worden er weer diensten gehouden in Erasmus, waar veel belangstelling voor is en duidelijk      
       in een behoefte voorziet. Wat is het mooi, dat wij daar ook als gemeente van de Oase een steentje aan bij kunnen 
       dragen. Zo wordt ook een paar keer per jaar in Abbingahiem onze bijdrage gevraagd.     
 
       JONGERENPASTORAAT 
       Wat jongerenpastoraat betreft moeten wij helaas concluderen, dat er weinig jongeren  
       meer zijn. In overleg met de kindernevendienst is er inmiddels wel een kinderhoek in  
       onze kerk geïnstalleerd, zodat kinderen het gevoel hebben dat zij altijd welkom zijn in  
       de kerk, dat zij er wel bij horen. Ook grootouders kunnen eventueel hun kleinkinderen  
       meenemen.  
 
       WIJKBEZOEKERS / WIJKTEAMS        
       Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de wijkbezoekers en de bezoekers  
       vanuit het bezoekproject. In ieder geval proberen de wijkteams één keer per jaar  
       even bij elkaar te komen. Het is fijn om zo met elkaar wat ervaringen uit te kunnen  
       wisselen en ook vragen te stellen, als je ergens tegen aan loopt. De bemensing van  
       de wijkteams wordt wel steeds lastiger, maar er zijn weer een paar gemeenteleden,  
       die zich hebben aangemeld om bezoekwerk te willen doen. Daar zijn wij heel blij mee. 
                                                                                                                                                                 
   .    PASTORAAL MELDPUNT 
       Dan niet te vergeten de bloemengroeten met kroonjaren en huwelijksjubilea. Vanuit de Oase proberen wij daar aandacht  
       aan te besteden door een bezoek te brengen met een bloemetje en een kaartje. En elke zondag is er een bloemengroet  
       voor een zieke of iemand die even wat extra aandacht nodig heeft vanwege langdurige gezondheidsproblemen. Dit wordt  
       verzorgd door de bloemengroep, namen kunnen doorgegeven worden via het pastoraat meldpunt. Het pastoraal meldpunt  
       kan ook altijd gebeld worden als er behoefte is aan een extra bezoek van een gemeentelid of ouderling. Is er behoefte aan  
       bezoek van de dominee, dan kan er regelrecht contact opgenomen worden met hem. Als dit niet lukt en ook bij afwezigheid  
       van ds. Boschma kan er contact opgenomen worden met het pastoraal meldpunt. Dit nummer staat in de colofon van de  
       Ruimte. 

 
        PASTORALE / DIACONALE AVOND 
       Wij kunnen terugkijken op een geslaagde pastorale/diaconale avond op 9 oktober j.l.. Er was veel belangstelling voor.  
       Het thema van de avond was “Als ziekte op je pad komt ……” Het was een moeilijk thema, want het roept veel op bij  
       mensen. Dit is vaak ook wel weer afhankelijk van de ervaringen van ieder individueel. De één maakt in het leven veel 
       mee en een ander misschien minder. Het is daarom goed om naar elkaar te luisteren. Gezondheid is niet vanzelfsprekend. 
       Wij zijn als mensen heel kwetsbaar. Wat doet ziek zijn met jou en je omgeving? Waar loop je tegenaan? Dominee lichtte      
       verschillende aspecten hieruit en aan de hand van zijn eigen ervaringen nam hij ons mee in zijn verhaal hierover. Vaak is   
       het moeilijk om ervaringen bespreekbaar te maken. Toch is het goed om emoties te benoemen al hoe moeilijk dit soms ook  
       is. Het is samen een weg zoeken in moeilijke situaties, vaak met vallen en opstaan. Het was goed om hier met zijn allen  
       eens bij stil te staan en over na te denken. Wij begonnen de middag/avond gezellig met soep en broodjes.    
                                                               
                                                                                                                                                                             (vervolg pagina 8) 
        
 

KINDERHOEK 



 

                                                     

                                                                                                     

Pastoraat is de hulp die we elkaar bieden op de weg met God te gaan, 
in alle omstandigheden van het leven 

 

       KERKDIENST OP MIDDAG 

       Op vrijdagmiddag 17 oktober was er weer een kerkdienst op middag, waarin het Heilig Avondmaal werd gevierd. 

       Het was een mooie, intieme dienst. Aan het eind werd iedereen verrast met een mooi lichtje, gemaakt door mw. Aalders.  

       Na afloop hebben wij gezellig met elkaar koffie gedronken en nagepraat. De eerstvolgende dienst op middag is op 

       13 maart 2026. 

 

        

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                    

 

 

       KERKBALANS 

       Dan staat binnenkort de kerkbalans weer voor de deur, waar ouderlingen en wijkbezoekers een belangrijke taak in hebben 

       met het bezorgen en indien mogelijk het ophalen van de enveloppen. Omdat het steeds lastiger wordt hier genoeg mensen  

       voor te krijgen, worden er nu ook andere mogelijkheden geboden om de enveloppen weer in te leveren. Maar financiën  

       blijven nodig om ons werk te kunnen blijven doen in de kerk: voor de kerk zelf, maar ook 

wijkgericht, denk maar aan de  

       koffiemorgens en het eetcafé. 

 

         

        GEZEGENDE FEESTDAGEN 

        Als laatste willen wij u vanuit het pastorale team een goede adventstijd toewensen,  

        gezegende feestdagen, vrede en alle goeds voor 2026. 

 

                                                            Janny de Dreu (coördinator pastoraat) 

Omzien naar elkaar 
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In de aanloop naar de kerst werkt de  

kindernevendienstleiding ook mee aan de 

adventsdiensten.  

 

Elke adventszondag steken we adventskaarsen 

aan, zingen we het advents projectlied en krijgen we 

bezoek van de geluksbezorger. Deze komt ons 

verrassen met een Pakket Geluk. 

 

De geluksbezorger hoort het pakket eigenlijk niet 

open te maken maar kan het niet laten! Een Pakket 

Geluk is toch wel bijzonder en dat wil je uitpakken, 

want dan ontdek je waar het echt omgaat in deze 

wereld.  

 

Met de geluksbezorger gaan we op weg naar de 

kerst en deze zal ook zeker in de kinderkerst- 

nachtdienst en kerstmorgen zijn opwachting 

nog maken. 

ADVENTSWEKEN   

De Geluksbezorger 
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                     Geef mij je hand, Ik hou je vast, 
         Ik laat je nooit alleen, ook als je weg soms moeilijk is. 



 

 

 

 

 

 

              

 

 

    REDACTIE ‘RUIMTE’ :  redactie.huizumoost@gmail.com 

 

ILLUSTRATIE & VORMGEVING : Jan & Janny Elzinga  -  Stinzenflora 98  -  8935 NM  Leeuwarden. 

  Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 
 

23 JANUARI 2026  

 

PREDIKANT : DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55  -  9203 XR  Drachten  -  Tel : 06 - 42 38 14 09  -  ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD : DHR. ATE K. DAMSTRA 
Kwelderstraat 28  -  8931 AZ  Leeuwarden  -  Telefoon : 058 - 288 44 34  -  ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT : MW. SISKA VELLINGA - KUPERUS 

Telefoon : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar 

Voor actuele berichten verwijzen wij u naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website www.kerkhuizumoost.nl 

 

 

Kerkdiensten 
        Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum   

 

  Zondag   23-11-2025        9.30 uur     Ds. A.H. Boschma   * Eeuwigheidszondag 

     Zondag   30-11-2025        9.30 uur     Ds. A.H. Boschma   * 1e advent 

     Zondag   07-12-2025        9.30 uur     Ds. A. Fraanje, Drachten * 2e advent 

 Zondag 14-12-2025         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma        * 3e advent (HA) 

 Zondag   21-12-2025        9.30 uur    Ds. N. Vlaming, Easterein  * 4e advent 

 Woensdag  24-12-2025       19.00 uur Ds. A.H. Boschma   * Kinderkerstnachtdienst 

     Donderdag 25-12-2025         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma       * 1e Kerstdag      

  Vrijdag 26-12-2025       10.00 uur Ds. A.H. Boschma     * Kerstzangdienst 

 Zondag   28-12-2025         9.30 uur    Ds. A. Warnar-van den Berg, Heeg 

 Woensdag    31-12-2025       16.00 uur Ds. A.H. Boschma   * Oudjaarsdag 

 Zondag    04-01-2026         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma 

           Zondag    11-01-2026         9.30 uur    Pastor Robin Voorn 

          Zondag    18-01-2026         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma                    * Fryske tsjinst 

          Zondag    25-01-2026         9.30 uur    Ds. R. van Zessen, Britsum 

          Zondag    01-02-2026         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma  * Heilig Avondmaal 

  Zondag    08-02-2026         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma 
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