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      Over de kerk en het geloof bestaan helaas heel veel vooroordelen. Ik merk dat regelmatig als ik in gesprek ga met mensen  
      die niet meer bij de kerk betrokken zijn. Dan hoor ik verschillende opmerkingen: De kerk perkt je vrijheid in. Het geloof is er 
      alleen op uit om mensen te onderdrukken. En er zijn nog steeds mensen die menen dat je in de kerk een donderpreek krijgt. 
      In de kerk hebben mensen hele ouderwetse en bekrompen ideeën. Of kerken zijn een bron van ellende. Zomaar een greep 
      uit opvattingen die ik tegenkom. Soms hebben mensen herinneringen uit hun jeugd die zeer negatief gekleurd zijn. 
 
      Ik moet eerlijk zijn, het doet mij verdriet dat mensen die herinneringen hebben. Blijkbaar hebben  
      wij het in het verleden ook niet altijd goed gedaan. Dat moeten wij binnen de kerk ook ruiterlijk  
      erkennen. Wij hebben de boodschap van Jezus ook niet altijd in het juiste perspectief gezet.  
      Aan de andere kant merk ik ook, dat als mensen bij toeval een keer een dienst meemaken,  
      dat is dan vaak bij een uitvaart, dat men positief is over de sfeer, de boodschap van hoop,  
      de liefde en betrokkenheid.  
 
      Men is verrast door wat de kerk en het geloof blijkbaar ook voor mensen kan betekenen.  
      Men is dan onder de indruk van de enorme gemeenschapszin en hoe de woorden van  
      geloof ook kunnen werken in situaties van verdriet en zorg. Men ontdekt soms ook dat  
      de kerk gewoon van deze tijd is en helemaal niet ouderwets en achterhaald. 
 
      Het gaat mij niet om de kerk op zich, maar wij zijn wel een uithangbord voor het geloof  
      in God. Aan ons leest men af wat de waarde van geloven en kerk kan zijn. Voor mij is  
      geloven in God principieel bevrijdend. En als dat het niet is, dan doen wij iets niet goed.  
       
                                                                          
 
                                                                          
                                                                         God die als bevrijder ons op de weg van vrijheid, liefde en erbarmen zet.  
                                                                         Elke keer laat ik mij weer door die God, dat geloof verrassen. Het is altijd weer   
                                                                         net even anders dan ik dacht. Veel liefdevoller, veel ruimhartiger, veel bevrijdender.  
                                                                         Regelmatig knipper ik met mijn ogen, omdat het net weer wat anders is dan wij  
                                                                         menen te zien. Dat geeft zoveel ruimte en is zo bevrijdend. 
 
                    De God waarin wij geloven is nooit precies te vatten in onze gedachten en 
                                                                          opvattingen. Wij moeten ons steeds weer laten verrassen en ontdekken hoe  
                                                                          anders het soms is. Op de startzondag staan wij stil bij het thema:  
                                                                          Laat je verrassen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
                                                                           
 
                                                                           
                                                                          Als kerkgemeenschap staan wij open voor die verrassende boodschap en laten 
                                                                          laten wij ons meenemen door het verrassende verhaal van de God van 
                                                                          bevrijding en liefde, die in Jezus naast ons stond. Het zet ons steeds weer aan  
                                                                          het denken en zet ons aan tot barmhartigheid en bevrijding. Ik laat mij graag  
                                                                          verrassen! Ik hoop dat wij het komende seizoen weer op verschillende momenten    
                                                                          die verrassing mogen ervaren.  
 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Ds. Anne Henk Boschma 
       

‘Midden in het leven’ 

LAAT JE VERRASSEN! 
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     De volgende uitleg staat bij het logo van de startzondag 2025 van de landelijke kerk. 

 

     De afbeelding uit de visienota die het hoofdstuk ‘Midden in het leven’ vertegenwoordigt,  

     weerspiegelen precies hoe Gods Geest ons verrast met Zijn creatieve werking in de  

     veelkleurigheid van het dagelijks bestaan. 

 

     De illustratie toont een vlamvormig symbool in levendige kleuren dat de veelzijdige werking  

     van Gods Geest uitbeeldt. De witte lijn die door het symbool loopt, verwijst naar de Heilige  

     Geest als een duif, terwijl de vlam de vurigheid van de Geest symboliseert.  

 

     De druppel staat voor het levengevende water en de kleurigheid representeert zowel de  

     creativiteit van de Schepper als de veelkleurigheid van de schepping en de kerk. 

 

 

 

 

     Het thema is: Laat je verrassen. 
 

       De opzet van de dag is :      

 

    

   

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Tijdens de workshops kunt u kiezen uit verschillende opties. 

 * In de kerkzaal is een film te zien over oud Leeuwarden. 

 * U kunt meedoen met een workshop Djembé spelen. 

 * Er is een groep die samen gaat zingen. 

 * U kunt zich creatief uitleven en een glas beschilderen. 

 * Voor de kinderen is er een springkussen in de kerk. 

 * En u kunt natuurlijk ook gewoon even gaan zitten praten met  

          anderen. 

 
    Wij hopen dat wij zo een inspirerende start mogen hebben voor ons gemeentewerk.  

     Ik zou willen zeggen: Laat u op deze dag verrassen. 

      

                                                                                       Namens de startcommissie, 

                                                                          Ds. Anne Henk Boschma 

STARTZONDAG 14 SEPTEMBER 2025 

  9.00 uur Koffiedrinken met wat lekkers 

  9.45 uur Start van de dienst 

11.00 uur  Een hapje en een drankje 

11.30 uur Start van de workshops (zie hieronder) 

12.30 uur  Maaltijd 

13.30 uur  Afsluiting van de dag 

LOGO STARTZONDAG 
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   ‘PAULUS EN DE EINDTIJD’ 
   TAAKGROEP VORMING & TOERUSTING 

De werkgroep vorming en toerusting organiseert twee keer per jaar een 

studiemoment rondom de Bijbel. Meestal staan wij per jaar stil bij één thema 

uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. 

 

Helaas kon de bijeenkomst in het voorjaar niet doorgaan. Nu komt er een 

herkansing. Vorig jaar stonden we stil bij Paulus en zijn visie op vrouwen. 

 

Nu gaan wij samen nadenken over Paulus en de eindtijd. Wij denken na  

over het beeld dat Paulus had van de toekomst. Dit is m.i. van grote invloed 

voor het verstaan van de brieven van Paulus. 

      Donderdag 6 november a.s. gaan wij samen nadenken over Paulus en de eindtijd.  

                         Wij komen samen in de Vijverzaal van 10.00 uur tot uiterlijk 11.45 uur. 
       

    Iedereen is van harte welkom. Er staat koffie/thee voor u klaar.  

    Graag tot ziens                                                                                           Ds. Anne Henk Boschma 

Apostel Paulus 

 

 

 

 

      

 

      Op de laatste wijkavond in maart hebben we al aangegeven dat we kiezen voor een andere opzet van de Kinderneven- 

     dienst. Er is kindernevendienst bij bijzondere of thema diensten. Per kwartaal stellen we vast en publiceren we in welke  

     diensten er kindernevendienst is. In de adventtijd is er kindernevendienst in een aantal diensten op de zondagmorgen en 

     met de kinderkerstnachtdienst op de avond voor Kerst. Als er geen kindernevendienst is kunnen kinderen altijd gedurende  

     de overdenking in de Kinderhoek, achter in de kerk, een teken- of een knutselopdracht doen. 

 

     Tevens hebben we in de werkgroep een contactpersoon die de verbinding is tussen de werkgroep en de oudercommissie  

     van de school in de wijk. In samenwerking met de coördinator van de taakgroep pastoraat werken we samen in jongeren- 

     activiteiten. 

 

     Voor de komende periode ziet de planning er als volgt uit: 

   

      *  Kindernevendienst op Startzondag 14 september 

  *  Kindernevendienst op 12 oktober (dienst met H.A.) 

   

 

 

     Willy Beek-Bakker        Tine van der Veen-Bosch 

      Rinske Bouma-Hingst            Minke Koornstra 

      Janny de Dreu-van der Laan 

 

                              BERICHTGEVING 
   vanuit de taakgroep kindernevendienst en jongerenactiviteiten 



 EDDIE EN WILLY BEEK 

 Gemeenteleden / Vrijwilligers -  Huizum Wijkgemeente - Oost 

De voordeur in de Bosboomstraat staat al gastvrij open als ik aankom. Niet voor mij, maar om de warmte uit het huis te 
krijgen. De achterdeur staat open en ik krijg een kleine rondleiding in de tuin waar de zelfgekweekte aardbeien al zijn 
geplukt. Dit is al 25 jaar het huis van Eddie en Willy Beek waar we vanavond zijn om hen te interviewen. 
 
Na een kopje thee en een lekker plakje cake, beginnen we eerst met Eddie. Hij is in Leeuwarden geboren, in het Nijlân, toen  
een nieuwbouwwijk en vlakbij het gelijknamige openlucht zwembad. Eddie is een nakomertje en heeft 2 oudere broers.  
Ze kerkten met het gezin in de Kurioskerk. Willy is geboren tussen Winsum en Baaium. In een bocht tussen deze 2 plaatsen,  
houten Baaium genoemd, staat nog steeds het witte huis waar ze opgroeide in een gezin met 3 zussen en 1 broer.  
 
Willy en Eddie hebben elkaar voor het eerst ontmoet op de Nieuwestad. Willy stond daar namens Youth for Christ en Eddie had 
wel interesse, niet alleen in het geloof, maar vooral in Willy. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze trouwden in de Huizumer -  
Dorpskerk en gingen samen wonen in de Curacaostraat. Eerst een benedenwoning, later op de 1e verdieping. 
Voor de eeuwwisseling verhuisden ze naar de Bosboomstraat in Huizum. 
 
Eddie houdt van fotograferen. Op de schoorsteenmantel zien we mooie foto’s van een dolfijn en van een hommel. Draaiorgels  
en treinen hebben ook zijn interesse. Eddie is lid van de NVBS (Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en 
tramwegwezen). Op de schoorsteenmantel in de achterkamer hangt een foto van de museumspoorlijn in Boekelo. Verder is hij 
vaak in het Kalverdijkje te vinden om daar baantjes te trekken in het zwembad. Ook Willy houdt van zwemmen. Daarnaast is 
dwarsfluit spelen een hobby van haar. Laatst heeft ze een keer samen met Theo Boelens geoefend. Knutselen met kinderen  
vindt ze ook erg leuk en dat kunnen we af en toe nog eens zien als ze de leiding heeft bij de kindernevendienst. 
 
Ze houden allebei van dieren. In de achterkamer staat het hok met daarin 
Marie en Miriam, 2 cavia’s. Ze mogen af en toe ook vrij door de kamer heen  
lopen, waarna er soms een keuteltje moet worden opgeruimd. Eddie bezorgt  
vanuit Caparis de post in Huizum-Dorp, soms doet hij samen met een collega  
de Oranjewijk er bij. Dit is geen fulltime baan, want Eddie is al gedeeltelijk  
met pensioen.  
 
Willy is jarenlang peuterleidster geweest. Dit heeft ze op scholen in Burgwerd,  
Leeuwarden en Lekkum gedaan. Ook heeft ze samen met iemand anders 
nieuwe peuterspeelzalen opgezet. Vanwege haar heupprobleem kon ze het 
werk niet meer doen en is ze bij de buitenschoolse opvang in Camminghaburen 
gaan werken en later bij Palet.  
 
Daarna heeft ze moeilijk lerende kinderen begeleid en verzorgd in Damwoude. 
Dit was een zware baan en ze maakte lange dagen. ‘s Ochtends vroeg al op  
weg met de bus en pas laat thuis. Tijdens de coronaperiode is ze gestopt met werken, want het was niet meer vol te houden. 
 
 
ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN? 
Eddie: “Ooit heb ik tegen mijn moeder gezegd dat ik fietsenmaker wilde worden. Of als ik heel goed had kunnen leren was ik 
graag dierenarts geworden. De studie om te bepalen welke medicijnen waarvoor zijn, inspireert me.” Willy: “Ik had wel graag in 
de verpleging gewild, op de kinderafdeling of op oncologie.” 
 
HOE ZIE JE JE TOEKOMST? 
Eddie: “Ik weet nog niet hoe het na mijn pensioenering er uit gaat zien, zonder collega’s en hoe ik me moet vermaken.” 
Willy: “Ik wil graag gezond blijven. Dat vind ik het belangrijkst. Mooi oud worden met vrienden. Gezelligheid met elkaar”. 
Eddie is het daar mee eens: “Gezondheid is het allerbelangrijkste”. 
 
WAT WIL JE GRAAG NOG EEN KEER DOEN IN JE LEVEN? 
Eddie: “Nog een keer naar Curacao met het vliegtuig.” Willy: “Een mooie reis maken. Ik heb een keer gezegd dat het me wel leuk 
leek om parachute te springen, maar de chirurg die mijn knieën moest opereren, raadde dat af en dreigde dan de operatie niet te 
laten doorgaan. Dat was een grapje natuurlijk.” Willy heeft namelijk een aangeboren afwijking aan haar heup en dat heeft ook 
weer effect op de knieën.  
 
WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN? EN WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST? 
Eddie: “Geloof speelt wel een grote rol. Ik vind de kerk heel erg belangrijk. Ik heb er erg veel steun aan en kom er graag.”  
Willy: “Ik ben gelovig, maar soms ook niet. Het gaat soms op en neer. Ik vind het wel heel belangrijk. Ik vind het samenzijn heel 
belangrijk, het samen koffie drinken en zingen. De Oase vind ik geweldig. De mensen denken aan je. Ik geniet ervan om  
ouderling te zijn. De gesprekken die je met mensen hebt als ze vertellen over hun leven. Hoe ze het leven beleven.  
Er komt heel veel uit deze gesprekken. Ook als mensen het moeilijk hebben met het leven. Je kunt overal met hen over praten.  
Soms doorvragen hoe het echt met mensen gaat. Ik vind de Oase een warme gemeente en er wordt goed op elkaar gelet.” 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   (vervolg pagina 5) 

Eddie & Willy 
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IS ER IETS IN HET NIEUWS DAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT? 
Eddie: “De huidige politiek daar word ik niet vrolijk van, zowel uit binnen– als uit het buitenland. Nederland verhardt heel erg.” 
Willy: “Al die armoede. En wat er allemaal in Gaza gebeurt. Tijdens het voedsel halen worden mensen beschoten, dat is toch 
verschrikkelijk. Dan heb je geen respect voor elkaar.” 
 
ZIJN ER OOK ZAKEN WAAR JE MOEITE MEE HEBT? 
Eddie: “Egoïsme, geen naastenliefde hebben. Geen oog voor je naaste hebben. Zo zit ik als mens niet in elkaar.”  
Willy: “Ik heb er moeite mee dat mensen geen respect meer voor elkaar hebben. Niets meer voor een ander over hebben.  
We leven hier samen op aarde en we leven hier niet alleen.” 
 
HEB JE EEN LEVENSMOTTO? 
Eddie: “Een goed mens zijn en proberen iets van de dag te maken.”  
Willy: “Geniet van elkaar en heb oog voor elkaar.” 
 
HOE ZIET JE FAVORIETE VAKANTIE ERUIT? 
Eddie: “Stukje natuur, zee, kust en strand. Terschelling vind ik erg mooi.”  
Willy: “Strand, om over te lopen. In de bossen, in de frisse lucht zijn.” 
 
ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN,  
WELKE ZOU DAT ZIJN? 
Eddie: “Dat we nog heel gezond mogen blijven in geluk en liefde.”  
Willy: “Dat we in liefde bij elkaar mogen blijven. Vrede voor iedereen.” 
 
IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT EN WAAROM? 
Eddie: “Abba vind ik nog steeds heel mooi. Gert Verhoef, een organist,  
vind ik erg mooi spelen, maar ik houd ook erg van Andre Rieu.”  
Willy: “Nelson Mandela”. 
 
Eddie en Willy, bedankt dat we jullie mochten interviewen! 
 

                                                                                                                        Janny Fokkema en Edwin van der Wal 

  Terschelling 

     Natuur, zee, kust en strand . . . 

 

 

       HY DY’T IN WURD JOECH DAT NEI ‘T LIBBEN LIEDT 

 

   

            Hy dy’t in wurd joech dat nei ‘t libben liedt, 

  dêr’t mei troch woestinen reizgje kinne, 

  In spoar fan ljocht dat as in hânskrift stiet, 

  hoe driigjend ek de loften hjir berinne: 

  Hy skept in nije moarn, jout ús in liet; 

  Hy ropt ús oan; “Ik lit jim net allinne.” 

 

 

  Hy dy’t ús frege om yn syn wurk te stean, 

  Hy dy’t it weage en ta syn tsjinst ús dage. 

  Hy lit ús frij fan eangst en oardiel gean 

  en woe ús hjir oanta op hannen drage. 

  Haw mar gjin noed, Hy hat syn help ús bean 

  en bluiwt ús nei yn langst en frage. 

 

   

  Fanjo is dizze wrâld en dizze tiid. 

   Jo stimme mei oan hjoed de dei ta klinke. 

  Jo godlik rjocht is as de wrâld sa wiid, 

  Jo Wurd de kleare wei dêr’t wy út drinke. 

  It útsjoch op jo dei makket ús bliid- 

  dat wy net yn fertwiveling fersinke. 

 

 

     Tekst: Huub Oosterhuis ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 

     Oersetting : Atze Bosch (1en2) Bernard Smilde (3) 

     Meldij : Bernard Huijbers 
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                                     ZANGMIDDAG 

                         met Hanna Rijken 
Aan het begin van dit jaar zouden wij een zangmiddag houden met Hanna 

Rijken. Helaas had Hanna toen zwaar de griep en zij moest de middag  

afzeggen. Graag wilde ze een andere keer komen. Gelukkig hebben wij een 

nieuwe datum vast kunnen leggen. 

                                  

                                   

 

 

komt Hanna Rijken naar de Oase en hopen wij een prachtige zangmiddag 

met haar te hebben. Hanna Rijken is theoloog, predikant en musicus.  

Als docent is zij verbonden aan de Theologische Universiteit en het  

conservatorium in Rotterdam. Zij is bij velen vooral bekend door het leiden 

van het Vocaal Theologen Ensemble en het Codarts Kerkmuziek Ensemble. 

De groepen zijn onder andere vaak te zien bij het zingen van een lied aan 

het einde van ‘Petrus in het land’. 

 

Het belooft een erg inspirerende zangmiddag te worden.  

Verdere informatie via dreudec@gmail.com of 058 - 280 13 87 

 

                         KERKASIEL KAMPEN 
          

         U hebt al eerder berichten van ons gelezen over het kerkasiel in Kampen. Wij willen als gemeente opnieuw een bijdrage  

         leveren aan de voortdurende dienst die in de Open Hof gehouden wordt. Nog even ter informatie het volgende: 
     
    Al vanaf 21 november 2024 heeft de Open-Hofkerk in Kampen haar deuren gastvrij geopend voor de familie  

         Babayants uit Oezbekistan. Voor dit gezin met 4 kinderen dreigde uitzetting naar het land waaruit zij gevlucht zijn.  

         Ze wonen al ruim 10 jaar in Nederland en de jongste twee kinderen zijn hier geboren.  

 

         Vele organisaties hebben aangegeven dat het inhumaan is om kinderen na zo’n lange periode uit te zetten. Ze hebben  

         geen binding met Oezbekistan en zijn hier helemaal geworteld. Daarom heeft de kerk van Kampen hen ook opgevangen  

         en hun onderdak gegeven. En zolang de eredienst daar doorgaat, kunnen zij niet uitgezet worden. 

 

         Sinds 21 november gaat dus de eredienst daar 24 uur per dag 

         door. Kerken en gemeenten uit het hele land komen daar om te  

         zorgen voor de voortgang. Het is een breed gesteund initiatief.  

         Gesteund door de PKN, maar ook door andere landelijke kerken. 

 

          

 

 

          

         Op donderdag 30 oktober gaan wij van 10 -12 uur weer een  

         dienst verzorgen in Kampen. Dat betekent dat wij ongeveer om  

         8.30 uur bij de Oase vertrekken.  

         Nadere informatie volgt nog.  

 

         U kunt zich opgeven bij Kees de Dreu (dreudec@gmail.com)  

         of bij ondergetekende (ah.boschma@hetnet.nl).  

 

         Ik hoop dat wij weer met een groepje naar Kampen kunnen gaan  

         om daar de eredienst gaande te houden en mee te doen met het  

         gebaar van barmhartigheid dat zo nodig is. 

 

         Ds. Anne Henk Boschma 

ZONDAGMIDDAG 12 OKTOBER 2025 

Tijd: Inloop vanaf 14.30 uur, aanvang 15.00 uur 



 

 

                                EEN JOODSE STEM IN BARRE TIJDEN 

 
     Hoe is het om juist in tijden vol geweld, ook van de kant van de staat Israël, naar de stem rabbijn  

                             Jonathan Sacks te luisteren? In deze leesgroep gaan we de uitdaging aan. 

 

        De in 2020 overleden oud opperrabbijn van Groot Brittannië schreef een commentaar op de vijf boeken van Mozes,  

        waarin hij aloude rabbijnse wijsheid verbindt met hedendaagse filosofie en politiek van vandaag.  

        Ook ons persoonlijke leven komt in beeld 

 

                De ervaring leert dat er veel te leren valt bij Sacks. Ook aan wie dacht de Bijbel wel te     

                   kennen, biedt Sacks verrassende nieuwe inzichten en uitleggingen. Maar ook rabbijn      

                     Sacks kent zijn blinde vlekken. Welke zijn dat? 

 

                             Het komende seizoen lezen we zijn commentaar op het vijfde en laatste boek van de  

                      Tora: Deuteronomium. Dat boek is gecomponeerd als laatste toespraken van Mozes,  

          voor hij sterven gaat. Het beloofde land is in zicht, hij mag er niet binnengaan, maar  

                             deelt nog één keer zijn inzichten en raadgevingen met het volk dat de opdracht krijgt  

           dit land te bewonen. 

 

                                                            ‘Samenleven in het beloofde land moet gebaseerd  

                                                            zijn op rechtvaardigheid. Wetten zijn er om ieders  

                                                            vrijheid en welzijn te beschermen.’  

        

        ‘Samenleven betekent: niemand mag vergeten worden, en niemand staat boven  

         de wet. Iedereen plukt de vruchten van de welvaart, en iedereen draagt zorg  

       voor zijn naaste en voor de samenleving. Nooit meer slavernij!’ 

 

                                Start : Donderdag 2 oktober.  
                   Daarna telkens elke 14 dagen op donderdagochtend van 10-12 uur 

 

                  Locatie: ‘De Schakel’ - Havingastate 7 - Leeuwarden 

                                   Begeleiding : ds. Helmer le Cointre    

            

                      Deelname is open voor iedereen, ongeacht achtergrond. 

                    Van deelnemers wordt gevraagd het boek aan te schaffen.  

                              Info en opgave (graag vóór 27 september) via  

                                  helmerlecointre@pm.me of 058 - 267 58 25 

                          dreudec@gmail.com of 058 - 280 13 87   

1948 - 2020 

 

 

 

 

       De eerstvolgende kerkdienst op middag staat gepland op vrijdag 17 oktober vanaf 15.00 uur  

       met na afloop koffiedrinken, waar wij nog even gezellig kunnen napraten. Tijdens deze dienst  

       vieren wij ook het Heilig Avondmaal. Wat is het mooi om toch samen op deze manier te  

       kunnen vieren, zingen, bidden en te luisteren naar verhalen uit de bijbel. 

 

       Op zondagmorgen is het voor veel mensen lastig om naar de kerk te komen en op deze   

       manier willen wij toch diegenen een mogelijkheid bieden om weer eens een kerkdienst bij  

       te kunnen wonen. Uiteraard is iedereen welkom in deze dienst. Er wordt steeds meer  

       gebruik van gemaakt. Als u vervoer nodig hebt, dan kunt u contact opnemen met  

       Janny de Dreu, telefoon 280 13  87.  

 

       Wij hopen met elkaar zo weer een fijne middag te hebben. 

       Voor maart staat de datum ook alvast, dat wordt vrijdagmiddag 13 maart 2026.    

KERKDIENSTEN OP MIDDAG 
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  Wat kunnen wij terugkijken op mooie en gezellige koffie/theemorgens tijdens de zomermaanden.  

  Ook de lunch in juli was zeer geslaagd. Een mooie onderbreking tijdens de zomertijd nu het eetcafé er even  

  niet is. De komende maanden zijn er weer een aantal gezellige koffiemorgens in het verschiet. Op de eerste  

  woensdagmorgen en de derde dinsdagmorgen staat de gastvrouwen/heer weer voor u klaar om u lekker te  

  verwennen met een kopje koffie/thee en wat lekkers erbij.  

  

  Op 16 september is er een extraatje in de vorm van een fotopresentatie over Zweden samengesteld door  

    Pietie Mulder. Op 18 november komen de sjoelbakken op tafel en kunnen wij ons hart ophalen aan het sjoelen.  

    Daarnaast is er uiteraard veel tijd en gelegenheid om gezellig met elkaar onze ervaringen te delen.  

   Van harte welkom! Hieronder volgen de data voor de komende periode: 

 

    

       

  

                     

 

  

              

               Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 

        
            Een hartelijke groet van alle medewerkers aan de 

               koffie/thee-inloopochtenden.  

      

               Contact : JANNY DE DREU, Tel. 280 13 87  

                                                                                                                            

 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 

 

 

 

 

 

         In verband met afwezigheid van ds. Boschma is de pastorale/diaconale avond in maart niet doorgegaan en uitgesteld  

         naar 9 oktober. Jaarlijks proberen wij een avond te organiseren voor medewerkers in het pastoraat, ouderlingen,  

         wijkbezoekers, en medewerkers aan het bezoekproject.  

 

         Bij de pastorale teams horen ook de diakenen. Deze mensen krijgen allemaal persoonlijk een Uitnodiging. Maar het  

         blijkt vaak, dat er ook andere gemeenteleden geïnteresseerd zijn, omdat het  thema hen aanspreekt. Deze mensen zijn 

         uiteraard ook van harte welkom. Het thema is deze keer: 

 

             “Als ziekte op je pad komt …” 

   

        De inloop is vanaf 17.00 uur.  

        Wij beginnen  om 17.30 uur met soep en broodjes. 

 

         Ds. Boschma leidt het onderwerp in en er is volop gelegenheid voor het   

         stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.  

 

         In verband met de soep en de broodjes graag opgeven voor 2 oktober bij  

         Fetze Elgersma, Tel. 288 13 80 of email: f.elgersma1@chello.nl of bij  

         Janny de Dreu, tel. 280 13 87 Email : dreudec@gmail.com 

 

  PASTORALE / DIACONALE AVOND 
           Donderdag 9 oktober, inloop vanaf 17.00 uur 
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*  Dinsdagmorgen     16-09-2025  (fotopres. Zweden)    *  Dinsdagmorgen         18-11-2025 (sjoelen) 

*  Woensdagmorgen    01-10-2025              *  Woensdagmorgen     03-12-2025   

*  Dinsdagmorgen     14-10-2025              *  Dinsdagmorgen         16-12-2025  (aandacht voor kerst)  

*  Woensdagmorgen    05-11-2025                  



 

 

 

 

          

      Een nieuw seizoen staat weer voor de deur. Het afgelopen winterseizoen hebben wij mooie middagen gehad met fijne 

      gesprekken over een aantal bedes uit het “Onze Vader” en in juni hebben wij op verzoek nog een extra bijeenkomst  

      gehad over het Pinksterfeest. Voor het komende seizoen staan er alweer een aantal data gepland en hopen wij verder  

      te gaan met het “Onze Vader”, want daar waren wij nog niet mee klaar. 

 

      Ds Anne Henk Boschma geeft meestal van te voren in Geandewei nog wel even aan wat het thema   

      van elke bijeenkomst wordt. Hieronder volgen de data voor de komende periode, de bijeenkomsten  

      worden gehouden in de Oase in de Vijverzaal vanaf 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. 

 

    *  Woensdagmiddag  24 september 2025 *  Woensdagmiddag 28 januari 2026 

   *  Woensdagmiddag  29 oktober 2025   *  Woensdagmiddag 18 februari 2026 

  *  Woensdagmiddag  26 november 2025  *  Woensdagmiddag 25 maart 2026. 

 

            Iedereen is van harte welkom bij deze gespreksgroepmiddagen! 

      Een hartelijke groet mede namens ds. Anne Henk Boschma en Janny de Dreu-van der Laan. 

  THEMAGESPREKSGROEP-MIDDAGEN 2025/2026 

 

                                          

                                                                             

 

                                                                                           
   

             In September 2025 beginnen we weer met ons maandelijkse EETCAFÉ in de Oase. Onderstaand vindt u de data: 

  

                  Woensdag 17 september 2025             Woensdag 18 februari 2026 

    Woensdag 15 oktober 2025     Woensdag 18 maart 2026 

    Woensdag 19 november 2025    Woensdag 15 april 2026 

    Woensdag 21 januari 2026        Woensdag 20 mei 2026 

     
 De kosten zijn € 6,= per maaltijd inclusief drankje. 

   U bent van harte welkom in de Vijverzaal van de OASE vanaf 17.30 uur.  

 

          * Aanmelden kan bij Fetze Elgersma, Telefoon : 058 - 288 13 80  

             of Bouwe van der Zee, Telefoon : 058 - 288 17 04. 

    

            Indien u verhinderd bent wilt u dit dan tijdig laten weten;  

            (indien mogelijk uiterlijk maandagavond). 

            Bij aanmelding kunt u ook eventuele dieetwensen aangeven. 

 

        U bent van harte welkom !!           

                         Samen eten is gezellig en verbindt mensen met elkaar! 

    
                                                             De vrijwilligers van het EETCAFÉ ;  

                                   Rita, Bouwe, Ellie, Miljenko, Petra, Annie, Zwanetta, Seppie en Fetze, Sjoerd en Renny.   

        INFORMATIE OVER HET EETCAFÉ 

                      Seizoen 2025-2026 
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    REDACTIE ‘RUIMTE’ :  redactie.huizumoost@gmail.com 

 

ILLUSTRATIE & VORMGEVING : Jan & Janny Elzinga  -  Stinzenflora 98  -  8935 NM  Leeuwarden. 

  Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 
 

7 NOVEMBER 2025  

 

PREDIKANT : DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55  -  9203 XR  Drachten  -  Tel : 06 - 42 38 14 09  -  ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD : DHR. ATE K. DAMSTRA 
Kwelderstraat 28  -  8931 AZ  Leeuwarden  -  Telefoon : 058 - 288 44 34  -  ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT : MW. SISKA VELLINGA - KUPERUS 

Telefoon : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar 

Voor actuele berichten verwijzen wij u naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website www.kerkhuizumoost.nl 

 

 

  

 

 

           

  

    Zondag 14-09-2025        9.30 uur    Ds. A.H. Boschma    *  Startzondag 

 Zondag 21-09-2025         9.30 uur  Ds. A.H. Boschma      

 Zondag 28-09-2025         9.30 uur    Ds. S. Ypma, Franeker  
 Zondag 05-10-2025        9.30 uur    Ds. A.H. Boschma  

 Zondag  12-10-2025         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma       *  Heilig Avondmaal 

 Zondag  19-10-2025         9.30 uur  Ds. A. Westra, Sneek 

 Zondag   26-10-2025        9.30 uur     Ds. H. Engelsma, Drachten 

 Zondag 02-11-2025         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma 

 Woensdag   05-11-2025      19.30 uur    Ds. A.H. Boschma  *  Dankdag voor gewas 

 Zondag  09-11-2025         9.30 uur    Ds. R.B. Nijendijk-Cnossen, Midlum 

 Zondag 16-11-2025         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma        

  Zondag 23-11-2025         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma    *  Laatste zondag kerkelijk jaar 

 Zondag   30-11-2025         9.30 uur    Ds. A.H. Boschma 

 Zondag    07-12-2025         9.30 uur    Ds. I. Landman, Aldeboarn 
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