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 PROTESTANTSE KERK 

 Oase 

                                        

 
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 

(Handelingen 2: 2) 

 

Het is binnenkort Pinksteren en dat is één van minst populaire feestdagen van de kerk. Het is een feest dat niet zo gemakkelijk   

te begrijpen is en ook niet zo grijpbaar is. Het gaat over de Heilige Geest en dat is voor velen toch een vaag en moeilijk begrip.  

Kerst en Pasen staan veel dichter bij de beleving van mensen. Toch hebben deze feesten alles met elkaar te maken. Iemand 

schreef ooi zo mooi: Kerstfeest is God met ons, Pasen is God voor ons en Pinksteren is God in ons.  

Wat is nu precies Pinksteren en wat moeten wij ons daarbij voorstellen?  

 

De laatste tijd moet ik regelmatig fietstochtjes maken om te revalideren en op de fiets kwam het volgende in mij boven. Ik fietste 

laatst flink tegen de wind in. Het kostte mij de nodige inspanning en ik werd moe en kon bijna niet meer. De snelheidsmeter kwam 

niet meer boven de 16 km. Op een bepaald moment werd ik met grote snelheid ingehaald door een mevrouw op de fiets. Ze zat 

fier en recht op de fiets. Het leek haar geen enkele inspanning te kosten. U begrijpt het vast: ze had een elektrische fiets. Ze had 

vast een tandje bij geschakeld van de ondersteuning en de tegenwind voelde zij niet zo sterk meer. 

 

De elektrische fiets is in opmars. De meeste mensen, heb ik de indruk, hebben een  

elektrische fiets. Het is fantastisch dat nu ook mensen, die anders zouden moeten 

stoppen met fietsen, nog volop door kunnen gaan en soms ook lange tochten  

kunnen maken. De ondersteuning helpen om gaande te blijven en het vol te houden.  

                                                                       Een prachtige uitvinding. Pinkste- ren  

                                                                       zou Pinksteren zou je kunnen 

                                                                       vergelijken met een elektrische 

                                                                       fiets. Wij fietsen door het leven  

                                                                       en er is veel tegenwind.  

 

                                                                       Er is op dit moment erg veel aan  

                                                                       de hand in de wereld. Ik word er  

                                                                       wel eens moe en moedeloos van.  

                                                                       Dan heb je de neiging om op te geven. Maar voor mij is het geloof en Gods Geest   

                                                                       als de ondersteuning op de elektrische fiets. Ik moet zelf wel trappen, maar ik krijg  

                                                                       wel ondersteuning bij mijn tocht. Daardoor hou ik het langer vol, hou ik de moed  

                                                                       erin en geef ik niet op. Ik moet het zelf doen, maar ik voel toch altijd wind mee.  

                                                                       Gods liefde/Gods Geest die mij voortblaast op mijn levensweg. 

 

                                                                       En soms is mijn accu ook wel even leeg. Dan moet ik aan de stekker. Ik laad mij op  

                                                                       aan een eredienst, de liturgie, een prachtig lied, een mooi gesprek, een bijzonder  

                                                                       boek dat ik lees. Op Pinksteren geeft God zijn Geest in ons. Dat is de kracht die in 

                                                                       beweging brengt en een steun in de rug is, zodat wij niet bij de pakken neer zitten, 

                                                                       maar door kunnen gaan. Dat houdt ons gaande op de weg van liefde, vrede en 

                                                                       gerechtigheid. Een weg die maar al te vaak tegenwind krijgt.  

                                                                     

                                                                       Pinksteren, Gods ondersteuning in het leven van alledag. 

                                                                        

                                                                       Gezegende Pinksterdagen gewenst met de wind altijd in de rug. 

 

                                                                                                                                                         Ds. Anne Henk Boschma  

 

PINKSTEREN - ALTIJD WIND MEE! 

       TEGENWIND . . . 
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 ANNIE TABAK 

 Gemeentelid / Vrijwilliger -  Huizum Wijkgemeente - Oost 

 

        Op deze warme ‘zomer’avond in april zijn we in het mooie appartement van Annie aan de Verlengde Schrans.  

                                       Na een kopje thee en koffie met wat lekkers er bij, gaan we van start. 

 

Annie is geboren in 1944, in de oorlog. “Ik kan geen eten weggooien,” Ze is geboren aan de Tijnjedyk in Leeuwarden, een 

“sandwichkind”, 2 kinderen boven en 2 kinderen onder haar. Het was een warm gezin en ze woonden klein. Later kwam er zelfs 

nog een echtpaar met baby bij inwonen. In die tijd kon dat. Toen ze 6 jaar was, verhuisden ze naar een groter huis in de  

Buygerstraat. 

 

Na het afronden van Mulo-B wilde Annie graag verder leren, maar er moest geld worden verdiend. Net als zus Fina vond ze  

werk bij de Algemene Friesche Levensverzekeringmaatschappij, maar het werk vond ze saai en ze wilde de wijde wereld in.  

Op 17-jarige leeftijd nam ze de bus over de Afsluitdijk naar Egmond om te solliciteren bij een tehuis voor mensen met een   

beperking, maar dat leek haar geen juiste keuze. Het tehuis in Winschoten, waar kinderen werden opgevangen die uit de   

ouderlijke macht waren gezet, paste beter bij haar. Ze werd aangenomen en volgde daarbij een opleiding, zo ging dat toen.  

Het klikte echter niet goed met de directrice en tot verdriet van de kinderen ging Annie er weg. Terug in Leeuwarden kon ze  

assistente worden bij de schooltandarts. Daarvoor volgde ze een opleiding ter plekke, in de bus, zodat ze alle tanden en kiezen 

kon benoemen. Ze maakte afspraken met de ‘hoofden der school’, gaf de eersteklassers poetsles, deed de administratie, sloot  

de elektra aan in de bus en maakte vullingen door amalgaanpoeder met kwik te mengen. Het was mooi en zelfstandig werk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is hun zoon Rob geboren. Aldert moest voor zijn werk vaak weg en ook gedurende 2 maanden naar Moskou. De echtgenote 

mocht wel mee, maar de kinderen niet, dus bleef Annie thuis. De Samovar (Russische waterkoker) die Aldert voor haar kocht aan 

het Rode Plein, staat mooi gepoetst te pronken in de woonkamer. Een aantal jaren geleden wilde Annie toch een keer naar die 

bijzondere stad om te zien waar haar man was geweest. Op de vraag die we vaak in deze interviews stellen of je ergens bang 

voor bent, kan Annie volmondig NEE zeggen, want ze vertelt in geuren en kleuren dat de metro waar ze in zaten onverwachts 

moest stoppen. ‘Er werd wel iets omgeroepen, maar ik versta geen Russisch’, Bij het helpen om een oude dame met rollator  

veilig te laten uitstappen, bleef Annie in de verlaten metro achter en deze reed vervolgens een donkere tunnel in. Er was verder 

geen personeel in de metro om haar te bevrijden. Na een tijdje zette de metro zich in beweging naar een onbekend station en kon 

ze uitstappen en bovengronds een taxichauffeur overhalen om naar het Kremlin te rijden. 

 

Hier vandaan wist Annie de weg naar het hotel en ze zou laten zien dat ze de weg zelfstandig kon vinden. Door een rituele  

bijzetting in de Orthodoxe kerk was het Rode Plein echter afgezet, maar Annie wist door de afzetting heen te breken op weg naar 

het metrostation, maar werd door 2 boze agenten gesommeerd om weer terug te gaan. Na enig aandringen, liep ze terug en  

besloot maar een taxi rechtstreeks naar het hotel te nemen. Tijdens de renovatie van de Arendstuin is het gezin naar de nieuwe 

wijk in aanbouw, Camminghaburen, verhuisd. Voor hun zoon was dit een paradijs met veel zand en vriendjes om te spelen.  

De woningen aan de Arendstuin waren na de renovatie 2 keer zo groot en in die tijd heeft er ook een meisje van Terschelling  

ingewoond. 

 

Ondertussen zocht haar man, Aldert, in Groesbeek een woning. Hij werkte bij  

de Koninklijke Marechaussee in Berg en Dal, bij de grenscontroles. Om kans  

te maken op een woning trouwden ze, maar in Groesbeek maakten ze geen 

kans als protestants echtpaar. Dus het werd een maisonnette in Nijmegen. 

Vanwege de ziekte van Annies vader, bleef ze de laatste maanden van zijn 

leven nog in Leeuwarden wonen. Daarna kwam ze, zwanger van haar eerste 

kind, tussen de onuitgepakte dozen in Nijmegen te wonen. Aldert moest naar 

Amsterdam om ingezet te worden bij de rellen. Gelukkig kwam er op dat  

moment de echtgenote van een collega langs met de vraag of ze kon helpen: 

de reddende engel. Ze zijn nog altijd vriendinnen. Ze ontmoette daar een 

ander echtpaar, dat werden ook vrienden voor het leven. Met hen sprak  

Annie af om de Vierdaagse te lopen als de kinderen het huis uit waren.  

Ze hebben samen 7 keer deze uitdaging volbracht. In Nijmegen zijn de  

dochters Gretienne en Monique geboren. Aldert miste toch (vis)water en 

Friesland trok. Hij vroeg in1972 overplaatsing aan naar Leeuwarden en het 

gezin kwam in de Marechaussee-kazerne aan de Arendstuin te wonen.  

Het was een leuke groep mensen en ze hebben hier met plezier gewoond. 
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In Leeuwarden is Annie gaan werken bij een lampenwinkel aan de Voorstreek tot de geboorte van Rob. Toen hij groot genoeg 

was, is het toch weer gaan kriebelen en kon ze bij de Leeuwarder Courant terecht. Dit was een avondbaan en goed te  

combineren met het werk van Aldert overdag. Toen Rob naar school ging, kon ze ook overdag aan de slag op de advertentie- 

afdeling. Een speciale editie van de LC ter gelegenheid van haar afscheid na 25 jaar hangt ingelijst op het toilet. Annie heeft  

4 kleinkinderen: 2 jongens en 2 meisjes. 

 

HOBBY’S 

Annie houdt van lezen, wandelen, fietsen, reizen, zingen en muziek. Als 10-jarige zong ze de hoofdrol in de musical Repelsteel-

tje. Muziek is troost in haar leven. Nadat haar dierbare Aldert overleed, heeft ze veel requiems afgespeeld. Ware troost-  

muziek. Ook heeft ze de Matthäus Passion gezongen in de Harmonie met Toonkunstkoor Concordia. Ze is lid van vele  

koortjes geweest. Op haar 13e kreeg ze gitaarles en gaf samen met zus Fina, beter bekend als de AnFi-sisters, soms ook  

met broer Jan op een fluit met sigarettenvloeitjes, een tweestemmig ‘concert tussen de schuifdeuren’ en brachten ze onder 

andere ‘Twee reebruine ogen’ of ‘Send me the pillow that you dream on ‘ enz. ten gehore. “Heel serieus hoor, haha!”  

 

Ook dansen doet Annie graag. Vroeger heeft ze op ballet en jazzgym gezeten. Met Aldert een seizoen aan stijldansen gedaan. 

Tegenwoordig volgt ze weer lessen bij Saco Velt en is vorige week geslaagd voor Brons, nu door voor Zilver. Annie houdt van 

musea. Ze heeft een cursus kunstgeschiedenis gedaan. “Ik heb ook meerdere jaren een cursus filosofie gevolgd, dat heeft me 

geholpen in moeilijke tijden van ziekte en verdriet. Ik ervaar in de natuur God. Natuur, muziek, geloof en kunst werken helend.” 

 

ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN? 

“Vroeger wilde ik graag piloot worden, maar dat was alleen weggelegd voor mannen. Het lijkt me nog steeds prachtig om zelf 

een keer een vliegtuig te besturen. Tijdens een vakantie in Zuid-Afrika heb ik in een deltavliegtuigje (je zit achter elkaar op een  

soort brommertje) gevlogen boven de Karoo-woestijn. Dat was prachtig, de schoonheid van de natuur en al die dieren…!” 

 

WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN? 

“Geloof heeft altijd een grote betekenis gehad, als klein kind ben ik erdoor belast, te zwaar die predikingen, ik zoog de taal naar 

binnen …. Hoezo, misvormd door 1000 zonden, later vond ik mijn weg erin. Soms heb ik wel eens twijfels, maar dat hoort erbij. 

Ik vind altijd weer houvast.” 

 

WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST?  

DOE JE OOK IETS VAN VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE KERK OF DAARBUITEN? 

Annie heeft altijd vrijwilligerswerk gedaan. Als 16-jarige leidde ze de jeugdclub van de Schranskerk (o.a. figuurzagen).  

Het runnen van de bibliotheek op de basisschool van haar kinderen, leesoma op de school van haar kleinkinderen,   

huiscatechese. In de kerk is ze diaken, ZWO-lid en bezoekdame geweest. Ook organiseerde ze ‘Goed Werk’. Daarvoor deed  

ze de inkopen in Veenendaal en stonden ze met een wisselend team elke donderdag op het Willem Alexanderplein producten 

uit de 3e wereld te verkopen. Ook op de gemeenteavonden op speciale zondagen.  

 

Met Kerst mocht de Pastorie aan de Schrans worden gebruikt. In die tijd is het personeel van de Leeuwarder Courant goed 

voorzien van honingsnoepjes van de wereldwinkel. Ook heeft ze 24 jaar als vrijwilliger bij Nieuw Mellens geholpen bij de  

zondagviering en in het winkeltje, alwaar koffie/thee/drankje verkrijgbaar was. Tegenwoordig is ze vrijwilliger bij het Eetcafé in  

de Oase. 

 

HEB JE EEN LEVENSMOTTO? 

“Doe wel en zie niet om. Daarbij ook: nieuwe dag, nieuwe kans en dan denkend aan het prachtige lied ‘Morning has broken’,  in 

ons liedboek: Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door …” In 2002 ben ik heel ernstig ziek  

geweest, bij de dood weggehaald en daarna waardeerde ik het dubbel als ik ’s morgens weer de gordijnen mocht opentrekken. 

 

IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT EN WAAROM? 

“Niet een bepaald persoon. Wel heb ik veel respect voor mensen die ondanks de moeiten in het leven, positief blijven. Ondanks  

het gemis van Aldert en Monique, genietend van wat nog wel kon …. Een voorbeeld aan iemand nemen, dat is iets anders dan 

bewondering.” 

 

ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN, WELKE ZOU DAT ZIJN? 

“Vrede, vrede, vóór alles.” 

 

HEBBEN WE JE ZO GOED GENOEG LEREN KENNEN OF WIL JE NOG IETS KWIJT? 

“Ik ben dankbaar voor het leven, ondanks de zorg, pijn en verdriet, het leven is één grote leerschool … Ik heb kostbare kinderen  

en kleinkinderen. Ik heb Monique wel verloren en mis haar heel erg, maar ze is bij Aldert in het Licht en ze voelen nog zo nabij 

… Mijn eerste liefde, Bertus, is weer in mijn leven gekomen, dat was/is een groot cadeau. Er zijn veel lieve mensen/engelen om  

me heen. Heb het leven lief!” 

 

                JANNY FOKKEMA & EDWIN VAN DER WAL 

                                                                                                                                                         



 

 

                                             GROEN IS HET NIEUWE GOUD 

 
Op de meest recente wijkavond d.d. 12 maart, heb ik een ideeënbord onthult. Daarbij hield ik onderstaand praatje. 

 

INLEIDING 

Op zondag 9 februari was Harry de Goede lector. Hij kondigde het toen al aan: ‘De Oase als Groene Kerk … wij zijn een druppel 

op de gloeiende plaat, maar wij druppelen gewoon door. De eerste druppel valt op 12 maart, wanneer er weer een wijkavond is. 

Wij willen u op een praktische manier bij deze Groene Kerk betrekken.’ En nu is het zover. Ik ga vertellen over die praktische  

manier. 

 

KERKPLEIN 

Ik dacht: hoe kunnen we op een laagdrempelige, toegankelijke manier bezig zijn met ‘Groene Kerk’? Het zal ongeveer een jaar 

geleden zijn dat ik de app ‘Kerkplein’ heb gedownload. Ik citeer van hun website: ‘Kerkplein is een online ontmoetingsplek voor 

mensen met een taak in de kerk. Je ontmoet er mensen die in de kerk met hetzelfde bezig zijn als jij, zowel vrijwilligers als 

professionals, uit allerlei kerkgenootschappen. Kerkplein biedt ruimte aan allerlei taakgroepen; je kunt ideeën en ervaringen  

uitwisselen, elkaars vragen beantwoorden en er is een agenda met activiteiten.’ Tot zover het citaat. 

 

Je kunt binnen die app zelf een groep starten of je aansluiten bij een bestaande 

groep. Ik heb me aangesloten bij diverse groepen, zoals ‘Groen Geloven’.  

Een van de groepsleden vroeg: ‘Wie heeft ideeën om praktisch bezig te zijn met  

Groene Kerk?’ Waarop een van de andere groepsleden reageerde met: ‘Je kunt  

een ideeënbord maken,’ En zie daar, dat idee sprak mij aan! 

 

IDEEËNBORD 

Ik dacht: dat zou ik ook wel voor de Oase willen, een Ideeënbord. Ik heb het  

voorgelegd aan de overige leden van de groep ‘Groene Kerken’. En ik kon aan  

de slag. Met assistentie van Wijtze, mijn man, heb ik een ideeënbord gemaakt.  

Het zal nu eerst worden onthuld, daarna vertel ik er meer over. 

 

(ONTHULLING) 

Het bord heet ‘BEWUST GROEN BORD’. Voor zover u het   

nog niet in de gaten hebt, dat is een woordspeling. Zie foto.                                         *  De Oase is aangesloten bij het 

                landelijk netwerk van Groene Kerken 

KAARTJES voor het ’bewust groen bord’                                    

 

 •  Ergens op de bovenste rij staat een voorraad kaartjes. 

 •  Idee. Misschien hebt u een groen idee, groot of klein, en wilt u dat met anderen delen. Dan kunt u dat op zo ’n  

               kaartje schrijven en op het bord zetten. Het is niet de bedoeling dat we elkaar voorschrijven hoe je groen moet leven;  

           dat is voor iedereen verschillend. Het zou wel mooi zijn als we elkaar aanzetten tot groene ideeën. Wellicht zit er een    

    idee bij waarvan u denkt: daar kan ik wat mee, in welke variant dan ook. 

                                                                                           

        •  Datum. Het zou handig zijn als u een datum op het kaartje zet. 

               Mocht het bord vol raken, dan haal ik de oudste kaartjes er uit. 

          •  Begin. Om een begin te maken, heb ik zelf vast twee ideeën 

             opgeschreven. Ik zal de kaartjes na afloop op het bord zetten; 

   •  In de zomer zet ik de centrifuge op een lager toerental. 

          •  De Bibliotheek heeft een zadenbibliotheek. Gratis, geen uitleen- 

                termijn, geen boete. 

 

            GROENE KERK 

            De Oase heeft zich aangesloten bij het landelijk netwerk van  

            Groene Kerken. Het is de bedoeling dat we dan minimaal 1 groene     

            activiteit per jaar bedenken en uitvoeren. Dat hebben we voor dit jaar  

                                                                                                middels het ideeënbord gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat we de 

rest van het jaar achterover gaan leunen. Wij als werkgroep, en hopelijk u met ons, blijven nadenken over hoe we ons groene 

geloof handen en voeten kunnen geven. 

 

SLOT 

Ik wil benadrukken dat het ideeënbord niet mijn bord is en ook niet het bord van de groep Groene Kerken, maar van ons allemaal. 

Laten we elkaar inspireren. 
                                                                                                                                                               (vervolg pagina 5) 

4 



Elke druppel op de gloeiende plaat is een stap naar een groenere wereld. 
 

Tot zover mijn praatje van 12 maart. Op het moment van schrijven (7 mei) staan er inmiddels acht kaartjes met groene ideeën  

op het bord (‘groen’ in de breedste zin van het woord): 

 

  

           *   In de zomer zet ik de centrifuge op een lager toerental. 

 *   Vilten bloemen en fairtrade koffie bij de wereldwinkel bestellen. 

  *   Gifvrije bloemen. 

  *   De bibliotheek heeft een zadenbibliotheek,  

                gratis, geen uitleentermijn, geen boete. 

  *   Vang het koude douchewater op in een emmer  

                en spoel daar de WC mee door. 

  *   Voor informatie, tips en ideeën kijk eens op milieucentraal.nl, .  

                plasticsoupfoundation.org, en groenekerken.nl. 

      *   Gooi je afvalzakken geleegd in je grijze container.  

                Het losse afval wordt over transportbanden gesorteerd en waar  

                mogelijk nog gescheiden. In 2023 lukte dat succesvol scheiden  

                met 12%. Dichte afvalzakken gaan rechtstreeks naar de vuilverbranding. 

  *   Biologische koffie. 

 

 

Wat mij nou zo leuk lijkt, en ik spreek voor mezelf, is om niet alleen ideeën op het bord te plaatsen, maar om er ook een idee  

af te halen en daar wat mee te doen. Het idee ‘Biologische koffie’ spreekt mij aan. Ook ga ik kijken bij ‘Tips op milieucentraal … 

enz.’. En gratis bloemzaadjes halen bij de bibliotheek? Een fleurig idee. 

 

 Groen is het nieuwe goud.  

 En wie wil er nou niet rijk worden?                                                              Groene Kerk Oase 

                                                                                                                                                  Pietie Mulder 

 Een stap naar een 

 Groenere Wereld 

 

 

 

         

             Terwijl ik dit stukje schrijf, genieten wij al van heerlijke zomerse temperaturen en veel mensen kijken alweer 

              uit naar de vakantie. Maar het is niet voor iedereen weggelegd om op vakantie te gaan en daarom gaan wij  

              tijdens de zomermaanden gewoon door met de koffie/thee-inloopochtenden. Wij proberen zelfs op 15 juli  

              hier een lunch achteraan te doen (het moet dan niet te warm zijn) Zo kunnen wij elkaar toch regelmatig  

              blijven ontmoeten en is er de mogelijkheid om er even een morgen gezellig tussen uit te zijn.  

               

              Wij hopen tot ziens op één van onze koffiemorgens en wensen iedereen mooie pinksterdagen toe en een  

               zonnige zomer en voor wie op vakantie gaat een fijne vakantie!  

      Hieronder vindt u de data voor de komende periode: 

 

    

             *  Woensdagmorgen     04-06-2025    *  Dinsdagmorgen          19-08-2025 

               *  Dinsdagmorgen    17-06-2025     *  Woensdagmorgen     03-09-2025  

                         *  Woensdagmorgen    02-07-2025         *  Dinsdagmorgen       16-09-2025 

               *  Dinsdagmorgen          15-07-2025  (Lunch) *  Woensdagmorgen    01-10-2025        

         *  Woensdagmorgen        06-08-2025                 *  Dinsdagmorgen        14-10-2025   

              

               

              Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 

        
            Een hartelijke groet van alle medewerkers aan de 

              koffie/thee-inloopochtenden.  

      

              Contact : JANNY DE DREU, Tel. 280 13 87  

                                                                                                                            

  KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 
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                  EENS NAAR RECHTS KIJKEN 

           Impressie van de Kirchentag in Hannover - 2 mei 2025  

 
Onder dit thema was er op 2 mei op de Kirchentag in Hannover een erg interessante discussie. Ik geef hieronder  

een korte samenvatting met daarin de voor mij meest aansprekende en indringende uitspraken. 

 

Allereerst kwam in de opening de uitspraak van diezelfde dag inzake de AfD (Alternative für Deutschland) aan de orde dat   

die partij nu als rechtsextremistisch gekenschetst wordt. Een predikante reageerde: Ik had niet gedacht dat dit mijn thema  

zou gaan worden. Ik wil voor iedereen open staan. In hoeverre werkt dat door in het gewone leven in de gemeente? Een  

voorbeeld: nodig je voor de burgemeestersverkiezing ook een kandidaat van de AfD uit voor een podiumdiscussie?  

Haar eigen antwoord was duidelijk: we moeten deze mensen geen podium geven. Maar de meeste leden van de kerkenraad 

waren er voor, ook diegenen die zeker niet achter de standpunten van de AfD staan. De kerk moet een neutrale plek zijn,  

dus ook iemand van de AfD moet je dan kunnen uitnodigen voor een podiumgesprek en discussie.  

 

Dat was dus mijn eerste grote ‘conflict’. Wat betekent ‘neutraal te zijn,  

een plek voor iedereen te zijn’ in deze? Hierna volgde een ronde van  

vijf online vragen. Deze gingen voornamelijk over het al dan niet actief  

handelen inzake hoe om te gaan met extremistische ideeën.  

De uitkomst was dat er duidelijk werd gekozen voor actief handelen  

inzake de diverse gestelde vragen. Predikante: ik probeer bij feesten  

en dergelijke zo mogelijk een kerkdienst te beleggen, waarin ik de  

boodschap van het evangelie verkondig. En daarnaast ben ik  

beschikbaar voor pastorale bijstand in die situaties waarin mensen 

angsten hebben.  

 

Hoeveel ruimte heb je als je vanaf de kansel spreekt? Ik ben nu wat  

situaties aan het uitproberen. Ik probeer nu in mijn preken minder te  

spreken over de AfD of over Trump en vergelijkbare zaken, maar meer  

te spreken over de hoop en waarin wij geloven. Ik ga er daarbij vanuit  

dat je daardoor aangeeft wat je daarmee buitensluit. Ik ben nog aan  

het uitzoeken hoe expliciet je daarin moet zijn. Reactie: het gaat   

daarbij om het evenwicht te vinden tussen met elkaar in gesprek te  

blijven tegenover houding tonen. Merken mensen ook dat de kerk  

zich in deze dan ook als aanspreekpunt aanbiedt? 

 

Ik zie de mogelijkheid dat je in de kerk je zorgen, je vragen bij God kunt brengen. Er werd een voorbeeld gegeven door een 

ander: in Voorpommeren was een kerkelijke kinderopvang. De kerk daar had zich uitgesproken tegen het rechtsextremisme. 

Hierdoor was er geen timmerman te vinden die reparaties in de kinderopvang wilde uitvoeren, want de timmerlieden die ze 

gevraagd hadden hingen allen de AfD aan. Kijk voorbij de ‘simpele antwoorden’ naar de erachter liggende motivatie en 

achtergronden. 

 

         Het moet gaan om de waarden van de mensen. De waarden van 

         alle mensen moeten onaantastbaar zijn, niet alleen van diegenen  

         die in Duitsland geboren zijn of vergelijkbare argumentatie. 

         We moeten als christenen duidelijk aangeven wat in  

         overeenstemming is met ons mensbeeld en wat niet. Dat voert 

         vaak tot grote en intensieve gesprekken in de gemeenten.  

         Enerzijds willen we ruimte bieden aan iedereen, iedereen is  

         welkom. Anderzijds kun je geen stellingen verkondigen die niet 

         met onze geloofsbeleving in overeenstemming zijn. Daar houdt  

         de tolerantie volgens mij op. 

 

         Een onderzoeksjournalist: nu gaat er een spook rond, inzake  

         het ‘volkse’ idee. Dat idee gaat uit van het bedrogbeeld de  

         homogeniteit van de bevolking en dat is ten ene male onjuist. 

Alles wat daaraan vreemd is moet dan worden afgezonderd om te worden verdreven. De kerk is juist het tegenovergestelde 

van dit ‘volkse’ idee. Daarom is de AfD zeker als rechtsextremistisch te kenschetsen. Vraag aan iemand van de EKD: Wat kan 

de kerk in deze bijdragen? Antwoord: Er is nu in de Bondsdag een situatie ontstaan waarin andere leden wegblijven van  

bijeenkomsten waar ook leden van de AfD aan deelnemen, dit omdat men zich dan zeer veel moet verweren tegen beweringen 

waar zij zich volstrekt niet in herkennen. 

                                                                                                                                                          (vervolg pagina 7) 

De deelnemers aan de discussie 
tijdens de Kirchentag in Hannover 

Deutscher Evangelischer Kirchentag Hannover 
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Zij geven daarbij aan dat zij met deze problematiek ook te weinig bij hun eigen kerkelijke gemeente terecht kunnen, vooral 

omdat ze zich bij hun kerken ook hard moeten opstellen. Zij zeggen dan vaak: ‘Deze spanning houd ik niet vol, ik kom maar 

niet meer in die overleggen’. De radicalisering is daarmee in de Bondsdag erg toegenomen. Als Protestantse kerk hebben we 

nu het standpunt ingenomen dat we het hier niet mee eens kunnen zijn. We nodigen daardoor de AfD niet meer voor alle  

activiteiten uit. Ik vind de hele situatie brandgevaarlijk. 

 

Mevrouw: De kerk zou de democratie moeten stabiliseren, zelfs nu de kerk de meerderheid niet meer heeft. Als een 

grote groep mensen een bepaald idee aanhangt dan hoeft dat idee nog niet de juiste te zijn. Wat is het fundament van onze  

waarden? Het gevaar binnen de gemeenten is dat men zegt: ‘De AfD is eigenlijk normaal’. Als in een bepaalde plaats de AfD 

een grote rol speelt bij het dorpsfeest, dan wil dat nog niet zeggen dat zij daarmee alles mogen bepalen. Zij denkt nog niet aan 

‘verzetsstrijders’, maar we moeten wel handelen. Er volgden vragen naar de positionering van de kerk, links, rechts?  

Is het nog mogelijk de democratie te beschermen. Belangrijkste punt wat het onderwerp betrof was: hoe ga je om met mensen 

die rechts-radicale ideeën er op nahouden. Hoe ga je met die mensen om als ze tot je eigen gemeente horen? En zijn er ook 

voorbeelden van mensen die erdoor veranderden? Hoe wordt er omgegaan met uittredingen of afsplitsingen? Belangrijke  

opmerking (van een predikante) was; sluit niemand uit. Maar wat doe je dan als je het niet eens bent met iemands ideeën? 

 

Andere predikant vertelde: Ik was gemeentepredikant in Unterlös. Zo ongeveer tien jongeren werden in de rechts -

radicale scene getrokken. Het was hen met veel inzet gelukt deze jongens uit die scene te halen. Hij had twee keer neonazi-

groepen voor de deur gehad. De eerste keer riepen die ‘Joden eruit’. Hij had zelfs molotow cocktails naar zijn huis gekregen. 

Daardoor ontstond er brand. Als je je uitspreekt moet je er rekening mee houden dat je kunt worden aangevallen. 

 

Mevrouw: Er bestaat een gevaar voor politici en predikanten die zich uitspreken tegen rechts -extremisme. Elders werd 

een voorzitter van de diaconie bedreigd. Bedreigingen zijn er in meerdere vormen, fysiek, per brief of per email. 

Journalist: De AfD past niet in onze democratie. Maar hoe gaan we daarmee om? De echte extremisten houd je niet 

tegen, maar wat doe je met de ongeveer 25% die achter hen staan? Ook als journalist ervaar ik de bedreigingen. Ik zeg dan: 

roer de trommel en voel je niet angstig. Vraag: Hoe ga je met deze concrete vragen om in een plaatselijke gemeente? 

 

Predikante: ik heb in mijn studie geleerd dat we als kerk  

niemand verloren mogen laten gaan. Dit hebben we ook met de 

bisschop besproken hoe hiermee om te gaan. Maar hoe doe je dat 

met iemand die de AfD aanhangt? Er zijn dus vragen met betrek-

king tot wat houd het in dat ‘de kerk voor iedereen’ moet zijn.  

En niet iedereen uit zich daarover openlijk, er zijn ook veel  

mensen die zich stilhouden. De vraag naar de werkzaamheid is 

moeilijk te beantwoorden. Ik heb tot heden nog geen ervaringen  

met onheuse bejegingen gehad, maar ik ben mij wel bewust van  

gevaar. Ik wil met de mensen in gesprek blijven en mij dichtbij  

de mensen opstellen.  

 

Een voorbeeld was dat naar aanleiding van de verwoording van de uitkomst van de ontmoeting van Potsdam een belijdenis-

groep besloten had om niet een catechisatiebijeenkomst te houden, maar naar een demonstratiebijeenkomst te gaan. 

Op basis van een advies van een wijze collega lieten we de catechisanten vrij in de keuze of zij erheen wilden gaan of niet.  

Tot mijn verrassing zijn zeer velen meegegaan. Maar in een deel van de gemeente kwam dit totaal niet goed aan. Diegenen  

die bezwaren aantekenden zijn de luide stemmen, maar in onderlinge gesprekken hoor je dan stemmen, die zeggen dat het 

prima was dat dit gebeurde, ‘Ik vind het geweldig dat je daarheen gaat.’ Maar dat zijn niet degenen die zich eerst neutraal  

opstellen. Je hebt daarvoor dus een bredere blik nodig, je moet dan voorbij de luide stemmen kijken. Ik geloof zeker in de 

werking van de Heilige Geest in dergelijke zaken, namelijk dat door preken, Bijbelteksten, liederen, gebeden, het samenzijn  

en dergelijke mensen zich ook laten veranderen. Dat laatste ligt uiteraard niet in mijn handen. 

 

Predikant: Wij hebben één duidelijk standpunt: Naastenliefde eist duidelijkheid. Wij moeten stelling nemen.   

Als het om deze mensen verachtende discussies gaat is er voor ons geen neutrale ruimte. 

 

Predikante: ik wil vanaf morgen sterker hopen en duidelijker en helderder en concreter van datgene spreken over het geloof 

waarin ik geloof. En wat het voor mij betekent en voor ons met elkaar. Iemand had hier geschreven: moedig, maar belijden. 

Ook de moed hebben niet afgeronde dingen te benoemen en ambivalente dingen die we overal tegenkomen en ondanks alles 

aan de kern van mijn geloof vast te houden. Dat wil ik en ik denk dat we in deze tijd werkelijk positieve verhalen nodig hebben, 

hoop, niet alleen spreken over de crises en kijken naar over de problemen. En ik denk wel dat wij als kerk werkelijk een schat 

hebben en wil vanaf morgen mij nog meer bezighouden deze schat te laten stralen.  

 

Dit is een erg korte samenvatting van het onderwerp. De twee uur durende discussie is terug te zien op 

www.Kirchentag.de en dan onder ‘Zur Mediathek’ en onder Freitag 15.00-17.00 uur ‘Mal nach dem Rechten sehen’. 

                                                                                                                                                          Kees de Dreu 

    

 Deutscher Evangelischer Kirchentag Hannover 



 

                                                       

   
    Soms fiele wij ús iensum, mankelyk, mei stommens slein, 

         hast yn ússels beferzen en net yn steat wat foar in oar te wêzen. 

          Hoe sil’t sa komme mei it keninkryk? 

 

              Refrein: 

             Wij langje nei it wyngerûs, nei treast en frede yn it hert, 

             mei fjoer dat yn beweging set, nei Geast dy’t troch ús hinne brûst. 

 

         De taal dy’t Jezus spruts ha wij ferstien.  

           Hij hat de rûgens fan ús hert beslipe. 

        Hij liet ús troch te dwaan it wurd begripe. 

            Wij fielden ús, yn him ferbûn, as ien. 

            Refrein. 

 

             Neidreamend fan it earste, blide ljocht, 

            mei’t byld fan ’t iepen gréf noch yn,e holle, 

           Soen’ wij syn stim sa graach noch hearre wolle. 

              Wij misse de besieling dy’t er brocht. 

             Refrein.   

 

             It âlde folk kriich fjoer en wurden mei 

            foar ûnderweis, as ljocht oer bange paden, 

            as kréft en lykwicht, dwers troch see en skaden. 

            Wat rekket ús, wa wiist de wei? 

            Refrein. 

  

               Kom, Do fan frede, draach ús op dyn wyn. 

             Hoe kin in minske wjuklam oait wer fleane? 

             Lit dyn beweging troch ús hinne streame, 

             en nim ús mei it wiere libben yn. 

             Refrein. 

 
                    Tekst: Margyt Poortstra 

                    Musyk: Hindrik van der Meer 
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 PINKSTERMOARN 

  Nim ús mei it wiere libben yn 

  

                                                         EXTRA GESPREKSMIDDAG 
 

       Van sommigen gemeenteleden hoor ik, dat er weinig activiteiten zijn in de zomerperiode. Sommigen missen het contact  

                                                        en het gesprek. Zo stopte de gespreksgroep ook na Pasen. 

                                 Maar om reden van bovenstaande heb ik nog één extra middag belegd voor liefhebbers. 

 

                                           WOENSDAG 11 JUNI A.S.  -  14.00 - 15.30 uur 

                                                 U bent van harte welkom in de Vijverzaal in de Oase. 
                                    

 

                                   

 

 

                                Wij gaan dan samen in gesprek over het Feest dat wij dan net hebben gevierd: Pinksteren. 

                                                               Wat is dat voor een feest? En wat/wie is de Heilige Geest. 

                                                                                            Iedereen is van harte welkom. 

                                                                                                                                                              Ds. Anne Henk Boschma 



 

                                                                      ARCADIA-BOUWURK     

 
Op zaterdag 17 mei is Arcadia-Bouwurk op het Oldehoofsterkerkhof van start gegaan. Vanuit ‘Geloven in Leeuwarden’ c.q. 

‘Groene Kerken Leeuwarden’ ligt er het onderstaande aanbod om op de genoemde donderdagavonden van 19.00 - 20.00 uur 

‘wakes’ te beleggen.  

 

Bij deze roepen we iedereen op die hierin is geïnteresseerd om aan de wakes deel te nemen. Misschien kun je een paar anderen 

vinden om er samen heen te gaan? Zie ook de verdere berichtgeving. Van harte aanbevolen. 

 

 

 

Weekthema’s van de Zindag-middagen: 

 

 

Week 24 ->  
Zondag 15 juni: - straataltaar ‘Sint Vitus’ (initiatief ds. J.J. Stegeman) 

 

Week 25 - Thema:  Oud & Nieuw 

Donderdag 19 juni: (leiding: Sint Vitusparochie; pastor Germa Kamsma-Kunst) 

 

Week 26 - Thema: … 

Donderdag 26 juni: (eventueel klimaatwandeling; Jacobijner wijkgemeente; Alex Riemersma) 

 

Week 27 - Thema … 

Donderdag 3 juli: (leiding Doopsgezinde kerk; ds. Ytsje de Boer) 

 

Week 28 - Thema: Ongehoord 

Donderdag 10 juli: (? eventueel ds. Gerben Hoogterp) 

 

Week 29 - Thema: Spelen 

Donderdag 17 juli: (leiding: De Schakel; Dorien Spies) 

 

Week 30 - Thema: Ontsnapping 

Donderdag 24 juli: (leiding: Doopsgezinde kerk; ds. Ytsje de Boer) 

 

Week 31 -  Thema: ‘Klein en onzichtbaar’ 
Donderdag 31 juli: … 

NB: Op donderdag 31 juli (20.00 uur) is er een film ‘Onder het maaiveld’ in de filmzaal ‘White box’. 

Voor de film moeten mensen zich wel aanmelden (gratis ticket - vrijwillige bijdrage). 

 

Week 32 - Thema: Dubbel hard / hart 
Donderdag 7 augustus: … 

 

Week 33 - Thema: Oogst 
Donderdag 14 augustus: (leiding: Doopsgezinde kerk; ds. Tjitske Hiemstra) 

 

Week 34 - Thema: Oogst 
Donderdag 21 augustus: (leiding: Lutherse Gemeente; ds. Toos Reichman) 

 

 

 

Namens de taakgroep Vorming & Toerusting 

Kees de Dreu, 

mail : dreudec@gmail.com 
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Oldehoofsterkerkhof 

Oldehoofsterkerkhof 



 

                         KERKASIEL KAMPEN 

 
    Al vanaf 21 november 2024 heeft de Open-Hofkerk in Kampen haar deuren gastvrij geopend voor de familie  

         Babayants uit Oezbekistan. Voor dit gezin met 4 kinderen dreigde uitzetting naar het land waaruit zij gevlucht zijn.  

         Ze wonen al ruim 10 jaar in Nederland en de jongste twee kinderen zijn hier geboren.  

 

         Vele organisaties hebben aangegeven dat het inhumaan is om kinderen na zo’n lange periode uit te zetten. Ze hebben  

         geen binding met Oezbekistan en zijn hier helemaal geworteld. Daarom heeft de kerk van Kampen hen ook opgevangen  

         en hun onderdak gegeven. En zolang de eredienst daar doorgaat, kunnen zij niet uitgezet worden. 

 

         Sinds 21 november gaat dus de eredienst daar 24 uur per dag 

         door. Kerken en gemeenten uit het hele land komen daar om te  

         zorgen voor de voortgang. Het is een breed gesteund initiatief.  

         Gesteund door de PKN, maar ook door andere landelijke kerken. 

 

         Op 3 februari zijn wij ook met een grote groep gemeenteleden  

         naar Kampen gegaan om daar weer onze verantwoordelijkheid  

         te nemen. Wij zouden snel nog een keer gaan, maar dat was  

         door mijn afwezigheid niet mogelijk.  

 

         Nu willen wij weer gaan. Op donderdag 3 juli gaan wij van  

         10 -12 uur weer een dienst verzorgen in Kampen. Dat betekent  

         dat wij ongeveer om 8.30 uur bij de Oase vertrekken.  

         Nadere informatie volgt nog.  

 

         U kunt zich opgeven bij Kees de Dreu (dreudec@gmail.com)  

         of  bij ondergetekende (ahboschma@hetnet.nl).  

 

         Ik hoop dat wij weer met een groepje naar Kampen kunnen gaan  

         om daar de eredienst gaande te houden en meedoen met het gebaar van Barmhartigheid dat zo nodig is. 

 

         Ds. Anne Henk Boschma 

10 

 EXPOSITIE 800 JAAR ZONNELIED FRANCISCUS 

 

 

                                                                                 

 

 

                        

 

 

 

                    In de Dominicuskerk is van 8 juni t/m 6 juli  

           een expositie rond 800 jaar Zonnelied van Franciscus. 

 

                  Geopend op Woensdag | Zaterdag | Zondag 

                                       van 14.00 - 17.00 uur 

 

   Zie voor meer activiteiten ook de brochure die in de Oase ligt.  

                              Meer informatie: Kees de Dreu. 

Franciscus van Assisi (1225)))) 
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             MANNENKOOR PATRIMONIUM 

    

   Wij zijn op zoek naar U. 

 

                        Hebt u het druk? Hebt u de kinderen (bijna) de deur uit? Bent u toe aan een nieuwe uitdaging?  

             Wilt u nieuwe mensen ontmoeten? Kom en sta verrast wat uw stem voor ons mannenkoor kan betekenen! 

 

        Kom eens langs en geniet van de geweldige klank van dit 4-stemmige mannenkoor. Dan ervaart u hoe ontspannend,  

        onderhoudend, gezellig, maar ook uitdagend en rustgevend een avond zingen is. Mannen; wij zijn op zoek naar u om         

        ons prachtige koor te versterken. 

 

     

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

                                                                  

                                                                                We zingen uit een breed genre van overwegend Nederlandse religieuze  

                                                                                liederen. Maar ook Fries, Duits, Engels, Latijns en Russisch hebben we 

        op ons repertoire staan. En dit alles onder de deskundige leiding van onze zeer gewaardeerde dirigent Joop de Jong.  

        Wij treden regelmatig op in kerkdiensten en verzorgingshuizen. Ook verzorgen wij zangavonden, Passiestonden,  

        Kerstcantates. En wij geven concerten met andere koren en muzikanten. 

 

        Vrijblijvend nodigen wij u daarom uit om een maandlang gratis enkele repetitieavonden bij te wonen.  

        Elke dinsdagavond repeteren wij in het : 

                                                         

                                                     KERKELIJK CENTRUM  LEGER DES HEILS 
                             Wollegaastdam 1  -  8918 GT Leeuwarden 

                                                                                      van 19.30 - 21.30 uur 

    

         U kunt eventueel contact opnemen met één van onze PR-medewerkers,  Aebe Tuinenga (Tel. 06 - 53 14 68 55) of  

          Thom Hofman (Tel. 06 - 10 79 50 18) Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.clmpatrimonium.nl 

                                                        

                                  Heel hartelijk welkom graag tot ziens op dinsdagavond. 

   

Mannenkoor Patrimonium 
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  REDACTIE ‘RUIMTE’ :  redactie.huizumoost@gmail.com 

 

ILLUSTRATIE & VORMGEVING : Jan & Janny Elzinga  -  Stinzenflora 98  -  8935 NM  Leeuwarden. 

  Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 
 

22 AUGUSTUS 2025  

 

PREDIKANT : DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55  -  9203 XR  Drachten  -  Tel : 06 - 42 38 14 09  -  ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD : DHR. ATE K. DAMSTRA 
Kwelderstraat 28  -  8931 AZ  Leeuwarden  -  Telefoon : 058 - 288 44 34  -  ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT : MW. SISKA VELLINGA - KUPERUS 

Telefoon : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar 

Voor actuele berichten verwijzen wij u naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website www.kerkhuizumoost.nl 

 

 

 Zondag 25-05-2025    9.30 uur Ds. A.H. Boschma    *  m.m.v. Kwartettekoor 

 Donderdag 29-05-2025     9.30 uur  Ds. P. Elzinga        *  Hemelvaart Dienst Oase 

 Zondag 01-06-2025     9.30 uur Ds. A.J. Nicolai, Ureterp   

 Zondag 08-06-2025    9.30 uur Ds. A.H. Boschma *  Pinksteren 

 Zondag  15-06-2025     9.30 uur Ds. A.H. Boschma       *  Heilig Avondmaal 

 Zondag  22-06-2025     9.30 uur  Pastor R. Voorn, Leeuwarden 

 Zondag   29-06-2025    9.30 uur    Ds. A.H. Boschma 

 Zondag 06-07-2025     9.30 uur Ds. A.H. Boschma 
 Zondag   13-07-2025    9.30 uur Ds. D.G. Posthuma, Burgum 

 Zondag  20-07-2025     9.30 uur Ds. R. Praamsma         * Dienst in Kurioskerk 

 Zondag 27-07-2025     9.30 uur Ds. H. Strubbe        * Gezamelijke dienst - 

               met Kurioswijk in de Oase 

 Zondag 03-08-2025     9.30 uur Ds. M. Dijkstra, Wommels 

 Zondag   10-08-2025     9.30 uur Ds. J. van der Veen, Sneek 

 Zondag    17-08-2025     9.30 uur Ds. P.R. van Commenee, Oentsjerk 

 Zondag        24-08-2025     9.30 uur  Ds. A.H. Boschma 

 Zondag        31-08-2025     9.30 uur Ds. A.H. Boschma * Heilig Avondmaal 

 Zondag  07-09-2025    9.30 uur  Ds. W. de Boer- Romkema, Leeuwarden 

 Zondag        14-09-2025     9.30 uur   Ds. A.H. Boschma     * STARTZONDAG? 

Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum 

 


