
Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente 

Leeuwarden-Huizum (Oost) 

   
P

ro
te

st
an

ts
e 

K
er

k 
 

 E
d

itie  P
asen

   

                                                   

                       

                         

           

                               

 

 

 

 

 

 

                 

   -  Meditatie Ds. A.H. Boschma     1  

   -  Oase kerkdiensten in beeld    2 

   -  Frysk Gedicht         2 

   -  Interview Pieter & Lenie   3 

   -  Interview (vervolg)     4 

   -  Recyclen van kaars-resten  4  

   -  Inspiratiedag ‘Groene hoop’   5 

   -  Pastoraat-bezoekwerk     6 

   -  Bericht van Ds. A.H. Boschma 6 

   -  Koffie/Thee – inloopochtenden  7 

   -  Informatie over Eetcafé   7 

   -  Kerkdiensten    8 

   -  Colofon    8 

    

Inhoudsopgave  

  APRIL 2025 

   JAARGANG 16 NUMMER 2 

             “Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt.” - Lucas 24: 5b-6a 

 

 

 

Enthousiast zat hij bij Eva Jinek aan de talkshowtafel te vertellen over zijn nieuwe boek, Rob Kemps. Hij was ooit de slimste 

mens, maar men kent hem beter van de Snollebollekes. Nu heeft hij een boek geschreven over de beroemde begraafplaats 

Pére-Lachaise in Parijs. Hij vertelt aan Eva dat hij graag op begraafplaatsen komt. Hij kijkt daar naar de namen en dan komen 

bij hem verhalen naar boven. In zijn boek “Hemel op aarde” heeft hij verhalen verzameld van beroemde en minder beroemde 

mensen die op de begraafplaats in Parijs begraven liggen. Hij vertelt ook dat hij een begraafplaats een inspirerende plaats  

vindt. Daar ervaar je dat het leven tijdelijk is, maar dat inspireert hem om juist echt te leven en wat van het leven te maken. 

 

Ik herken wel iets van wat Rob Kemps vertelt. Ik ga ook wel eens naar de begraafplaats in mijn geboortedorp. Daar zijn de  

graven van mijn ouders en grootouders. Het is een plek van herinneringen, want als ik over de begraafplaats loop zie ik zoveel 

bekende namen en komen er namen en gezichten bij mij boven. Herinneringen en verhalen worden opnieuw te binnen gebracht 

van mensen waarmee ik het leven heb gedeeld. 

 

Een poosje terug waren wij in Sevilla en zagen wij het  

prachtige graf van Columbus (zie foto). Zo hebben vele  

beroemdheden soms indrukwekkende graven. Maar in de 

kerk is dat juist anders, daar gaat het om een leeg graf.  

Jezus heeft niet een indrukwekkend graf. In Jeruzalem  

ben ik wel ooit in het graf van Jezus geweest (voor zover- 

men dat kan weten). En in dat graf stond de tekst:  

                                                                    Hij is hier niet,  

                                                                    Hij is opgestaan.  

                                                                    Die woorden  

                                                                    maakten de  

                                                                    meeste indruk  

                                                                    op mij. Je moet  

                                                                    Hem niet in de dood zoeken. Herinneringen zijn belangrijk. De verhalen levend 

                                                                    houden van onze geliefden is kostbaar, maar in de Bijbel gaat het om het verhaal           

                                                                    van de Levende. Het is niet het verhaal van terugkijken, maar van hoop.  

                                                                    De dood heeft niet het laatste woord. God schept toekomst, nabijheid, hoop.  

                                                                    De weg die Jezus ging, de weg van liefde, gerechtigheid en vrede loopt niet naar                    

                                                                    de dood, maar is het LEVEN. God houdt ons vast in en door alles. De machten  

                                                                    van kwaad en onrecht hebben niet het laatste woord, ook de dood niet.                                                                            

                                                                                                                                             

                                                                    In een tijd waarin de wereld vol onrust is en wij daar vaak ook onrustig en bezorgd  

                                                                    van worden, mogen wij het verhaal van hoop en liefde doorvertellen. Dat inspireert  

                                                                    ons in het leven van elke dag te beseffen dat liefde en gerechtigheid nooit zinloos  

                                                                    zijn. Wij mogen er werk van maken, in leven. Dat is echt leven. Waar zoeken wij  

                                                                    het leven?  

                                                                     

                                                                    Uiteindelijk niet bij het graf, niet bij de dood, maar wij draaien ons om naar de wereld 

                                                                    om daar in liefde te leven met de mensen die op onze weg komen. Dat vertelt het  

                                                                    Paasevangelie ons steeds weer opnieuw.  

 

                                                                    Gezegende Paasdagen toegewenst,  

                                                                                                                                             Ds. Anne Henk Boschma 

 

  WAAR ZOEK JE? 

Graf van Columbus 
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  Dit is in dei fan sjongen! Foargoed binn’ wy no frij. 

 Gods krêft ha wy ûntfongen, syn leafde bluiwt neiby. 

 Wiid-iepen stiet de doar, wy gean dêrtroch yn frede, 

 neat ha wy mear fan-ne-den, wy libje as nea tefoar, 

      Wy libje as nea te-foar. 

 

 Syn yntocht waard ta teken, ta hoekstien fan it rjocht. 

 Hy spriek yn al syn preken, fan waarmte, frede en ljocht. 

 Wy roppe bliid jûchhei en segenje Syn Namme,                                   

 Hy jout syn libbensamme as leafde oan ús mei 

           as leafde oan ús mei. 

 

 Dit is in dei fan segen, in dei fan feest, sa licht, 

 fan grien op alle wegen, fan sinne en fiergesicht. 

 Jou ús fan no ôf moed om ‘t mei Jo oan te doarren 

      en, troch te jaan oan oaren. Hosanna, God is goed! 

        Hosanna, God is goed! 
 

  

       Tekst : Hanna Lam ‘Dit is een dag van zingen’’ 

 Oersetting : Margryt Poortstra   

 Meldij : Heinrich Schútz ‘Lasst uns Gott , unserm Herren’ 

 

         

 

 

    DIT IS IN DEI FAN SJONGEN! 

Dit is in dei fan sjongen!  

 

                                      
 
  Sinds vorig jaar bieden wij de mogelijkheid om de kerkdiensten in de Oase live of later via www.kerkomroep.nl te volgen.  
     Deze service is bedoeld voor diegenen die op de zondagmorgen niet in de gelegenheid zijn om in de kerk te komen, dan    
     wel voor hen die door vakantie elders vertoeven. 
 
     Wat komt er zoal kijken om dit te realiseren? In de kerk is een camera aangebracht, waarmee het gehele interieur in beeld       
     kan worden gebracht. Deze camera heeft zeven voorgeprogrammeerde posities, zoals de liturgietafel, de preekstoel, de      
     organist, het drieluik en de ingang vanaf de consistorie. Ook kan met een joystick preciezer worden gekozen teneinde  
     detailopnames te maken. Verder kan er worden geschakeld naar de projectieschermen, zodat ook de liedteksten met  
     notenbalk te zien zijn of afbeeldingen die de voorganger ter illustratie in de preek gebruikt. Tijdens een kerkdienst met  
     lopend avondmaal wordt dit onderdeel in een totaalbeeld getoond. 
 
     Waar gebeurt dit? Welnu, achter in de kerkzaal is een regiecentrum  
     aangebracht. Daar zitten in de regel twee personen. De eerste regelt  
     de projectieschermen en de tweede bedient de camera. Voor de  
     camerabediening heeft deze de beschikking over drie units, te weten  
     een voor het dataverkeer naar kerkomroep, een voor de camera- 
     positie en een met de joystick voor het omschakelen naar de  
     projectieschermen. Het videosysteem wordt rond 09.20 uur  
     ingeschakeld.   
 
     Het zal duidelijk zijn dat bij de bediening van de camera, alsook van de projectieschermen, de liturgie nauwkeurig moet  
     worden gevolgd. Dit begint al bij het binnenkomen van de kerkenraad. Ook een belangrijk moment is het overhandigen  
     van de bijbel aan de voorganger door de lector en het aan het einde teruggeven van de verantwoordelijkheid van de  
     dienst door de voorganger aan de ouderling van dienst; dit om maar enkele momenten te noemen. 
 
     De cameragroep bestaat momenteel uit zes personen, die hun taak met plezier doen. Niet ieder doet het op dezelfde  
     manier en dat hoeft ook niet. Enige creativiteit is wenselijk. Na aanvankelijke kinderziekten loopt het tegenwoordig prima.  
     Wij zijn blij dat dit alles een toegevoegde waarde geeft aan ons Gemeente-zijn. 

              
                                                                                                                                       Ate Damstra, coördinator cameragroep 

                                           

 DE OASE KERKDIENSTEN IN BEELD 

Regiecentrum Kerkomroep 

2 



 PIETER & LENIE KOOISTRA 

 Gemeentelid / Vrijwilliger -  Huizum Wijkgemeente - Oost 
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Vanavond zijn we aan de Sleutelbloem bij Pieter en Lenie Kooistra. Het is donker en nat buiten, maar binnen is het 

lekker warm en worden we voorzien van een kopje thee en een stukje appeltaart. 

 

Pieter is geboren in Bantega, maar heeft hier maar 6 weken gewoond. In Allingawier woonde een oudoom die geen kinderen 

had en dus ook niemand die zijn boerderij kon overnemen. De familie Kooistra is er gaan wonen. Op deze plaats werden ook 

de 2 broers geboren. Een broer is helaas al op 56-jarige leeftijd overleden. Pieter ging in Bolsward naar de Mulo, maar had na 

2 jaar al ‘syn nocht’. De boerderij bleef trekken en in overleg met vader vervolgde hij zijn loopbaan op de Landbouwschool in 

Workum. De volgende stap was de Middelbare Landbouwschool in Sneek. Daar werden schoolfeesten gehouden en dan 

mocht je een meisje meenemen. Het meisje, Lenie, die hij kende van de lange fietstochten naar school, was heel leuk en 

heeft Pieter vergezeld op de feesten.  

 

De heit van Pieter was een tijdje minder inzetbaar op de boerderij door een slippartij op de brommer op de beruchte tramrails 

in Bolsward. In die tijd was het dus wel handig dat de oudste zoon een handje kon helpen op de boerderij. De tweede broer 

van Pieter had echter ook oren naar een leven op de boerderij. Daarom besloot Pieter dat hij maar zuiveldirecteur moest 

gaan worden. Hij heeft de opleiding gedaan, maar het examen helaas niet gehaald. Hij heeft stage gelopen bij de zuivel- 

fabriek in Workum, maar kreeg toen blindedarmontsteking. Hij is toen in Harlingen verpleegd. Daarna volgde de diensttijd in 

Ossendrecht. Dat was een hele beleving, als plattelandsjongen in een groep. Later werd Pieter gestationeerd in Ede, waar hij 

de chauffeursopleiding voltooide. Een paar jaar geleden is hij samen met een vriend een keer terug geweest naar een leger-

basis, maar het was er onherkenbaar veranderd. 

 

Op 22 jarige leeftijd kwam Pieter uit dienst en toen moest er iets gebeuren.Thuis was  

geen ruimte omdat de broer de boerderij had overgenomen. Een poging om als  

bedrijfsleider aan de slag te gaan, strandde. Er werd een baan gevonden bij de  

Cultuurtechnische Dienst. De ruilverkaveling was toen erg actueel. Later heeft Pieter  

nog 5 jaar in de ruilverkaveling Wonseradeel-Noord gewerkt. Daar kwam hij in contact  

met het hoofd Wegen van de Provincie. Het aanbod, het dubbele wat hij verdiende,  

kon hij natuurlijk niet weigeren. Het gezin Kooistra bestond inmiddels uit drie kinderen,  

allemaal dochters, dus wat extra geld kwam heel goed uit. Een project waar Pieter o.a.  

verantwoordelijk voor was, was de grondverwerving voor de provinciale weg van Workum 

naar Koudum. Door middel van ruilverkaveling kwam het tracé beschikbaar.  

 

Later ging Pieter werken bij het ministerie van Landbouw met weer als taak grond-

verwerving. De grond voor de Dairy Campus hier vlakbij de stad, was ook een project van 

Pieter. Bij het ministerie heeft hij 20 jaar gewerkt en daar een mooie tijd gehad.  

Op 62 jarige leeftijd kon hij er uit met een gunstige regeling. Het was na een druk en leuk  

werkleven, waarbij hij in het begin veel heeft moeten studeren, wel wat onwennig om niet meer te werken. Dit heeft Pieter 

kunnen vullen met vrijwilligerswerk. Onder andere bij Stichting De Fryske Molen, Schuldhulpmaatje, Oikocredit en Present. 

Naast het werk Evangelisatie jeugdwerk in de Salvatorkerk, de oprichting van het Aanloophuis en de Voedselbank, Diaconie, 

en niet te vergeten de Malawi-werkgroep met de jaarlijkse Bazaar in de Kurioskerk. Daarnaast is Pieter consulent voor de 

Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. 

 

Lenie is geboren in Idskenhuizen en heeft veel in de verpleging gewerkt. Ze is begonnen in Oranjeoord in Harlingen en daar 

heeft ze ook de opleiding gedaan. Toen ze in Leeuwarden zijn gaan wonen, heeft ze gewerkt in het Bonifatius, Diakonessen-

huis en MCL, waar ze als avondhoofd is afgezwaaid. Later is ze gaan werken in de wijkverpleging. Ook Lenie deed aan  

vrijwilligerswerk bij het Aanloophuis, wijkbezoekster en vrijwilliger bij de Zonnebloem. Tegenwoordig vermaken Lenie en  

Pieter zich met klussen in huis en in de tuin en maken ze fietstochten. Ze hebben 3 dochters gekregen met steeds ongeveer 

2 jaar verschil er tussen. Een kleinzoon van hen is gehandicapt en daar hebben ze ook veel voor gezorgd. Pieter legt uit hoe 

ze hem hebben leren lopen. Met de andere kleinzoon wandelt Pieter veel, ook in de bergen. Sportief is hij al heel lang actief. 

Een hele tijd geleden was hij met vrienden een borreltje aan het drinken en toen hebben ze in een café afgesproken om de 

Elfstedentocht te fietsen. Pieter pakte dit serieus op en heeft bij het Rennershuis een racefiets gekocht. Inmiddels heeft hij al 

35 keer de Tocht der Tochten gefietst en fietst hij nog geregeld door de provincie. 

 

WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN? 

“Een heel belangrijke rol. Afgelopen zondag werden de 10 geboden voorgelezen. Dat is een drijfveer geweest voor veel 

vrijwilligerswerk en het geeft een houvast. Ik ben ook heel benieuwd wat er na dit leven is.” 

                                                                                                                                                             (vervolg pagina 4) 

Pieter en Lenie Kooistra 



 

               
                   

 

         

       Per 15 maart is het mogelijk om oude kaarsen en   

       kaars-resten mee te nemen naar de Oase! 
 

        In de hal van de Oase staat bijgaande kleine container  

        waar de kaarsen in gedaan kunnen worden. Als de  

        container vol is wordt hij geleegd door VONK een  

        recyclingbedrijf in Heerenveen, dat de kaarsen gaat  

        recyclen en omsmelten om er weer nieuw kaarsen van  

        te maken.  

 

        VONK is een leer- en werkbedrijf voor jonge  

        mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

       

       We zijn een groene kerk en door het inzamelen van kaars-resten dragen  

       we ook hiermee een klein steentje bij!! 

                    Helma Feenstra 
               

  RECYCLEN VAN KAARS-RESTEN 

WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST?   DOE JE OOK VRIJWILLIGERSWERK? 

“We zijn een keer in de zoveel tijd koster in de Oase. Lenie is een tijd bezoekdame geweest in Aldlânstate.” 

 

IS ER IETS IN HET NIEUWS DAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT?  (POLITIEK, ARMOEDE) 

“Er moet meer gebeuren om armoede tegen te gaan. Dat zie je wel bij de Toeslagenaffaire. Ik ben schuldhulpmaatje geweest  

en zie dat er nog veel armoede is en dat sommige mensen nooit uit de schulden komen. Daar moet iets aan worden gedaan,  

bijvoorbeeld door strakkere begeleiding. En er moet ook beter met asielzoekers worden omgegaan”. 

 

HOE ZIET JE FAVORIETE VAKANTIE ERUIT? 

“Toen de kinderen nog klein waren bleven we in Nederland en was strand een voorwaarde. Naarmate ze groter werden, gingen 

we naar Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Naast strand werd een sportveld en later een disco belangrijk. Ook veel met elkaar de 

bergen in en in de winter skiën. Nadat de kinderen uit huis waren gegaan gingen we reizen naar Zuid-Afrika, Indonesië, China, 

India, Amerika, Peru en Thailand. In de zomervakantie met de caravan op stap van Noorwegen tot de zuidkant van Spanje/

Portugal. Door de Balkan, Griekenland en Italië. Dankbaar dat we dat hebben gedaan en konden doen. De laatste jaren fietsen 

langs de Duitse rivieren: Elbe, Moezel, Donau, Main, Weser, Ems. En dit jaar staan de Lahn, Neckar en Rijn op het programma.” 

 

BEN JE ERGENS BANG VOOR? 

Lenie: “Toch wel voor de dood, maar als ik om me heen mensen rustig zie sterven en dan denk ik dat het wel weer meevalt” 

Pieter: “Ik heb zorgen hoe het met de wereld verder gaat.” 

 

ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN, WELKE ZOU DAT ZIJN? 

“Samen oud worden en samen sterven.” 

 

IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT? 

Lenie bewondert Piet en Piet bewondert Lenie hoe zij door het leven gaat. “En Nelson Mandela, hoe die voor de verzoening is 

gegaan en leider van het land werd.” En er is ook bewondering voor hun oudste dochter Akkie. Ze heeft zelf geen kinderen,  

maar zorgt veel voor andere kinderen. 

 

            Bedankt Pieter en Lenie voor dit interview.  

        Er valt waarschijnlijk nog veel meer over jullie te schrijven. 

 

                                                                                                                     JANNY FOKKEMA EN EDWIN VAN DER WAL 
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     Op zaterdag 10 mei organiseert de Groene Kerkenbeweging Fryslân in Kollumersweach / Kollumerzwaag een dag 

     van beleving en ontmoeting met het thema ‘Groene hoop doet leven’. 

 

     De hoofdspreker is Mirella Klomp, professor praktische theologie (PthU). Zij houdt zich bezig met de betekenis van    

     (landbouw)-grond en de relatie van de mensen met de grond in het perspectief van zingeving en geloof, christelijk en  

     humanistisch. Zij zegt het zo: “Hoe wij met de grond omgaan is ook een uitdrukking van wat wij geloven.” Concrete vraag  

     voor de deelnemers en de (kerkelijke) gemeenten is hoe wij samen elk jaar bewust een ”tandje groener” kunnen gaan  

     leven. 

 

     Deze dag is tegelijk de start van de ‘Bloeiweek’ van het dorp Kollumersweach, dat zich hiermee aansluit bij de ‘Bloeidorpen  

     in de provincie Fryslân’ (www.bloei.frl). Er worden korte presentaties van groene initiatieven gegeven en er is een info– en  

     productenmarkt. Verder is er ook een interactief optreden van Kees Posthumus, bekend van ‘Geloof en een hoop  

     zonnepanelen’. Door de samenwerking met de ‘Bloeidorpen’ en verschillende kerken in Kollumersweach en omgeving wordt 

     het een breed gedragen evenement. 

 

     De locatie is het bedrijf Mulder Agro van Theo Mulder. Hij werkt al jarenlang samen met boeren en wetenschappers met het  

     motto “De Boer als Dokter”. Deze dag is vanuit de Groene Kerken Fryslân tevens de opmaat naar het project Arcadia -  

     Grûn: 100 dagen activiteiten in en rond de eco-kathedraal op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden-Ljouwert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dit begint met een feestelijke ‘Meidoorn’- wandeling van 4 kilometer vanaf station Buitenpost (start: 8.45 uur; of een  

      fietstocht overal vandaan). Concreet: 

 

          ZATERDAG 10 MEI - 10.00 - 15.30 UUR 

      

          LOCATIE : MULDER AGRO -  FOARWEI 45  -  9298 JC  KOLLUMERSWEACH 

       

          ORGANISATIE : GROENE KERKEN FRYSLÂN 

       

          MEER INFORMATIE : 

          Sietske Visser :    svisser@nijkleaster.frl / 06 - 30 29 47 33. 

          Roger Dragstra :    rdragstra@solidairfriesland.nl / 06 - 28 34 30 62. of 

          Coen Reijntjes :     coen.reijntjes@gmail.com / 06 - 26 83 77 11. 

 

Mulder Agro / Kollumersweag “De Boer als Dokter” 

 

         INSPIRATIEDAG 

   ‘Groene hoop doet leven ’  
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    PERSOONLIJK BERICHT VAN DS. ANNE HENK BOSCHMA 
                            Tijdelijke afwezigheid wegens ziekte 

 
        Helaas ben ik even niet beschikbaar voor mijn werk in de gemeente.  

         Vanaf eind december liep ik moeilijk en had ik veel pijn. 

         Aanvankelijk kon men de oorzaak niet vinden.  

         Ik probeerde zo goed als dat mogelijk was mijn werkzaamheden te 

         blijven doen. Uit onderzoeken bleek echter dat ik een breuk in mijn  

         heup heb.  

 

         Die moet nu herstellen door het been niet te belasten.  

         Zes weken moet ik rustig aan doen en niet op het been staan. 

         In de praktijk kan ik dus mijn werk niet doen en zit ik in de ziektewet.  

         Ik hoop dat begin mei het herstel klaar is. 

 

         Het is bijzonder dat in zo korte tijd vervanging voor de diensten en het pastoraat is geregeld, mijn complimenten. 

         Ik moet even geduld oefenen en dat valt niet mee. Ik zie uit naar de herstart van mijn werkzaamheden,  

 

         Bedankt voor alle meeleven en betrokkenheid. 

         Een hartelijke groet voor u allen, ook namens Nienke. 

             Ds. Anne Henk Boschma 

             

 

                    PASTORAAT-BEZOEKWERK 

 

   In het vorige nummer van de Ruimte stond al een verslag van wat de taakgroep pastoraat zoal doet. Daar werd onder  

       anderen het bezoekwerk aangestipt. Bezoekwerk is een belangrijk onderdeel van het pastoraat. “Omzien naar elkaar”  

       zien wij binnen onze gemeente als een belangrijke taak, maar vormt tevens een grote uitdaging. 

 

       In onze ouder wordende gemeente moeten helaas ook vanwege leeftijd en gezondheidsredenen mensen afhaken als               

       wijkbezoeker en is het ook lastig om weer invulling daarvoor te vinden. Gelukkig zijn er toch weer een paar mensen  

       gevonden, die wat taken op zich willen nemen, maar de hoeveelheid bezoeken zal wel minder worden. Wij proberen  

       in ieder geval zoveel mogelijk de mensen, die een kroonjaar of huwelijksjubileum vieren te bezoeken met een kaart 

       en een bloemetje. Gelukkig hebben wij nog genoeg bezoekers voor de tehuizen en daar worden de mensen ook  

       regelmatig bezocht. 

 

       Als er mensen zijn buiten de tehuizen, die graag een  

       bezoek willen hebben van iemand van de kerk, hetzij  

       de dominee, ouderling, of wijkbezoeker schroom dan  

       niet om aan de bel te trekken.  

 

       Dit kan altijd doorgegeven worden aan het pastoraal 

       meldpunt, de gegevens worden vermeld in de  

       Ruimte en de Geandewei en zijn te vinden in de   

       jaargids van de kerk. 

 

       Samen mogen wij kerk zijn en samen mogen wij de schouders er onder zetten. Wij weten dat er ook veel gemeenteleden      

       zijn, die zonder dat zij een speciale taak hebben, aandacht geven aan mensen, die dat nodig hebben. Daar zijn wij heel  

       blij mee. Op deze manier willen wij toch graag iets doorgeven van Gods liefde voor iedereen.  

 

       Wij wensen u allen Gezegende Paasdagen toe. 

                                                                                                                               De taakgroep Pastoraat 
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     De komende periode kunnen wij elkaar weer regelmatig ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee  

              en onze verhalen met elkaar delen. Er staan ook nog twee activiteiten op het programma. Op 2 april wil de heer  

     Ulbe Boes, die als vrijwilliger bij de kazematten van Kornwerderzand werkt ons daar een verhaal over vertellen.  

      Dit jaar herdenken wij ook dat wij 80 jaar geleden bevrijd zijn. Daarom is het mooi dat wij daar nu ook even bij stil  

               kunnen staan met het verhaal over de kazematten. En op 7 mei staat er weer een bingo op het programma.  

 

     Iedereen is van harte welkom op onze koffiemorgens. Loop gerust eens even binnen, het is altijd heel gezellig. 

      De koffie/thee-inloopochtenden zijn vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Hier volgend de data: 

    

          

                          *  Woensdagmorgen      2 april  2025      *  Dinsdagmorgen         20 mei   2025 

                  (Dhr. U. Boes vertelt over kazematten)      *  Woensdagmorgen       4 juni   2025  

                        *  Dinsdagmorgen 15 april  2025                  *  Dinsdagmorgen         17 juni   2025 

               *  Woensdagmorgen       7  mei  2025 (bingo)     

                      

              

              Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 

        
           Een hartelijke groet van alle medewerkers aan de 

            koffie/thee-inloopochtenden.  

      

              Contact : JANNY DE DREU, Tel. 280 13 87  

                                                                                                                            

  KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 

 

                                          

                                                                             

 

                                                                                           
   

        

          Ook in het eerste halfjaar van 2025 hebben we ons maandelijkse EETCAFÉ in de Oase. Onderstaand vindt u data: 

  

                                    Woensdag 16 april 2025  /  Woensdag 21 mei 2025     
        De kosten zijn € 6,= per maaltijd inclusief drankje. 

          U bent van harte welkom in de Vijverzaal van de OASE vanaf 17.30 uur.  

 

          * Aanmelden kan bij Fetze Elgersma, Telefoon : 058 - 288 13 80  

            of Bouwe van der Zee, Telefoon : 058 - 288 17 04. 

    

          Indien u verhinderd bent wilt u dit dan tijdig laten weten;  

          (indien mogelijk uiterlijk maandagavond). 

          Bij aanmelding kunt u ook eventuele dieetwensen aangeven. 

        U bent van harte welkom !!           
               

            Samen eten is gezellig en verbindt mensen met elkaar! 

    
                                                             De vrijwilligers van het EETCAFÉ ;  

                                 Rita, Bouwe, Ellie, Miljenko, Petra, Annie, Zwanetta, Seppie en Fetze, Sjoerd en Renny.   

       INFORMATIE OVER HET EETCAFÉ 

                            Seizoen 2025 
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        Donderdag    17 april  19.30 uur    Ds. S. Sijtsema *  Witte donderdag / H.A.         

       Vrijdag    18 april  19.30 uur    Nog niet bekend    *  Goede Vrijdag         

      Zaterdag     19 april  19.30 uur    Ds. P. Elzinga  *  Paaswake           

      Zondag    20 april    9.30 uur    Pastor R. Voorn *  Paaszondag  

     Maandag     21 april  10.00 uur    Ds. A. Velema  *  Paaszangdienst 

 Zondag     27 april    9.30 uur    Ds. N. de Jong-Wiersema, Sneek     

    Zondag      4 mei    9.30 uur    Ds. P.R. van Commenee, Oentsjerk 

 Zondag    11 mei    9.30 uur    Ds. A.H. Boschma           

      Zondag    18 mei    9.30 uur     Ds. J.D. Wassenaar, Hellendoorn  

       Zondag    25 mei        9.30 uur    Ds. A.H. Boschma   *  m.m.v. Kwartettekoor 

      Donderdag    29 mei        9.30 uur     Ds. P. Elzinga           * Hemelvaatsdag 

        Zondag           1 juni     9.30 uur    Ds. A.J. Nicolai, Ureterp   

 Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

  REDACTIE ‘RUIMTE’ :  redactie.huizumoost@gmail.com 

 

ILLUSTRATIE & VORMGEVING : Jan & Janny Elzinga  -  Stinzenflora 98  -  8935 NM  Leeuwarden. 

  Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 
 

16 MEI 2025  

 

PREDIKANT : DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55  -  9203 XR  Drachten  -  Tel : 06 - 42 38 14 09  -  ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD : DHR. ATE K. DAMSTRA 
Kwelderstraat 28  -  8931 AZ  Leeuwarden  -  Telefoon : 058 - 288 44 34  -  ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT : MW. SISKA VELLINGA - KUPERUS 

Telefoon : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar 

Voor actuele berichten verwijzen wij u naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website www.kerkhuizumoost.nl 
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