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Inhoudsopgave  

  FEBRUARI 2025 

   JAARGANG 16 NUMMER 1 

   Dit is een morgen als ooit de eerste, 

  zingende vogels geven hem door. 

  Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

  beide ontspringen nieuw aan het woord. 

  Lied 216: 1 (Nieuwe Liedboek) 

 

  Dit jaar is het thema voor het project van de 40dagentijd en Pasen: Een nieuwe dag. Het is voor ons heel gewoon dat  

  er na elke nacht weer een nieuwe morgen is. Het is een nieuwe dag, met nieuwe kansen en met nieuwe uitdagingen.   

  Na de duisternis is er ook weer licht. Een nieuwe dag laat altijd weer zien dat er een nieuw begin is. 

 

Voor velen is de nacht niet prettig. Soms kunnen mensen niet slapen en in de nacht zie je alles wat donkerder in. Je gaat  

piekeren. In de nacht voel je de pijn in je lijf en in je ziel veel sterker dan overdag. De nacht is donker en verhult vaak ook de 

hoop. Na de nacht ziet de dag er soms weer anders uit, vol van hoop. 

In de 40dagentijd staan wij stil bij de nacht van deze wereld. Jezus ervoer zelf de  

duisternis, in de afwijzing, de diepte die hij moest doorstaan. Maar wij staan in de kerk 

niet zomaar stil bij de nacht. Dat doen wij in de hoop dat het ochtendgloren weer opnieuw 

                                                                      zal verschijnen. Dat geeft hoop. Een nieuwe  

                                                                      dag doet mij ook denken aan de grootste hit  

                                                                      die de Friese band “De Kast” had in 1997  

                                                                      “In Nije dei”. Het is een bijzondere tekst.  

            Het is van oorsprong een liefdesliedje: “Jou my 

                                                                      dyn hân, jou my dyn hert asto it doarst mei my”  

            (Vertaling: Geef mij je hand, geef mij je hart  

                  als jij het durft met mij).  

                                                                    

                                                                      Je wordt gevraagd om het met iemand  

                                                                      te wagen die van je houdt en je nabij is.  

                                                                      En als je dat doet, dan zal er een nieuwe dag zijn.  

                                                                      Het is een vraag om vertrouwen, om het toch te wagen om die hand te grijpen  

                                                                      en op pad te gaan, om te vertrouwen in een nieuwe dag te geloven. Ik heb wel eens  

                                                                               gezegd: het lied van de Kast lijkt wel een moderne Psalm. Je zou die vraag ook van 

                                                                      God uit kunnen lezen. Dan vraagt de Eeuwige ons: Geef mij je hand, geef mij je hart      

            als je het durft met mij. Lang was het duister, maar straks komt de nieuwe dag.  

                  In deze 40dagen leven wij in verwachting van een nieuwe dag, licht en hoop.  

           Wij blijven ondanks het duister van de wereld daarin geloven. Helaas is tegenwoordig  

                   het duister volop om ons heen. De beschaving is soms ver te zoeken. 

                                                                   De medemenselijkheid, barmhartigheid is helaas niet meer vanzelfsprekend.  

 

                                                                         De machthebbers spreken zo vaak harde en uitsluitende woorden, maar daar mogen    

                  wij ons niet bij neerleggen. Wij verwachten een nieuwe dag en gaan juist in het       

                                                                donker samen zoeken naar licht. Al is het maar even een klein vlammetje van hoop. 

                                                                   Wij blijven geloven in een nieuwe dag. Dat zet ons hier en nu in beweging om licht 

                                                                    te verspreiden.                    

                                                                                                                                                   Ds. Anne Henk Boschma 

Geef mij je hand ... 
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Lezingen en thema’s voor elke zondag 

STUDIEMOMENT RONDOM DE BIJBEL 

‘PAULUS EN DE EINDTIJD’ 
TAAKGROEP VORMING & TOERUSTING 

Apostel Paulus 

   Donderdag 27 maart a.s. gaan wij samen nadenken over Paulus en de eindtijd.  

    Wij komen samen in de Vijverzaal van 10.00 uur tot uiterlijk 11.45 uur. 
       

    

    Wij denken na over het beeld dat Paulus had van de toekomst. Dit is m.i. van grote invloed voor het verstaan  

    van de brieven van Paulus. Iedereen is van harte welkom. Er staat koffie/thee voor u klaar.  

    Graag tot ziens     

                                                                                                                     Ds. Anne Henk Boschma 

De taakgroep vorming en toerusting organiseert twee keer 

per jaar een studiemoment rondom de Bijbel. 

Meestal staan wij per jaar stil bij één thema uit het Oude 

en één uit het Nieuwe Testament. 

 

Vorig jaar stonden we stil bij Paulus en zijn visie op vrouwen. 



 FINA DE BRUIN - TABAK 

 Gemeentelid / Vrijwilliger -  Huizum Wijkgemeente - Oost 

Vanavond zijn we in het appartement van Fina de Bruin-Tabak op de 9e verdieping van ‘Schranseind’ aan de Verlengde - 

Schrans. We genieten eerst van een kopje thee met wat lekkers erbij voordat we onze vragenlijst delen. 

 

Fina is net na de oorlog geboren in het kleinste huisje aan de Tijnjedyk als vierde kind in een gezin dat bestond uit 5 kinderen, ze 

had 2 broers en 2 zussen. Nu nog 1 broer en 1 zus. In die tijd was een gezin van die grootte heel gewoon, tegenwoordig zou het 

een groot gezin zijn. Ze heeft een veilige jeugd gehad wat haar nog steeds kracht geeft in het leven. Als gereformeerd gezin  

kerkten ze in de Schranskerk. Na kerk naar de zondagsschool. Dat was leuk. Vooral met kerst. Je kreeg een boek en een sinaas-

appel. Wat een luxe in die tijd. Bij de Schranskerk was ook een christelijke bibliotheek waar ze boeken kon lenen. Fina hield zo 

veel van lezen dat ze aan het einde van de zondag alle geleende boeken alweer uit had. 

 

Fina had een lieve buurman die plotseling overleed. Ze was toen 14 jaar. Ze kon zich niet voorstellen dat hij niet naar de Hemel 

zou gaan. Ze legde deze vraag voor aan de dominee bij catechisatie en vertelde dat de buurman niet gelovig was.  

De dominee had daar geen antwoord op. 

 

Haar vader was eerst zelfstandig en had een groentezaak met zijn broer.  

Na de oorlog werd de kinderbijslag ingevoerd. Daar had je alleen recht op als je  

in loondienst was. Haar vader heeft een baan gezocht en is uiteindelijk bij de  

vliegbasis gaan werken. Helaas is hij niet oud geworden en overleed al op  

54-jarige leeftijd. Fina was toen 19 jaar oud. 

 

Na haar schooltijd is ze gaan werken bij de Algemene Friesche Levensverzekering-

maatschappij (is later de AMEV geworden). Daar leerde ze Johan kennen.  

Door de verkering moest ze een andere baan zoeken en ging ze bij de Volkskrediet-

bank werken. Hier hielp ze mensen bij het aanvragen van een lening. 

 

Johan en Fina zijn naar Sneek verhuisd toen ze trouwden. In Leeuwarden was  

geen woning te krijgen. Hun zoontje Harrie kreeg op anderhalve jarige leeftijd  

leukemie en is gestorven toen hij 3 jaar oud was. Dit gebeurde toen hun dochtertje 

Margreet net was geboren. Fina’s vader was toen net een paar jaar eerder op nog 

heel jonge leeftijd overleden. Dat was een moeilijke tijd.  

 

Anderhalf jaar later is Eric geboren en na 10 jaar is Fina weer zwanger geworden  

en kregen ze een dochter, Natanja. Fina moest stoppen met werken toen ze  

trouwde. Later heeft ze verschillende banen gehad, cursussen gevolgd en de talen 

weer bijgespijkerd. Ze deed veel kerkenwerk. Ouderling en huiscatechese. 

Samen met Johan volgde ze 5 jaar theologische vorming en 2 jaar Hebreeuws om  

de levensvragen te kunnen beantwoorden die vroeger niet beantwoord konden  

worden. 

 

6 jaar terug werd hun zoon Eric ernstig ziek. Jaren van behandeling volgden  

waarvan niets hielp. Door een speciale therapie uit Amerika heeft hij het overleefd.   

In die tijd van verdriet en grote zorg ervaarden ze beiden veel meeleven van de kerkgemeente. 

 

Na een lange tijd van ziekte en zorg thuis is haar man Johan vorig jaar maart naar Abbingahiem gegaan. Ze is nog steeds  

mantelzorger en heeft het druk met alle instanties en begeleiding. Lesgeven was tot voor kort ook een belangrijke bezigheid, 

maar daar is ze mee gestopt. Ook omdat het autorijden in het donker steeds moeizamer gaat. Het onderwijzen van artsen is  

ontstaan toen Fina na een periode van 10 jaar in een rolstoel eindelijk de juiste medicijnen voorgeschreven kreeg. Op haar  

veertigste kreeg ze reuma, maar artsen kenden de ziekte niet goed. Er waren geen goede medicijnen.  

 

Toen ze 50 werd kwam er nieuwe medicatie op de markt waardoor ze weer energie kreeg om dingen te ondernemen. Ze werd 

gevraagd door de reumatoloog om een opleiding te volgen waarin huisartsen en artsen in opleiding worden bijgeschoold voor een 

vroege diagnose. De Latijnse terminologie moest worden aangeleerd zodat ze als patiënt kon vertellen hoe de ziekte in een vroeg 

stadium te herkennen was en een patiënt daardoor snel door te sturen naar de reumatoloog. Kortgeleden is ze na 28 jaar gestopt 

met dit onderwijs. Daarnaast heeft ze 15 jaar de cursus ‘Reuma Uitgedaagd’ gegeven om zieken te leren omgaan met een chroni-

sche ziekte. Ook werkte ze tot ze 65 werd, 2 dagen in de week bij Zorgbelang Nederland.  

                                                                                                                                                                                       (vervolg pagina 4) 
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ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN? 

“Dan zou ik uitgebreid gaan studeren en weer les gaan geven. Ik heb veel mensen opgeleid, die ook weer anderen gaan  

opleiden. Onderwijs kan helpen met een andere blik naar het leven te kijken.” 

 

HOE ZIE JE JE TOEKOMST? 

“Ik word 79, dus ik denk dat ik niet zo heel veel toekomst heb. Ik ben zo veel ziek geweest en ik ben blij met elke dag.” 

 

WAT WIL JE GRAAG NOG EEN KEER DOEN IN JE LEVEN? 

“Door de ziekte van mijn man Johan zijn we niet meer op reis geweest. Vroeger hebben we wel gereisd en later waren we  

veel met de caravan op stap. Een mooie tijd. Vorig jaar viel helaas een vakantie met een vriendin naar Texel na anderhalve  

dag in het water, omdat ik in het ziekenhuis werd opgenomen. Ik hoop dat het dit jaar wel lukt”. 

 

WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN? 

“Heel veel. Ik ben het ook wel eens kwijt hoor. Toch geeft het me steun bij moeilijke en verdrietige periodes in mijn leven.” 

 

WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST? 

“We hebben bijna 50 jaar in Sneek gewoond. Toen Johan ziek werd, moesten we op zoek naar iets gelijkvloers. In Sneek was  

dat toen niet te vinden. Daardoor zijn we naar Leeuwarden verhuisd. Het was moeilijk om uit Sneek weg te gaan, omdat ons 

zoontje daar begraven ligt. In Leeuwarden hadden we eerst geen behoefte om een kerk te bezoeken. Annie (Fina’s zus) vroeg  

of we meegingen naar de kerk, de Oase. Daar kwam meteen iemand naar ons toe. Het is een warme gemeente.  

Ook heb ik een aantal bezoekadressen in de wijk.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS ER IETS IN HET NIEUWS DAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT?  (POLITIEK, ARMOEDE) 

“Alles, Als ik bid, bid ik vooral voor kinderen op deze aarde. Ze lijden zo verschrikkelijk. Aan de politiek kan ik niet zoveel  

doen; je stemt op een politieke partij en dat is het. Armoede is ook erg. Voor zover je kunt geven probeer je te steunen.  

Ik heb wel zorgen over de toekomst.” 

 

ZIJN ER OOK ZAKEN WAAR JE MOEITE MEE HEBT, WAAR JE JE AAN ERGERT OF WAAR JE NIET TEGEN KUNT? 

“Aan niet eerlijk zijn. Ik erger me niet gauw, maar kan me wel machteloos en verdrietig voelen.” 

 

BEN JE ERGENS BANG VOOR? 

“Ik maak me zorgen om de ontwikkelingen in de politiek. Er is veel polarisatie en dreiging. Dat ben ik me goed bewust.” 

 

HEB JE EEN LEVENSMOTTO? 

“Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. In Prediker en Spreuken staan veel wijsheden over het leven.” 

 

HOE ZIET JE FAVORIETE VAKANTIE ERUIT? 

“Ik houd veel van fietsen. Ik vind het ook fijn als alles voor me klaar staat: een verzorgde vakantie.” 

 

ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN WELKE ZOU DAT ZIJN? 

“Ik ben wel tevreden. Ik vind dat we als mensen die zorg behoeven of anders hulp nodig hebben, we in een goed land leven.  

Op veel gebied is er hulp mogelijk.” 

 

IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT EN WAAROM? 

“Niet specifiek. Ik heb wel bewondering voor schrijvers als Nico ter Linden. Verder voor Martin Luther King.  

Maar ook voor Ghandi, hoe hij het volk meegekregen heeft.  

Ik bewonder Johan mijn man. Hoe hij er zo rustig onder blijft, hoe beperkt hij ook is.” 

 

 

      Fina bedankt voor het fijne gesprek en dat we je mochten interviewen.  

        We denken dat mensen nu wel weten wie Fina is. 

 

            JANNY FOKKEMA EN EDWIN VAN DER WAL 
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    De taakgroep pastoraat komt een paar keer in het jaar bij elkaar om na te denken over pastorale zaken in onze  

    wijkgemeente. Op 1 februari staken wij de hoofden weer even bij elkaar. In onze ouder wordende gemeente is het  

    pastoraat iets wat veel aandacht vraagt, maar daarnaast willen wij ook de jongeren in onze gemeente niet vergeten. 

 

    Wij openden de vergadering met het lezen van het verhaal over de verlamde  

    man uit Marcus. De verlamde man, die door vier vrienden naar het huis 

    gedragen werd, waar Jezus was.  

 

    Vol geloof en vertrouwen gingen zij op pad. Helaas was het zo druk, dat zij niet  

    op een normale manier naar binnen konden, maar zij vonden een opening of  

    liever gezegd zij maakten een opening in het dak.  

 

    Als je dit verhaal leest, kom je tot de ontdekking, dat dit een mooi pastoraal 

    verhaal is. Daarna lazen wij een gebed. 

 

                                                           ’Een mooi pastoraal verhaal’ . . . 
 

    Wij keken nog even achterom naar de activiteiten van de afgelopen periode: 

 

 •  De verschillende wijkteams zijn weer even bij elkaar geweest  

               en konden hun ervaringen delen met elkaar. 

  •  Kerkdienst op middag, hier wordt goed gebruik van gemaakt en voorziet duidelijk in een behoefte. 

  •  Er is meegewerkt aan de musical voor jongeren in de Schakel en er was een speciale dienst op  

            10 november in het teken van Sint Maarten. 

 •  Themagespreksgroepmiddagen worden goed bezocht en zijn erg mooi, er komt van alles aan de orde  

           wat met geloof en samenleving te maken heeft.  

 

    Uiteraard keken wij ook weer even vooruit naar de activiteiten, die nog op het programma staan. 

 

  •  De kindernevendienst is bezig met de voorbereidingen voor palmzondag. 

  •  Kerkdienst op middag is de eerstvolgende keer op 21 maart. 

  •  Pastorale/diaconale avond wordt opgeschoven naar 9 oktober. 

  •  De vrijwilligersavond zal worden gehouden op donderdag 3 april vanaf 17.00 uur. 

 

    Tijdens onze vergadering is er ook altijd een bezinningsmoment. Deze keer hebben wij nagedacht over de vele aspecten van  

    het bezoekwerk. Bezoekwerk speelt een grote rol in het pastoraat. Aan de hand van een paar gedeelten uit het boekje           

    “Bezoekwerk namens de kerk” van Gerben Heitink en Gerry Kramer-Hasselaar gingen wij met elkaar in gesprek. 

 

    Ik wil eindigen met een citaat uit bovengenoemd boekje: 

 

  Het werk van bezoekers en contactpersonen valt vaak niet zo duidelijk op.  

           Zelf doen ze ook zelden gewichtig over hun taak. “Ik ga gewoon op bezoek”  

           zeggen de meesten. Toch is hun werk van grote betekenis voor het gemeente zijn.  

        Daarom worden bezoek en contact wel het cement van de gemeente genoemd.  

                                                                     Zonder cement valt de gemeente als los zand (of losse stenen) uit elkaar.  

                                                                     Bezoek en contact vormen een belangrijke dragende en samenbindende kracht.  

                                  Daarom proberen wij zoveel mogelijk het bezoekwerk te blijven doen, maar wij  

                  constateren wel, dat het steeds lastiger wordt om wijkbezoekers te vinden.  

 

                                                                            

 

 

                                                     

                     

              Janny de Dreu-van der Laan  

                                                                                                                           (coördinator taakgroep pastoraat) 

TAAKGROEP PASTORAAT 

Als mensen graag bezoek willen dan kunt u dit altijd aangeven bij 

het pastoraal meldpunt. Namens de taakgroep wensen wij iedereen 

 een goede veertigdagentijd toe op weg naar Pasen. 



 

      

 
  De ezelrider! Sjoch dy ezelrider!  

 Komt sa de kening yn syn stêd? 

 Dan meisto mear fan him ferwachtsje!  

 Dan trilje rike-lju op bêd en krije earmen aanst noch sêd. 

 

 De wûnderdokter! Sjoch dy wûnderdokter. 

 Wol elk dy’t siik is net graach sûn? 

 Sa komt it paradys op ierde. It bliid hosanna giet al rûn.                                     

 No sjongt de moarn, jûchheit de jûn. 

 

 De fredekening! Sjoch dy fredekening. Gjin swurd, gjin speer; 

 mei bleate hân, gewoan mei wurden bringt er frede. 

 De rop hosanna wint mar oan. No blinkt de himel, bloeit it lân. 

 

 De ezelrider! Sjoch dy ezelrider. It folk dat him op hannen draacht 

 begroetet him en swaait mei tûken. 

 De stêd rint ùt yn griene pracht. Hosanna! Hoop is oa`n e macht! 
 

  

       Tekst : Kurt Rose – Der “Eselreiter” 

 Oersetting : Eppie Dam    

 Meldij : Rolf Sweitzer 

 

        Liet 549 út it Lieteboek 

 

 De fredekening Jezus. 

    ‘DE EZELRIDER!’ - SJOCH DY EZELRIDER! 

                          

                      KERKDIENST OP MIDDAG 
                                        Vrijdagmiddag 21 maart om 15.00 uur 

 
 Langzamerhand wordt het traditie om twee keer in het jaar op vrijdagmiddag een kerkdienst te houden.  

 Deze keer is de dienst op vrijdagmiddag 21 maart om 15.00 uur 

            

         Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst. 
 

            

           Wij hopen vooral ook dat mensen komen die op zondagmorgen niet meer  

           kunnen komen. Maar ook anderen zijn hartelijk welkom en het is vooral ook  

           fijn om de mensen weer te ontmoeten, die wij vanwege gezondheids- 

           problemen niet regelmatig meer in de zondagse kerkdienst kunnen begroeten.  

            

                       * Tijdens deze dienst vieren wij ook het Heilig Avondmaal. 

 

           Indien u vervoer nodig hebt, kunt u contact opnemen met Janny de Dreu: 

      

           Janny de Dreu - Tel: 058-2801387 of via de mail : dreudec@gmail.com 
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        Op woensdagmorgen 5 februari konden wij genieten van de mooie foto’s met daarbij het prachtige verhaal over   

           de reis, die Pietie Mulder vorig jaar naar Griekenland heeft gemaakt samen met een groep uit ‘de Schakel’,  

     Camminghaburen. 

            

     De komende periode kunnen wij elkaar weer regelmatig ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee  

              en onze verhalen met elkaar delen. Er staan ook nog twee activiteiten op het programma. Op 2 april wil de heer  

     Ulbe Boes, die als vrijwilliger bij de kazematten van Kornwerderzand werkt ons daar een verhaal over vertellen.  

      En op 7 mei staat er weer een bingo op het programma.  

 

     Iedereen is van harte welkom op onze koffiemorgens. Loop gerust eens even binnen, het is altijd heel gezellig. 

      De koffie/thee-inloopochtenden zijn vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Hier volgende de data: 

    

         

                     *  Dinsdagmorgen      18 februari 2025   *  Dinsdagmorgen        15 april 2025   

          *  Woensdagmorgen    5 maart 2025     *  Woensdagmorgen      7 mei 2025  (bingo)   

         *  Dinsdagmorgen      18 maart 2025     *  Dinsdagmorgen        20 mei 2025   

          *  Woensdagmorgen    2 april 2025       

               (Dhr. U. Boes vertelt over de kazematten)          

   

              

              Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 

        
           Een hartelijke groet van alle medewerkers aan de 

             koffie/thee-inloopochtenden.  

      

              Contact : JANNY DE DREU, Tel. 280 13 87  

                                                                                                                            

  KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 

 

                                          

                                                                             

 

                                                                                           
   

        

          Ook in het eerste halfjaar van 2025 hebben we ons maandelijkse EETCAFÉ in de Oase. Onderstaand vindt u data: 

  

           Woensdag 19 maart 2025  /  Woensdag 16 april 2025  /  Woensdag 21 mei 2025  

   
        De kosten zijn € 6,= per maaltijd inclusief drankje. 

          U bent van harte welkom in de Vijverzaal van de OASE vanaf 17.30 uur.  

 

          * Aanmelden kan bij Fetze Elgersma, Telefoon : 058 - 288 13 80  

            of Bouwe van der Zee, Telefoon : 058 - 288 17 04. 

    

          Indien u verhinderd bent wilt u dit dan tijdig laten weten;  

          (indien mogelijk uiterlijk maandagavond). 

          Bij aanmelding kunt u ook eventuele dieetwensen aangeven. 

        U bent van harte welkom !!           
               

             Samen eten is gezellig en verbindt mensen met elkaar! 

 
                                                            De vrijwilligers van het EETCAFÉ ;  

                               Rita, Bouwe, Ellie, Miljenko, Petra, Annie, Zwanetta, Seppie en Fetze, Sjoerd en Renny.   

       INFORMATIE OVER HET EETCAFÉ 

                            Seizoen 2025 
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         Zondag  23 februari    9.30 uur    Ds. V. Top, Sneek          

         Zondag   2 maart    9.30 uur    Ds. A.H. Boschma          

       Zondag    9 maart    9.30 uur    Ds. A.H. Boschma            

         Woensdag 12 maart    9.30 uur    Ds. A.H. Boschma    *  Biddag  

         Zondag  16 maart    9.30 uur    Ds. A.H. Boschma  

 Vrijdag  21 maart  15.00 uur    Ds. A.H. Boschma      

         Zondag 23 maart    9.30 uur    Ds. M.E. Vroonland, Westmaas 

 Zondag 30 maart    9.30 uur    Ds. A.H. Boschma           

         Zondag   6 april    9.30 uur     Pastor Robin Voorn, Leeuwarden

 Zondag 13 april        9.30 uur    Ds. A.H. Boschma 

          

 

 
 Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

  REDACTIE ‘RUIMTE’ :  redactie.huizumoost@gmail.com 

 

ILLUSTRATIE & VORMGEVING : Jan & Janny Elzinga  -  Stinzenflora 98  -  8935 NM  Leeuwarden. 

  Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 
 

21 MAART 2025  

 

PREDIKANT : DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55  -  9203 XR  Drachten  -  Tel : 06 - 42 38 14 09  -  ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD : DHR. ATE K. DAMSTRA 
Kwelderstraat 28  -  8931 AZ  Leeuwarden  -  Telefoon : 058 - 288 44 34  -  ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT : MW. SISKA VELLINGA - KUPERUS 

Telefoon : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar 

Voor actuele berichten verwijzen wij u naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website www.kerkhuizumoost.nl 
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